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ADRESSENLIJST: 
Predikant:   
Ds. Ernst van Gulik, Wigboldstraat 5 
9791 CP Ten Boer. 06-3453 8053 
domineevangulik@gmail.com 

Pastoraat: 

Piet Haanstra, 06- 3162 3691 
p.haanstra06@gmail.com  

Scriba: 

Harry v.d. Wolde, Gaykingastraat 14 
9791 CH Ten Boer. 06-2392 6621 
scriba-gk@pkntenboer.nl 

Ook postadres voor alle trouw- 
rouw- en geboortekaarten. 

 
Secretariaat College van Kerkrentmeesters: 

Anja Ottens,  De Rietzoom 16 
9791 BB Ten Boer. 06 -1429 8860 
secretariaat-cvk-gk@pkntenboer.nl 

Redactie Nieuws van Kerk en Kansel: 
Kor Huisman, Koopmansplein 99 
9791 MD Ten Boer. 050-302 2470 
nvkenk@pkntenboer.nl 

Kerkelijk Bureau :     fam. Zwart 
Wedmanstraat 2, 9791 BK Ten Boer. 
ledenadmin.gk@pkntenboer.nl 
Administratie van: 
Leden:       Janneke 06-2363 0748 
Bijdragen: Hendrik 06-3048 2693 

Koster/beheerder: 
Corrie Lammers, Rijksweg 107 
9791 PC Ten Post. 06-4805 0842 
menorah@pkntenboer.nl 

Gebouw Menorah: 050- 302 1889 
Wigboldstraat 3, 9791 CP Ten Boer. 
menorah@pkntenboer.nl 
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Website: 

www.pkntenboer.nl/gereformeerd/ 
webbeheer-gk@pkntenboer.nl    

                                                                             
Vaste vrijwillige bijdragen en giften:                                                                                            

t.n.v. Gereformeerde Kerk Ten Boer 
Rek. nr.: NL 94 RABO 0306 3579 25 
Penningmeester Kerk 
Harry Horneman, Washuisterweg 5,  
9791 TE Ten Boer. 06-5775 2737 
penningmeester-cvk-gk@pkntenboer.nl 
 
Collectegelden en giften: 

t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Ten Boer 
Rek. nr. NL 80 RBRB 0919 8915 94 
Penningmeester Diaconie 
Frank Turkstra, Groene Zoom 19,  
9791 BA Ten Boer 050- 318 0480 
penningm-diaconie-gk@pkntenboer.nl 

Bij overmaken collectes graag datum 
en bestemming vermelden: b.v. 
5 april Kerk € 5,-/ Bloemen € 1,- 

Bij giften voor bijzondere doeleinden 
graag bestemming vermelden!! 

 
Uitgifte van collectebonnen: 
Afhilla Zuidema 
Op de 3e zondag van de maand 
in Menorah na de morgendienst. 

Evangelisatie: 
p/a Arjan Cappon, Blinkerdlaan 53  
9791 LD Ten Boer. 06-2349 5872 
Rek. nr.: NL 35 RABO 0317 2238 60 

Jeugdraad: 
Rek. nr.: NL 75 RABO 0305 8445 55 

Autovervoersdienst:  
Indien nodig, neem contact op met  

Jan Bolt, 06-8227 6824.
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ZINGEN 

In onze kerk in Ten Boer 
zingen we. Ik doe graag mee. 
Zuiver zingen kan ik niet. 
Mijn Anke heb ik zelfs 
beloofd niet meer te zingen 
in de microfoon. Er zijn nog 
kerken waar het zingen van 
de dominee versterkt wordt. 
Als ik hier aan het zingen sla, krijgen mensen het zwaar. En enkele keer hoor ik mijn 
zangstem terug. Dan houd ik mijn hart vast. Het is hem niet.  
 
Er is wel geschaafd aan mijn zangstem. De mooiste poging om nog iets van mijn stem 
te maken, deed Piet Wiersma. Piet leeft niet meer, helaas. Hij is in ons land een 
begenadigd organist geweest. Het verhaal gaat dat hij in een kerk 10 uur lang achtereen 
aan het spelen was op het orgel. Om half 3 's nachts vroeg de koster hem, of hij niet 
naar huis moest. Zo'n man.  
 
Een keer ging ik voor in een kerk te Loppersum. In de orde van dienst zat een solozang. 
Iemand had bedacht dat de dominee dit voor zijn rekening kon nemen. Nou, vooruit 
dan maar. Het toeval wilde dat Piet Wiersma de organist was in de dienst. Hij wilde me 
begeleiden bij het zingen van de solo. Hij bracht het zo: "Laten we samen de muziek 
verzorgen in de dienst: ik op orgel en u met zingen." Goed bedoeld van Piet. Het 
resultaat was er. Piet speelde prachtig. Er zat muziek van Bach bij. Het klonk hemels. 
Piet beloonde mij na de dienst met een knikje. Lief! Maar ik denk niet dat mijn zingen 
hemels was. 
 
Psalm 146 gaat over zingen. De Psalm begint zo: "Zing, mijn ziel". Ik word zo blij van de 
aanvulling hier op het zingen: mijn ziel. De ziel, dat is hetzelfde woord voor "adem". 
Het is de essentie van de mens. Wat ben je zonder je adem?  Met deze intentie mogen 
we zingen, in de kerk, of elders: het is de ziel die zingt. Bij het zingen gaat het gelukkig 
niet om zangkwaliteit alleen, of een geoefende stem. Het hoeft niet hemels te zijn. Je 
zingt met alles wat je hebt, van binnenuit.  
 
De Psalm heeft het over het zingen tot God, het prijzen van de Heer. In de oude 
vertaling staat het zo: "Prijs de Heer met blijde galmen." Ik zal blijven galmen. Met de 
stem die ik heb. Er zijn andere stemmen, ook goede stemmen, gelukkig maar. Ik voeg 
me bij hen. Met elkaar zingen we, vanuit de ziel en tot de Heer, onze God. 
 

ds. Ernst van Gulik 
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OMZIEN EN MEELEVEN 

 
Klaas Kremer, Wigboldstraat 28, kreeg een CT scan. De uitslag was gunstig. Er waren 
op de scan geen kankercellen te zien. Wel is er extra aandacht de komende tijd voor 
zijn hoofd. Het kan zijn dat daar toch weer een tumor groeit. Klaas krijgt een MRI scan. 
Het kan zijn dat daar weer een behandeling uit voortkomt. We wensen hem het beste. 
 
Wim Offringa, Wigboldstraat 4, is opgenomen in het ziekenhuis 
vanwege hartproblemen. We hopen dat het goed mag gaan en dat hij herstellen mag. 
 
Begin van dit jaar zocht ik Richard Wildeman en Annemiek Riepema op. Ze vertelden 
me wat er bij hen speelde. Ik kwam onder de indruk. Richard en Annemiek zijn nog 
jonge mensen. We hebben overlegd, of er bekendheid gegeven mocht worden aan wat 
ze doormaakten. Het meeste in deze rubriek gaat over oudere mensen. We leven in de 
kerk ook graag met jonge mensen mee. Ik vroeg hun zelf iets te schrijven. Dat deden 
ze. Hierbij hun verhaal: 
 
“Hallo allemaal! Jullie kennen ons misschien wel, we zijn Richard en Annemiek, zitten 
inmiddels ruim een jaar in deze gemeente en voelen ons hier erg thuis. We genieten van 
deze levendige groep mensen en zijn telkens weer verbaasd over hoeveel jonge 
gezinnen we in de kerk hebben. Ook wij zouden graag kinderen willen. Helaas lijkt dit 
voor ons een behoorlijke medische molen te worden.  
 
Twee jaar geleden heb ik, Annemiek, een kijkoperatie ondergaan waarbij de diagnose 
'Endometriose' is vastgesteld: Meerdere cysten zijn toen van mijn eierstokken afgehaald 
en ook veel verklevingen in de buikholte zijn toen weggehaald. Endometriose is een 
chronische aandoening waarbij weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies buiten de 
baarmoeder zit. Elke cyclus speelt dit weefsel op en zorgt voor ontstekingen. Ze 
verkleven aan organen en geven veel pijn. Ook kan het zich uiten in cystes op de 
eierstokken. Een oplossing voor deze aandoening is er niet, anders dan met 
hormoonmedicatie de cyclus platleggen.  
 
Afgelopen december hebben Richard en ik te horen gekregen dat door deze aandoening 
het vrijwel onmogelijk is om op een natuurlijke wijze zwanger te worden. Er worden nog 
enkele onderzoeken gedaan naar hoever bepaalde organen al aangetast zijn, maar 
wanneer dit goed lijkt, gaan we in het voorjaar starten met een IVF-traject. De reden 
dat ik dit schrijf voor jullie is tweeledig: Enerzijds is het een spannend traject waar we 
in stappen, of eigenlijk al in zitten. Het brengt onzekerheden met zich mee en we zijn er 
veel mee bezig.  
 
We vinden het fijn wanneer jullie als gemeente dit weten. Zo kunnen jullie meeleven en 
vooral ook bidden voor ons.  
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Daarnaast vind ik het belangrijk dat we ook open kunnen zijn over dit soort dingen (Ik 
noem het vaak gekscherend maar 'mijn baarmoederellende'). Best vaak merk ik dat er 
toch een taboe ligt op het praten over menstruatie, hormonen, kinderwens, 
zwangerschappen en vul het rijtje maar aan. Zelf kan ik heel open zijn hierover en dat 
helpt me. Ik hoop dat, door dit te delen, ik anderen ook aan kan sporen om te delen 
waar ze mee zitten, wat dat ook maar mag zijn. Juist dan kunnen we er samen voor 
elkaar zijn. Lieve groeten,  

 
Annemiek Riepema en Richard Wildeman”. 

 
 
IN MEMORIAM GEERT STOFFER VAST 
 
Het was kort voor zijn heengaan. Geert lag in bed. De krachten waren weg. Zijn vrouw 
Elly was bij hem. En ook zijn dochter Wilma. We lazen zijn lievelingspsalm, Psalm 23, 
“De Heer is mijn herder”. Daar baden we met hem. De handen staken we bij elkaar, om 
die van Geert heen. Of de Here God hem tot een Herder wilde zijn en blijven. Geert 
hoorde het aan. Hij knikte. Het was helemaal goed zo. 
 
Hij werd geboren in 1933. In een gezin met 8 kinderen. Geert was de op een na oudste. 
Vader was keuterboer. Moeder zorgde voor de kinderen en deed het huishouden. Op 
zijn 12e ging Geert al aan het werk. Hij hield het vol tot zijn zestigste levensjaar. Toen 
kon hij stoppen met werken. De langste tijd werkte hij bij de kabelfabriek in Delfzijl.  
 
Op een dag kwam Geert Elly Schilthuis tegen. Het was bij de winkelweek in Loppersum. 
Ze vielen op elkaar. Ze kregen een relatie. In 1957 kochten ze een huis. Ze trouwden. 
Het werd een gelukkig huwelijk, dat 66 jaar mocht duren. Geert en Elly vulden elkaar 
aan. Ook Elly ging werken, in de thuiszorg. Een Geert nam thuis taken op zich in het 
huishouden. Hij kookte eten.  
 
Twee kinderen werden er geboren in het gezin: Wilma en Heidy. Ze waren heel 
welkom. Geert en Elly zorgden goed voor hen. Heidy kreeg op haar 11e te maken met 
een spierziekte. Dat was moeilijk. Ruim 3 jaar geleden is ze overleden aan de ziekte. 
Geert sprak er weinig over. Hij was geen prater. Maar het deed hem echt iets. Hij kon 
wel steun vinden bij het geloof. “Domie, ik bid alle dagen, samen met mijn vrouw”, 
vertelde hij.  
 
Geert was een voetballiefhebber. Zijn cluppie was vv Stedum. Hij had er zelf 
gevoetbald. Later deed hij vrijwilligerswerk bij de club. Ontspanning vond hij ook in 
fietsen en vakanties. Menig vakantie werd in Oostenrijk en Limburg doorgebracht.  
 
In 2018 kwamen Elly en Geert wonen in Ten Boer. Inmiddels waren ze al grootouders 
geworden en zelfs overgrootouders.  
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Ze genoten van de tijd die ze kregen. Wat meer tussen de mensen. Geert was altijd 
gezond geweest. Vier jaar geleden kreeg hij de ziekte van Kahler. Langzaam namen zijn 
krachten af. Tot hij overleed. Op 11 december. 
 
Er is een afscheidsdienst gehouden. In uitvaartcentrum Stilleweer te Appingedam. 
Geerts mensen waren erbij. Zijn favoriete Psalm 23 werd er gelezen. Met een 
overdenking. En liederen waar hij van hield. Het was waardig en goed. 
 
 
IN MEMORIAM ARIE VAN DER KNAAP 
 
Arie is geboren op 12 juni 1935 te Maasland. In een gezin met 9 kinderen. Vader en 
moeder hadden een boerderij. Arie volgde de lagere school, de lagere en middelbare 
landbouwschool. Daarna ging hij aan het werk. Als boer. Het lag hem. Van jongs af aan 
was hij daarmee al vertrouwd. 
 
Hij begon voor zichzelf een boerenbedrijf. Hij betrok de Sarijne Hove te Vlaardingen. 
Met twee zussen ging hij daar wonen. Na verloop van tijd leerde hij Ada Hoogendoorn 
kennen. Ze kregen verkering. Trouwen deden ze in 1968. Ada gaf haar baan op als 
doktersassistente. Er werden vele uren gemaakt tussen de koeien. Het gezin breidde 
uit. Er werden 4 kinderen geboren: Arend, Petra, Ada en Arie Hans. 
 
In 1982 verhuisde het gezin van Vlaardingen naar Sint Annen. Arie kon een boerderij 
kopen, Roggenvoorwerk aan de Boersterweg. De veestapel uit het westen ging mee. 
Arie werkte hard. Heel afgewogen nam hij zijn beslissingen. En hij pakte door. Hij was 
een doener. Het wierp zijn vruchten af. De boerderij liep goed. Het kon ook, omdat Ada 
hem steunde en zij verschillende taken op haar nam, waaronder de zorg voor de 
kinderen. 
 
Het geloof is altijd belangrijk voor Arie geweest. Geboren in een gereformeerd gezin is 
het geloof voor hem gaan leven. Hij deed belijdenis van zijn geloof. Op zondag ging hij 
met het gezin naar de erediensten. Thuis werd er gebeden en Bijbel gelezen. De kerk 
was hem lief. In onze kerk is hij verschillende keren ouderling geweest. Maar de kerk 
was voor hem niet het allerbelangrijkste. Dat was het geloof in Jezus Christus als Redder 
en Verlosser.  
 
In 2001 droegen Arie en Ada de boerderij over aan de jongste zoon. Ze verhuisden naar 
de Wigboldstraat 7. Alles ging in een ander tempo. Er kwam tijd voor kinderen en 
kleinkinderen. Arie en Ada genoten daarvan. Ze waren veel bezig in huis en tuin. Toen 
dat later hun te veel werd, verhuisden ze naar Koopmansplein 99. Ze hadden daar meer 
rust. Wel nam de gezondheid af. Beiden kregen last van dementie. Ze kwamen te 
wonen in Woonhaven Opwierde te Appingedam. Maart 2024 overleed Ada. Arie 
overleed op 31 december 2024. 
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Er is een afscheidsdienst gehouden in onze kerk. Arie had aangegeven, hoe hij het 
hebben wilde. Psalm 139, en deze tekst eruit: “Heer, u kent mij, u doorgrondt mij”. Daar 
ging de overdenking over. Verder zongen we liederen onder begeleiding van Jan Wolfs. 
Oudste zoon Arend hield een mooi In memoriam. Aansluitend is hij begraven op de  
oude begraafplaats, naast zijn vrouw Ada. 

Ds. Ernst van Gulik  
 
BIJ DE KERKDIENSTEN 

• Op zondag 9 februari vieren we Heilig Avondmaal. 
 

• Op zondag 16 maart hebben we de school-kerkdienst. De voorbereidingen lo-
pen al. Het thema is: “Samen stralen”. We gaan voor een goede, 
laagdrempelige dienst. 

 
Ds. Ernst van Gulik  

      
 

 
 

 

• Er wordt gesproken over de zoektocht naar nieuwe ambtsdragers. Tot nu toe ligt 
deze taak bij de aftredende ambtsdragers. Voorgesteld wordt om dit breder te 
benaderen, bijvoorbeeld door een aantal mensen te zoeken die, gedragen in ge-
bed, op zoek gaan naar een geschikte vervanger. Daarmee wordt het meer een 
gezamenlijke zoektocht en kunnen ook mensen van buiten de kerkenraad mee-
denken en bidden. Voor nu wordt voor de taakgroep Jeugd nog een naam 
genoemd, die benaderd gaat worden. 
 

• Rachel Muilwijk-Swart heeft ja gezegd tegen de functie van voorzitter van de ker-
kenraad. Zij is in de afkondigingen voorgedragen aan de gemeente met een 
bezwaartermijn van twee weken, zodat ze daarna kan meelopen met Louis De-
kens. De bevestigingsdienst vindt plaats op zondag 7 september 2025. 

 

• We zijn blij met de groeiende samenwerking met andere kerken in de gemeente 
Ten Boer. Zo hebben we de gezamenlijke jaaropening gehad en de week van ge-
bed waaraan vanuit alle kerken werd deelgenomen.  Ook is er weer een overleg 
met de Nederlands Gereformeerde Kerk De Levensbron op 20 maart a.s.  
 

• Vanuit de NGK De Levensbron is voorgesteld een gezamenlijke dienst te houden 
met biddag/dankdag. In verband met de gemeenteavond die wij aansluitend aan 
deze diensten houden, zullen we een tegenvoorstel doen voor een dienst in/rond 
de zomer.  

Mededelingen vanuit de kerkenraad  
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Daarnaast lopen ook ideeën voor een gezamenlijke dienst met alle kerken in Ten 
Boer in de week van gebed in 2026.   
 

• Het cameraprotocol wordt besproken. De koster kan mensen die  niet in beeld 
willen verwijzen naar de hoofdingang.  
 

• De diensten op YouTube zijn nu oneindig zichtbaar, voorgesteld wordt ook deze 
na een x aantal maanden af te schermen en aan te geven dat de dienst altijd kan 
worden opgevraagd.  

 

• Er is een protocol veilige kerk. We besluiten om vertrouwenspersonen in onze 
eigen gemeente te gaan zoeken. 

 

• De Gemeenten Groei Groepen zijn bezig met een lessenreeks over bidden.  
 

• De voorbereidingen voor Springtime zijn in volle gang. Jeugd is erg betrokken. 
 

• Het eerste gedeelte van het Avondmaalsformulier is door ds. Ernst van Gulik aan-
gepast. Deze nieuwe versie zal ook aan gastpredikanten worden verstuurd.   

 

• De taakgroep erediensten zal zich buigen over de vraag of er tijdens de dienst ook 
een moment voor de oudere jeugd kan komen. 

 

• Het is soms nog zoeken naar wat bij welke taakgroep hoort. Binnenkort komt er 
een evaluatie van de nieuwe structuur. 

 

• Er is een Instagram pagina van onze kerk. Deze heeft al veel volgers, m.n. ook uit 
andere kerken.  

 

• De voorbereidingen voor een nieuwe website zijn in volle gang.  De website is 
gericht op informatie voor niet leden.  

 

• Scipio is bedoeld voor de leden en zal een ietwat andere indeling krijgen. De bab-
belbox krijgt een andere naam.   

 

• Er is een avond gepland voor toerusting van alle medewerkers pastoraat en con-
tactpersonen.  

 

• Er zijn geen reacties binnen gekomen op de vraag vanuit de diaconie of er be-
hoefte is voor ondersteuning van mantelzorgers. 
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• Lian Sikkema heeft een Girls Community opgezet. De kerkenraad steunt dit initi-
atief.  
 

• Het blijkt lastig te zijn om alle activiteiten met elkaar af te stemmen, waardoor er 
soms meerdere op hetzelfde tijdstip zijn.  De agenda in Scipio zou hier leidend in 
moeten zijn. Afgesproken wordt dat World Servants ook de activiteiten in de 
agenda kan zetten. 

 

• World Servants heeft het plan een rommelmarkt te organiseren, maar ditzelfde 
idee werd geopperd op de gemeenteavond als actie om geld op te halen voor de 
gemeente. De kerkenraad besluit dat World Servants de rommelmarkt mag orga-
niseren. 
 

Harry van der Wolde, scriba 
 

 
BESTE GEMEENTELEDEN. 

Zoals u hebt kunnen horen is Rachel Muilwijk-Swart bereid gevonden voor het ambt 
ouderling-voorzitter. Wanneer geen gegronde bezwaren kenbaar op schrift binnenko-
men, zal de bevestiging D.V. op zondag 7 september plaatsvinden.  
 
Dit is gedaan omdat dan alles opnieuw gestart wordt en het nieuwe kerkelijk seizoen 
binnen onze kerkelijke gemeente weer begint. Tot die tijd heeft de nieuwe ambtsdra-
ger de tijd om goed ingewerkt te worden in zijn of haar geroepen taak. 
 

Louis Dekens, voorzitter kerkenraad 
 

Onlangs is het beheer van de website en de site kerkdienstgemist door Kor Huisman 
weer overgedragen aan Dick Bos. Dick voelt zich goed en wil op deze wijze graag 
weer zijn bijdrage leveren. Met Dick is afgesproken dat hij het beheer van de website 
uitvoert tot de nieuwe website in gebruik wordt genomen. Vanaf het moment dat de 
nieuwe website wordt gebruikt, zal het beheer overgaan naar o.a. Janou Slagter. 
 
Binnenkort zal de nieuwe website in de taakgroep Communicatie worden besproken. 
Dick sluit ook aan in de taakgroep om vanuit zijn expertise input te geven op de nieuwe 
website. Als de taakgroep akkoord is, zal de website in de kerkenraad worden 
gepresenteerd zodat ook die haar goedkeuring kan geven. 
 

Louis Dekens, voorzitter kerkenraad 
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VOORAANKONDIGING VAN GEPLANDE COLLECTES VANUIT DIACONIE & ZWO: 
 

9 Februari: Heilig Avondmaal: Noodhulp Gaza 
 

Na 15 maanden is het eindelijk zover: er komt een wapenstilstand tussen Israël en 
Hamas. Maar de weg naar herstel is nog lang. Nu de grenzen van Gaza opengaan, 
roept Kerk in Actie opnieuw op om te geven voor de getroffen inwoners.   
 
Na maanden van intens verdriet en onbeschrijflijk leed gloort er eindelijk weer 
hoop. De inwoners van Gaza en Israël halen opgelucht adem nu vanaf zondag 19 
januari de wapens zwijgen. Voor de zwaar getroffen inwoners van Gaza betekent 
dit dat er een start kan worden gemaakt met wederopbouw en herstel.   
 
Dringend hulp nodig. Kerk in Actie biedt via het internationale kerkelijk netwerk ACT 
Alliance al 15 maanden noodhulp aan de inwoners van Gaza, en blijft dat doen. Er 
is dringend behoefte aan medische hulp, talloze huizen moeten worden 
gerepareerd en mensen willen weer aan het werk om voor zichzelf te kunnen 
zorgen. Daarvoor is veel geld nodig. Met haar noodhulpprogramma biedt Kerk in 
Actie hulp waar dat het meest nodig is, zoals nu in Gaza. Daarom roept Kerk in Actie 
vanaf vandaag opnieuw op om te geven voor noodhulp aan Gaza. Lees meer op: 
www.kerkinactie.nl  

 
16 Februari: Voedselbank Groningen 
 

De Voedselbank Stad Groningen heeft dagelijkse onkosten in de vorm van 
telefoonkosten, energiekosten, brandstof, verzekeringen, noem maar op. Hoewel 
het voedsel gratis beschikbaar wordt gesteld en we alleen met vrijwilligers werken, 
is het voor ons onmogelijk met gesloten beurs te opereren.  
 
De kosten voor een voedselpakket zijn tussen de € 2 en € 3. We proberen deze 
kosten te dekken via fondsen, sponsoring en giften. Dit zijn noodzakelijke onkosten 
waarvoor wij uw hulp nodig hebben! Ook kopen we jaarlijks ruim 750 tassen in bij 
IKEA voor een basisstartpakket, ook hiervoor zou u ons kunnen helpen door een 
geldbedrag te doneren. Lees meer op: www.voedselbank-groningen.nl  

  
9 Maart: Zending China 
 

In Hongkong werken ruim 400.000 Aziatische migranten, vooral vrouwen. Zij zijn 
kwetsbaar voor misbruik en misstanden.  

Diaconie 

http://www.kerkinactie.nl/
http://www.voedselbank-groningen.nl/
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Kerk in Actie ondersteunt deze vrouwen met tijdelijk onderdak, medische zorg, 
psychosociale begeleiding en juridische hulp. 
 
Aziatische migranten die in Hongkong werken worden soms opeens ontslagen en 
staan dan zonder inkomen en onderdak op straat. Anderen worden misbruikt of 
staan er bij ziekte alleen voor. Kerk in Actie ondersteunt deze vrouwen met tijdelijk 
onderdak, medische zorg, psychosociale en geestelijke begeleiding en juridische 
hulp. Ook kunnen vrouwen cursussen Engels of computervaardigheden volgen, en 
krijgen ze hulp om hun positie te versterken. Lees meer op: www.kerkinactie.nl  

 
12 Maart: Werelddiaconaat Kameroen 
 

In Noord-Kameroen regent het drie maanden per jaar. Door het veranderende 
klimaat, houtkap en slecht bodemgebruik mislukken oogsten. Armoede ligt altijd op 
de loer. De Lutherse Broederkerk traint dorpsbewoners in duurzame landbouw, 
zodat ze hun gezinnen van voldoende voedsel kunnen blijven voorzien. 
 
Duurzame landbouw: voedsel voor iedereen.  
De Lutherse Kerk is met 1300 kerken breed verspreid over heel Noord-Kameroen, 
een gebied zo groot als Nederland. Veel inwoners verbouwen hun eigen voedsel en 
leven onder de armoedegrens. Door klimaatverandering wordt het weer extremer 
met langere perioden van droogte of juist extreem veel regen wat tot 
overstromingen kan leiden.  
 
De Lutherse Broederkerk leert boerengezinnen duurzame landbouwtechnieken. In 
steeds nieuwe dorpen leert men energiezuinige kooktoestellen, eigen brandstof en 
mest maken. Door landbouw te combineren met bosbouw herstelt de uitgeputte 
bodem. Men plant mimosa, moringa, neem- en sheabomen. Hun oogst levert meer 
op, ze leren die goed bewaren en voorkomen dat de bodem verder uitdroogt. Lees 
meer op: www.kerkinactie.nl  

 
Alle collectes worden van harte aanbevolen. 

 
 
DONATIES VANUIT DIACONIE & ZWO IN DE AFGELOPEN PERIODE: 
 

SOS Kinderdorpen en Stichting Vrienden van de Hoop hebben elk € 300 ontvangen 
als jaarlijkse duurzame sponsoring. 
 
Namens de diaconie hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 
Frank Turkstra 
 
 

http://www.kerkinactie.nl/
http://www.kerkinactie.nl/
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INZAMELACTIE D.E.-WAARDEPUNTEN:  
 
De Voedselbank in Groningen heeft 1,6 
miljoen D.E.-waardepunten omgewisseld 
voor 2.600 pakken koffie. Onze gemeente-
lijke aandeel hierin was verrassend groot.  

 
De grote inzameldoos in Menorah bevatte namelijk 174.000 waardepunten, wat 282 
pakken koffie heeft opgeleverd! Het mag duidelijk zijn dat de diaconie deze inzamel-
actie blijft ondersteunen, dus veel thee en koffie blijven drinken in 2025.    
Namens taakgroep Diaconie 

 
Edwin Ottens 

 
 
 

 
Tussenstand VVB 

In januari werd de actie Kerkbalans gehouden en we kunnen hierbij melden dat er op 
dit moment een hele mooie tussenstand van ruim € 128.000 aan toezeggingen is ge-
daan voor de vaste vrijwillige bijdrage. Hier mogen we als gemeente heel dankbaar 
voor zijn.  
 
Ook dit jaar hebben weer veel vrijwilligers meegeholpen om de actie goed te laten ver-
lopen, waarvoor heel veel dank!  
 
Aan gemeenteleden die hun formulier nog niet hebben ingeleverd willen we vragen dit 
alsnog te doen. Inleveren kan bij het kerkelijk bureau, Wedmanstraat 2 Ten Boer. 
 
Geluidsinstallatie  

De voorbereidende werkzaamheden zijn in volle gang en de bekabeling is gelegd. Begin 
maart (week 10) wordt de geluidsinstallatie geplaatst.  

 
Toilettengroep Menorah 

De werkzaamheden voor renovatie van de toilettengroep in Menorah zijn gestart en 
de herentoiletten zijn, op een paar kleine details na (o.a. schilderen deur), klaar. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
 

Anja Ottens-Venhuizen, secretaris 

College van Kerkrentmeesters 
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Inmiddels maakt onze gemeente alweer anderhalf jaar gebruik van Scipio. Steeds meer 
mensen weten onze app te vinden. Jong en oud(er)  delen zelf onder meer 
mededelingen, nieuws, lief en leed en foto's met elkaar. Wij vinden het ontzettend leuk 
om te zien en ervaren hoe we ook buiten de kerkdiensten om met elkaar in verbinding 
staan als gemeente!  
 
Onlangs hebben we de app geëvalueerd. 
Hieruit is een aantal verbeterpunten 
gekomen: 
 

1) De babbelbox krijgt een andere naam: 
'Deel je moment'. Het is de plek om 
berichten en activiteiten te delen die 
gaan over onze gemeente of 
gemeenteleden. Alle leden van Scipio 
kunnen hierin een bericht plaatsen.  
 
2) We hebben een nieuwe module: Nieuws en Activiteiten. Dit is een soort prikbord 
waarop alle Christelijke activiteiten, verder weg of dichtbij, geplaatst kunnen 
worden.  

 
Plaatsen kan alleen via de Scipio beheerder(s), dus als u/jij iets hebt om hier te delen, 
kun je dit mailen naar linekemeerman@gmail.com of appen naar 06-4908 0659. 
 

3) Heeft u nog geen Scipio of kent u iemand die ook graag gebruik wil maken van 
 de app? Dan kunt u uw mailadres doorgeven aan de ledenadministratie: 

Hendrik en Janneke Zwart. Hun mailadres is ledenadmin.gk@pkntenboer.nl.  
Ook als u uw naam of gegevens (adres, mailadres, telefoonnummer) wilt laten 
aanpassen, kunt u dit aan hen doorgeven.  
 
4) Heeft u vragen over of wilt u ook gebruik maken van Scipio? U mag hiervoor altijd 
contact opnemen met Roelof Jan en Jur Wiersema of Lineke Meerman.  
Wij helpen u graag verder! 

 
  Lineke Meerman 
 
 
 
 

Taakgroep Communicatie 

mailto:linekemeerman@gmail.com
mailto:ledenadmin.gk@pkntenboer.nl
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Sinds het vorige schrijven, in het vorige jaar 
(wat klinkt dat al weer gek om te zeggen) is 
er weer genoeg leuks gedaan binnen de di-
verse groepen van de jeugd in onze kerk.  
 
De kindernevendienstleiding kijkt terug op 
een mooi en waardevol Advent-en Kerstpro-
ject "Help jij mij hopen?". Er werd wekelijks 
gekeken en nagedacht op de vraag 'wat geeft je hoop?'. In de dienst werd elke week 
een projectlied gezongen en tijdens de momenten in de kindernevendienst hoorden 
de kinderen de verhalen uit Lucas!  
   
Tijdens het informele samenzijn op Tweede Kerstdag is er door een mooie groep men-
sen gebruik gemaakt van de gelegenheid om met elkaar wat lekkers te eten, spelletjes 
de doen en bingo te spelen! Het was een gezellig moment tussen gezinnen met kin-
deren en wat oudere gemeenteleden. Wat fijn dat dit door een groepje vrijwilligers is 
voorbereid!  
   
Door een aantal van de kindernevendienstleiding wordt er al meegedacht en meege-
daan aan de voorbereidingen van de schoolkerkdienst op zondag 16 maart a.s. Tevens 
kijken we al vooruit naar de invulling van de kinder(neven)dienst van Springtime!  
   
In december, altijd een drukke maand als het gaat om activiteiten, heeft Impact samen 
met CJV SinterKerst gevierd. Het was een mooie avond met een mooie opkomst. Er is 
samen gegeten, er zijn spellen gedaan, en.....u heeft ze vast al gezien.....De mooie mo-
zaïektegels, gemaakt tijdens Kickstart, zijn geplaatst op het pleintje tussen Menorah en 
Blister. Op vrijdag 17 januari zijn de jeugdleden van Impact met elkaar wezen zwem-
men in Kardinge. Dit zwemmen lijkt wel een echte jongensaangelegenheid te zijn, want 
er ging deze avond geen enkele tiener-meid mee.......  
   
Voor de jeugdigen van onze CJV is het momenteel lastig om bij elkaar te komen. Ieder-
een heeft een volle agenda, veel jongeren steken o.a. al hun tijd en energie in de acties 
van World Servants, waardoor een samenkomst plannen niet goed lukt. Toch vinden 
we het belangrijk dat (misschien wel juist) de leeftijdsgroep vanaf een jaar of 15/16 en 
ouder elkaar weten te vinden en elkaar kunnen ontmoeten. Er wordt geprobeerd een 
uitje met elkaar te regelen zodat er toch tijd komt voor ontmoeting en gesprek.  
   
De jongeren van de CJV hebben een hele fijne bijdrage geleverd aan de Huis aan Huis 
collecte van het jeugdwerk.  

Nieuws van de Taakgroep Jeugd 
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Zij hebben de enveloppen huis aan huis rondgebracht en ook voor een groot gedeelte 
zelf weer opgehaald. Als Taakgroep Jeugd zijn we bijzonder dankbaar voor de gewel-
dige opbrengst van bijna € 4.500 ! Enorm bedankt aan allen die hieraan hebben 
bijgedragen!!  
   
Op zondag 23 maart staat er een jeugddienst gepland. Voorgaande jaren werd deze 
grotendeels voorbereid door de leden van de CJV. Dit jaar zullen de tieners van Impact 
samen nadenken over een invulling van de dienst. Zij zullen hierbij geholpen worden 
door hun leiding en een aantal jongeren van de CJV groep.  
   
De leiders van de catechisatiegroepen, Margot, Ernst en Teye zijn enthousiast over de 
ochtenden/avonden met de jeugd. Naast de waardevolle geloofsgesprekken wordt er 
gewerkt uit een nieuwe methode, Bijbel Next, speciaal ontwikkeld voor de catechisa-
ties. De lessen uit deze methode worden afgewisseld met aandacht voor bijvoorbeeld 
'de Week van Gebed' of andere actuele (geloofs)zaken.  
   
Inmiddels loopt het zo ontzettend goed met Restart, de Sportcommunity op de zon-
dagmiddag, mede geleid door een heel aantal jongeren uit onze gemeente, dat er ook 
een groep is gestart in Bedum! Een deel van de leiding Ten Boer rijdt op zondag naar 
het 'Johan Cruijfveldje' aldaar, om van 14.30 -16.00 uur ook daar met kinderen en jon-
geren te voetballen en te praten over het geloof.  
 
Na een aantal zondagen van opstarten, was het de afgelopen keren ook daar al lekker 
druk met enthousiaste sporters! Het is heel bijzonder en zo waardevol dat dat kleine 
zaadje dat 1,5 jaar geleden geplant is in Ten Boer, nu al zo groots is gegroeid dat er op 
deze schaal uitgebreid kan worden.  
 
Dankbaarheid is op zijn plaats voor de vele 
jongeren die zich hier elke zondag weer 
voor inzetten! Chapeau voor jullie!  
   
Blij en dankbaar ook voor alle mensen die 
zich inzetten voor het jeugdwerk binnen 
onze kerk! Zonder jullie hulp zouden de 
kinderen, tieners en jongeren zoveel 
moois en kostbaars missen.........  
 
Hartelijke groet  
namens de Taakgroep Jeugd,  
 

Saskia van Dijk  
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Donderdag 13 februari 2025 houden we onze vergadering in Menorah. Ito Werkman 
uit Ten Post zal iets vertellen over: "PAARDENDRESSUUR". 
 
De jaarvergadering wordt donderdag 13 maart 2025 gehouden. We zijn er druk mee 
bezig om het voor te bereiden. Ideeën zijn welkom. 
 
Voor vervoer kunt u bellen met Joke Medema, telefoon 302 4003 of 06-2542 1172. 
We vergaderen van 14.30 tot 16.30 uur. 
 

Hilda Bulthuis  
 

VEERTIGDAGEN-LEES- EN LUISTERPLAN 
ONDER DE INDRUK VAN JEZUS   
 
De veertigdagentijd begint dit jaar op 

woensdag 5 maart. Het is traditioneel een 

periode van bezinning. Dat kan met het lees- en luisterplan  

Onder de indruk van Jezus van het 

Nederlands-Vlaams 

Bijbelgenootschap (NBG). ‘Daarin 

word je uitgedaagd na te denken over 

wat Jezus’ optreden bij jou losmaakt’, 

zegt Anne-Mareike Schol-Wetter.  

Bij de site www.zijlacht.nl  met 

dagelijkse overdenkingen, verschijnt deze week een veertigdagen-dagboek speciaal 

voor vrouwen: “Hij voor mij.” 

‘Jezus begon zijn openbare optreden met radicale woorden, lezen we in Lucas 4:18-19. 

De meeste mensen reageerden onthutst in plaats van enthousiast’, aldus Anne-Mareike 

Schol-Wetter. Zij is Hoofd Bijbelgebruik bij het NBG en stelde het lees- en luisterplan 

samen. ‘Jezus’ optreden houdt je een spiegel voor. Het lees- en luisterplan is gratis. Ga 

naar de site: https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws/veertigdagen.                    

Wie meedoet, krijgt het Lucas-evangelie als dagelijkse podcast en een aanvullend e-

book (PDF).  

Lija Biewenga 

http://www.zijlacht.nl/
https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws/veertigdagen
http://qsjj.mjt.lu/lnk/AUgAAD_
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HET GEVECHT VAN EEN OPTIMIST 

Dat is de titel van het boek, geschreven door  
Herman Haan. Dit boek gaat over zijn het leven. 
         
 “Jij groeit op voor galg en rad”, zegt de hoofdmeester. Zijn 
thuissituatie is problematisch. Als kind wordt hij misbruikt. 
Voelt zich niet gehoord en begrepen. Daarom zoekt hij al 
heel jong troost en moed in de alcohol en snel volgen de 
drugs. Verslaafd!  
 

Zal de hoofdmeester toch gelijk krijgen? “Een man kiest zijn 
weg en die moet hij gaan tot de dood”. Is dit zijn keuze? Of kiest hij een andere weg 

en wordt het leven draaglijker? En wat als ook nog eens de ziekte van Parkinson zich 
aandient? Zal de optimist het gevecht winnen? 

 
De boekpresentatie vindt plaats in Menorah, op 22 februari 2025, 

inloop 14.00 uur, aanvang 14.30 uur. 
Wij, Herman en Gea, nodigen jullie uit om daarbij aanwezig te zijn! 

Wil je wel laten weten of je komt? Bel of app: 06-537 27 208 Gea Haan. 
(Dan weet de koster hoeveel stoelen er klaar gezet moeten worden). 

 
STAMPPOT BUFFET 

De winter is straks al bijna weer voorbij, om hier nog even vol op 
van te genieten, organiseert World Servants Ten Boer vrijdag 7 
maart een stamppot buffet. 
 
Graag willen wij ook dat de ouderen van het dorp kunnen 
meegenieten van een lekkere Hollandse maaltijd en een goede 
dosis gezelligheid. Het buffet kost € 15,- per persoon, inclusief het 
eerste drankje. En als u een extra kaartje koopt voor € 10,-, dan nodigen wij met behulp 
van het personeel van Bloemhof, een oudere uit om gezellig mee te eten. 
 
Het buffet is in de Menorah vanaf 16.30 tot 20.30 uur, u kunt binnenlopen wanneer u 
wilt en na het buffet kunt u natuurlijk blijven voor de gezelligheid. Weet u zeker dat u 
kunt, of dat u een extra kaartje wilt kopen voor een bewoner van Bloemhof. U kunt  
zich aanmelden via de site: www.worldservants.nl/actieplatform/actie/stamppotwstb 
 
Verder zijn we nog op zoek naar mensen die een stamppot willen doneren, lijkt u dit 
wat? Dan horen wij graag van u via ons mailadres: worldservantstenboer@hotmail.com 

 
Ben Lammers 

http://www.worldservants.nl/actieplatform/actie/stamppotwstb
mailto:worldservantstenboer@hotmail.com
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Orgelconcert door Gerwin van der Plaats in Ten 
Boer. 

Op zaterdag 8 maart a.s. wordt er een orgelconcert 
gehouden door de musicus Gerwin van der Plaats 
voor jong en oud. Gerwin van der Plaats is een 
veelzijdig musicus. Zo is hij vaste organist van een 
aantal kerken waaronder de Bovenkerk in Kampen. 
Daarnaast is hij dirigent van o.a. het Urker 
Mannenkwartet en het Chr. Kamper Mannenkoor.  
 
Ook is hij vaak op tv te zien tijdens Nederland Zingt. 
We zijn erg verheugd dat Gerwin bereid is gevonden 

om een concert in Ten Boer te gaan geven. De opbrengst is ten bate van het World 
Servants project. Als veelzijdig musicus speelt en dirigeert Gerwin een repertoire dat 
vele stijlen bestrijkt. Van Bach tot de meest actuele (geestelijke) muziek van de 
twintigste eeuw.  
 
Zijn muzikale aanpak kenmerkt zich door spontaniteit, gedrevenheid, vakkundigheid 
en aanstekelijke enthousiasme. Op het orgel probeert hij zich zo veelzijdig mogelijk te 
presenteren met een breed repertoire en een gedurfde aanpak. Het wordt een 
improvisatieconcert. Voor de pauze met geestelijke liederen en samenzang.  Na de 
pauze zijn de muziekstukken meer populair van opzet. Heeft u altijd uw favoriete 
nummer van bijvoorbeeld Queen, Abba of Frans Bauer op een orgel willen horen 
spelen? Dit is uw kans. 
 
Vraag uw verzoeknummer aan bij uw reservering, deze dienen voor  zaterdag 1 maart 
a.s. binnen te zijn, daarna blijft het wel mogelijk om kaarten te reserveren. 
 
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor dit unieke concert op 
zaterdag 8 maart a.s. om 20.00 uur in de Gereformeerde kerk, Wigboldstraat 3.  

Kaarten kunt u reserveren à € 12,50 (inclusief 1 consumptie koffie/thee) via 
geef.ws/orgelconcert. 
 
Ook kunt u op de avond van het concert bij de entree een toegangskaart kopen.  
Het concert wordt niet uitgezonden via de website van de kerk. Tijdens de pauze 
worden er lootjes verkocht voor een tombola waar mooie prijzen mee te winnen zijn! 
Vragen kunt u mailen naar orgelconcerttenboer@gmail.com 

We hopen u/jou te kunnen begroeten op zaterdag 8 maart a.s.  
Namens World Servants  

Esther Vriezema    
 

mailto:orgelconcerttenboer@gmail.com
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Hartelijk bedankt voor de vele kaarten en voor de bloemen uit de kerk die ik mocht 
ontvangen voor mijn verjaardag. Ook namens mijn vrouw Lija bedankt.  
Hartelijke groeten van  

Enno Biewenga. 
 
Bij dezen wil ik graag iedereen bedanken voor de kaarten, bloemen uit de kerk die ik 
ter gelegenheid van mijn 85 ste verjaardag mocht ontvangen. Dat heeft me erg goed 
gedaan. 
  Dick Boer. 
 
Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de vele kerst- en verjaardag wensen die 
ik heb mogen ontvangen. Het doet mij goed om te merken dat zoveel mensen aan mij 
hebben gedacht in deze tijd. Ook wil ik de kerk bedanken voor de prachtige bloemen 
die ik heb ontvangen. Uw aandacht en zorg hebben mij diep geraakt en geven mij veel 
warmte. Met een dankbaar hart, 
 

Derkje Smit-Haak. 
 

Dankbetuiging 
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BINNENGEKOMEN: 

Zr. A.D. Franke. 
Zr. W. van der Veen-Wierenga. 

 
OVERLEDEN: 

Br. G.S. Vast. 

Br. A. van der Knaap. 

 
VERHUISD: 

Zr. A.G. Oosterink. 

Br. D. W. Hoekstra. 

Zr. A. Bakker-Wiersema. 

 

 

 

 

8-2 94 J. de Boer-Ridder   

9-2 76 Z. Bouwman-Migchels   

10-2 79 A. Zijlema-Hoeksema   

10-2 79 R. Menninga   

12-2 82 J. Holt-Schilthuis   

12-2 71 A. Ozinga-Palsma   

15-2 70 L.J. Biewenga-de Grijp   

15-2 71 P.A. de Plaa   

16-2 82 J. Zuur-Berends   

16-2 76 A.G. Palsma-Norden   

23-2 85 J.A. Helmantel   

24-2 76 J. Kleiwerd   

24-2 72 K.D. Velting-Wiersma   

24-2 77 R. Bouwman   

25-2 84 D. Kooistra   

 Verjaardagen 70 + 

Kerkelijke mutaties 
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1-3 82 T.T. Helmantel-Wessels   

1-3 79 W. van der Veen-Wierenga   

3-3 80 A. Kooistra-Medema   

9-3 85 A.L. Dijk-Bos   

11-3 70 E. Meijer-van der Vegt   

16-3 82 H. Rodermond   

20-3 81 J. van der Woude   

20-3- 80 K.E. Huisman   

29-3 87 R. Jongsma-Martini   

 
 
 
 
 

 

 
Nieuws van Kerk en Kansel nr. 1– 2025 
 
 
15-12  Zr. G.C. Dijkhuizen-Moltmaker, in verband met haar  

95 ste verjaardag, en met een meelevende groet naar 

Klaas en Wia Kremer, Klaas is weer thuisgekomen uit het  
ziekenhuis. 

22-12 Zr. F. Nienhuis, in verband met haar 84 ste verjaardag, en naar 

 br. E.W. Biewenga, in verband met zijn 87 verjaardag. 
 
25-12 Zr. K. Reitsma-Bakker, in verband met haar 81 ste verjaardag. 
 
29-12 Br. J.D. Boer, in verband met zijn 86 ste  verjaardag. 

31-12  Kostersechtpaar, Wildrik en Pia Burema. 

01-01 Koster-beheerder,  Corrie Lammers. 

05-01 zr. D. Smit-Haak, in verband met haar 86 ste verjaardag, en naar 
 
 br. G. Zijlema, in verband met zijn 81 verjaardag. 
 
 
 

De bloemen uit de Kerk zijn met 
een hartelijke groet gegaan naar: 
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12-01 Zr. G. Koers-Post, in verband met haar 95 ste verjaardag, 

zr. C.H. van Bijssum-Knol, in verband met haar 86 ste  
verjaardag, en naar 

zr. S. Deekens-Venema, in verband met haar 80 ste  
verjaardag. 

19-01 Zr. G. Wiering-Bakker, in verband met haar 81 ste verjaardag, 

Johan Dekens, in verband met zijn 59 ste verjaardag,  

zr. R. Bosch-Bijma, in verband met haar 84 ste  
verjaardag, en naar 

zr. A. Wiersma-van Til, in verband met haar 100 ste  
verjaardag. 

26-01 Zr. T. Ekens-Dwarshuis, in verband met haar 92 ste verjaardag,  

zr. L. Venhuizen-Jansen, en naar  

zr. A. Kruizinga-Klasen, zij zijn weer thuisgekomen uit het 
ziekenhuis. 

02-02 Zr. K. Vriesema-Ganzeveld, in verband met haar 83 ste  
verjaardag, en naar 

zr. H. Oosterhuis-Vriezema,, zij is weer thuisgekomen uit het 
ziekenhuis. 

 

 

 
 

 

Dinsdag 11 februari Catechisatie 12+ 19.15 uur 

Woensdag 12 februari Veiligheidscommissie 19.30 uur 

Donderdag 13 februari PCOB 14.30 uur 

Maandag 17 februari Belijdeniscatechisatie 19.30 uur 

Maandag 24 februari Taakgroep Pastoraat 19.30 uur 

Dinsdag  25 februari Catechisatie 12/+ 19.15 uur 

Dinsdag 25 februari Kerkenraad 19.45 uur 

Vrijdag 28 februari Impact Blister 19.00 uur 

    

Kerkelijke agenda 
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Zondag  2 maart Moment van Gebed 08.30 uur 

Maandag 3 maart Belijdeniscatechisatie 19.30 uur 

Maandag 10 maart Toerusting GGG 19.30 uur 

Dinsdag 11 maart Catechisatie 12+  19.15 uur 

Woensdag 12 maart Gemeenteavond  20.30 uur 

Donderdag  13 maart PCOB 14.30 uur 

Maandag 17 maart Belijdeniscatechisatie 19.30 uur 

Woensdag 19 maart Taakgroep Beheer 19.45 uur 

Dinsdag 25 maart Catechisatie 12+  19.15 uur 

Donderdag 27 maart Inleveren kopij N. v. K. en K. 18.00 uur 

Vrijdag 28 maart Impact Blister 19.00 uur 

Maandag 31 maart Belijdeniscatechisatie 19.30 uur 

Donderdag 3 april Samenstellen van N. v. K. en K. 10.00 uur 

 
 
 

  
 
 
 

 
Kerk en deurcollecten 
 
24-nov Kerk        344,70 

 Bloemenfonds       244,72 

1-dec Diaconie        385,43 

 Kerk        213,95 

8-dec Kerk        283,70 

 Bloemenfonds       221,56 

15-dec Werelddiaconaat Palestina     373,08 

 Kerk        188,08 

22-dec Kerk        301,69 

 Bloemenfonds       121,11 

25-dec Kinderen in de knel      539,26 

 Kerk        221,38 

26-dec Eigen Jeugdwerk                9,85 

Ontvangen collecten en giften, 
 V.V.B en overige opbrengsten: 
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29-dec Kerk        502,04 

 Onderhoudsfonds      212,56 

 Bloemenfonds       180,06 

31-dec Kerk          43,59 

 Bloemenfonds                                                                    14,95 

 

Vaste Vrijwillige Bijdragen 2024  

   

Kerk Toegezegd 119.372,82  

 Extra ontvangsten  2.238,36  

 Totaal 121.611,18  

 Ontvangen bijdragen 118.289,68  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-12-2024 3.321,50  

Zending en Werelddiakonaat  

 Toegezegd 13.894,00  

 Extra ontvangsten  6,00  

 Totaal 13.900,00  

 Ontvangen bijdragen 13.225,00  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-12-2024 675,00  

   

Evangelisatie  

 Toegezegd 10.151,00  

 Extra ontvangsten  53,00  

 Totaal 10.204,00  

 Ontvangen bijdragen 9.654,00  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-12-2024 550,00  

   

Overige opbrengsten  

   

Papier Ontvangen t/m december  ( 33.460 kg) 1.719,51  

Metalen Ontvangen t/m december 335,00  

   

Giften december  
16-dec Kerk 50,00  

27-dec Kerk 20,00  
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9 februari 09.30 uur Heilig Avondmaal 19.00 uur  -TV uitzending : 

Voorganger Ds. Ernst van Gulik             "Wij wensen jou" 

Organist Jan Wolfs  
Koster André Vriezema  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Kerk  
    2e H.A. Noodhulp Gaza  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kindercrèche Astrid, Tess en Noa T.  

9 februari    16.00 uur Bloemhof Heilig Avondmaal 

   

16 februari 09.30 uur Themadienst GGG 

Voorganger Ds. Ernst van Gulik  
m.m.v. Muziekteam  
Koster Wildrik Burema  
Beamer Janou Slagter  
Collecte Voedselbank  
Deurcollecte Kerk  
Kinderoppas Rienke, Noa van D. en Eline  

   

22 februari   16.00 uur Maandviering Bloemhof 

   

23 februari 09.30 uur   

Voorganger Ds. Ernst van Gulik  
Organist Jaap Elderman  
Koster Hilda Bulthuis/Heleen Norden  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Kerk  
    2e Onderhoudsfonds  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kinderoppas Rachel. Eva en Danique  

   

Dienstenrooster: 
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2 maart 09.30 uur    

Voorganger Ds. Ernst van Gulik  
Organist Jaap Elderman  
Koster Afhilla Zuidema/Jolanda Cappon  
Beamer Martin Schaaphok  
Collecte Diaconie  
Deurcollecte Kerk  
Kinderoppas Daniëlle, Jolein en Sara  

   

9 maart 09.30 uur     

Voorganger Da. H.E. van der Zwaag-Visscher Wildervank 

Organist Jan Wolfs  
Koster André Vriezema  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Zending China  
Deurcollecte Kerk  
Kinderoppas José, Sarah en Thirza  

   

12 maart   19.30 uur Bidstond/Gemeenteavond 

Voorganger  Ds. Ernst van Gulik 

Organist  Jan Wolfs 

Koster  Wildrik Burema 

Beamer  Janou Slagter 

Collecte  Werelddiakonaat Kameroen 

Deurcollecte  Bloemenfonds 

   

16 maart 09.30 uur - Commissie School/Kerk 

Voorganger Ds. Ernst van Gulik  
m.m.v. Muziekteam  
Koster Hilda Bulthuis/Heleen Norden  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte School/Kerk  
Deurcollecte Kerk  
Kinderoppas Hilda, Rosa, Elisa en Rosalie  
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23 maart 09.30 uur – Jeugddienst door leden van de G.J.V. 

Voorganger Ds. Ernst van Gulik  
m.m.v. Muziekteam  
Koster Afhilla Zuidema/Jolanda Cappon  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Jeugd  
Deurcollecte Kerk  
Kinderoppas Vera, Tess en Noa T.  

   

29  maart   16.00 uur Maandviering Bloemhof 

   

30 maart 09.30 uur  

Voorganger Ds. S. Alblas Drachten  
Organist Freek Reitsema  
Koster André Vriezema  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Kerk  
2e Onderhoudsfonds  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kinderoppas Gerdien, Noa van D. Eline  

   

6 april 09.30 uur   

Voorganger Ds. Ernst van Gulik  
Organist Jan Wolfs  
Koster Wildrik Burema  
Beamer Martin Schaaphok  
Collecte Kerk   
Deurcollecte Bloemenfonds  
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KOPIJ voor het eerstvolgende nummer dient te worden ingeleverd 
uiterlijk donderdag 27 maart a.s. voor 18.00 uur op Koopmansplein 99. 

 
Dit kan via e-mail: nvkenk@pkntenboer.nl 

of uiteraard op de oude vertrouwde wijze getypt of geschreven. 
 

       N.v.K. en K. zal o.o.v. verschijnen op 3 april, 22 mei en 10 juli. 
 

  
Nieuws van Kerk Kansel digitaal 

Graag attenderen wij u/jij op de mogelijkheid Nieuws van Kerk en Kansel digitaal  
te ontvangen, aanmelden graag via mail: nvkenk@pkntenboer.nl 

 
  

mailto:nvkenk@pkntenboer.nl
mailto:nvkenk@pkntenboer.nl

