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Gebouw Menorah: 050- 302 1889 
Wigboldstraat 3, 9791 CP Ten Boer. 
menorah@pkntenboer.nl 

 

                                                             2 

Website: 

www.pkntenboer.nl/gereformeerd/ 
webbeheer-gk@pkntenboer.nl    

                                                                             
Vaste vrijwillige bijdragen en giften:                                                                                            

t.n.v. Gereformeerde Kerk Ten Boer 
Rek. nr.: NL 94 RABO 0306 3579 25 
Penningmeester Kerk 
Harry Horneman, Washuisterweg 5,  
9791 TE Ten Boer. 06-5775 2737 
penningmeester-cvk-gk@pkntenboer.nl 
 
Collectegelden en giften: 

t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Ten Boer 
Rek. nr. NL 80 RBRB 0919 8915 94 
Penningmeester Diaconie 
Frank Turkstra, Groene Zoom 19,  
9791 BA Ten Boer 050- 318 0480 
penningm-diaconie-gk@pkntenboer.nl 

Bij overmaken collectes graag datum 
en bestemming vermelden: b.v. 
5 april Kerk € 5,-/ Bloemen € 1,- 

Bij giften voor bijzondere doeleinden 
graag bestemming vermelden!! 

 
Uitgifte van collectebonnen: 
Afhilla Zuidema 
Op de 3e zondag van de maand 
in Menorah na de morgendienst. 

Evangelisatie: 
p/a Bouko Feitsma, Groene Zoom 4,  
9791 BC Ten Boer. 050-302 1692 
Rek. nr.: NL 21 RABO 0306 3757 29 

Jeugdraad: 
Rek. nr.: NL 75 RABO 0305 8445 55 

Autovervoersdienst:  
Indien nodig, neem contact op met  

Jan Bolt, 06-8227 6824. 
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PSALMVERSJE LEREN 
 
Velen zijn ermee opgegroeid: het 
leren van een Psalmversje. In het 
weekend werd het Psalmversje uit 
het hoofd geleerd. Op maandag 
moest je het dan opzeggen op 
school. Het werd overhoord. Het 
resultaat kon op je schoolrapport 
komen, onder het kopje: “Versje”.  
 
Zelf heb ik nog een paar psalmen 
geleerd: “Evenals een moede hinde” 
(Psalm 42), “De Heer is mijn Herder” 
(Psalm 23) en “Heer, ik hef mijn hart 
en handen” (Psalm 25).  
Dat was mooi om te doen. Het gevoel dat je iets heel moeilijks onder de knie kon 
krijgen. Je was er trots op als kind. 
 
Ik heb me wel eens afgevraagd waarom dit gebeurde. De taal van de psalmen is toch 
moeilijk te begrijpen. Zeker voor kinderen. Het zal geweest zijn om kinderen vertrouwd 
te maken met het psalmzingen in de kerk. Ook kreeg ik wel eens mee: “Het is handig 
voor later”. Paulus en Silas in de Bijbel zongen lofliederen in de gevangenis. Stel dat je 
zelf later in een moeilijke situatie komt, dan kun je zo zingen, en putten uit het geloof. 
 
Bestaat het nog, het leren van het Psalmversje op de scholen? Er zijn in Ten Boer twee 
christelijke scholen, De Poort en De Fontein. Ik heb het eens nagevraagd. Doen ze er 
nog aan? Nee, het gebeurt op de beide scholen niet meer. Er worden nog steeds liedjes 
aangeleerd en gezongen, maar dat zijn niet meer de psalmen van vroeger. Het zijn 
Bijbelliedjes. Of opwekkingsliedjes. Vaak worden ze via YouTube meegezongen.  
 
Ik krijg daar wel van mee. Ik word uitgenodigd voor openingen op de beide scholen. Ik 
ga er graag naar toe. Het is altijd goed om dit mee te maken. Je krijgt mee, hoe het er 
vandaag de dag aan toe gaat. Kinderen, ouders en de leerkrachten verzorgen de 
openingen. Soms word ik als dominee gevraagd iets te doen.  
 
Eén ervaring is me bijgebleven. Het ging om de start van het seizoen op de Fontein. Een 
moeder kwam op het podium met haar drie kinderen. Ze vertelde dat ze wilde bidden 
met ons. Iedereen vouwde zijn of haar handen. De moeder bad. Een kind van haar bad 
ook. Misschien waren er zelfs wel twee van de drie kinderen die baden. Er werd 
gebeden voor de juffen en meesters, voor de kinderen en hun ouders, en ook voor de 
wereld waarin we leven. Het werd even heel stil bij de startviering. Wat was dit goed 
en echt! Het raakte me diep. 
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Zou dit het psalmversje in een nieuw jasje zijn? Kinderen en ouders die hardop bidden. 
Dat moet je leren. En dat wordt in deze tijd geleerd, meer dan vroeger. Dit is ook 
waardevol! Het doet me aan de Psalmen denken, waarin mensen tot God gaan en zich 
uiten, met alles wat ze op hun hart hebben. En dit is “handig voor later”. Wie uit zijn 
hoofd kan bidden, die heeft iets, ook als het leven moeilijk wordt. 
 

Ds. Ernst van Gulik 
  
 

OMZIEN EN MEELEVEN 
 

• Dick Bos, kijkt naar de toekomst. Even is er de schrik geweest van verkeerde in-
formatie uit het ziekenhuis, maar hij kan weer verder. De eerste immuuntherapie 
is geweest. Hij voelt zich goed. En hij heeft vertrouwen in het vervolg. Een CT-
scan over een tijdje zal uitwijzen, hoe zijn ziekte zich ervoor staat.  
 

• Peter Werkman, heeft een aantal weken in het UMCG gelegen. Hij had een ont-
steking in zijn teen, en dat is bij zijn ziekte erg gevaarlijk. Hij werd behandeld met 
een antibioticum. Uiteindelijk is zijn teen geamputeerd. Dat het nu voorlopig sta-
biel mag blijven! 

 

• Enno Biewenga, probeert zijn leven vorm te geven, na zijn val en afnemende 
gezondheid. Samen met zijn vrouw Lija. Zijn onderste 4 rugwervels zijn ingezakt 
en dat geeft heel veel pijn. We wensen beiden veel sterkte en zegen! Binnenkort 
gaat Enno weer naar het ziekenhuis. Hij blijft in behandeling. 

 

• Corry van Bijssum, is geopereerd in het ziekenhuis. Ze is ernstig ziek. De dokto-
ren proberen haar gezondheid wat beter te krijgen. Corry en Henk maken samen 
al een heel moeilijke tijd door. Onlangs overleed hun dochter Gertie. Een groot 
verlies voor beiden. 

 

• Art van der Molen, heeft een heel kwetsbare gezondheid. Art is ernstig ziek. Hij 
krijgt in oktober bestralingen. Ook heeft hij te maken de gevolgen van een naar 
ongeluk een jaar geleden. Art en zijn vrouw Janneke werden aangereden door 
een landbouwvoertuig. Het was heel ingrijpend. En de gevolgen voor de gezond-
heid zijn bij Art nog elke dag merkbaar. We hopen, dat er een kwaliteit van leven 
blijft voor hem.  

 

• Jan Riepema, heeft in het ziekenhuis gelegen. Hij had een blindedarmontsteking. 
Hij moest ook aan antibioticum. Inmiddels is hij weer thuis, waar hij probeert aan 
te sterken. Dat gunnen we hem. 
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• Wildrik Burema, heeft weer immunotherapie gekregen. Het is om de werking 
van zijn afweersysteem te versterken. Van de vorige therapie kreeg hij veel last. 
Het is nu op een andere manier toegediend. We hopen op het beste voor hem! 

 

• Ida Hindriks, , is weer wat opgeknapt. Een poosje leek het alsof ze naar het einde 
ging, maar het lichaam gaf niet op. We hopen nog op een goede tijd voor haar. 

 
 
 
IN MEMORIAM COBA LAAN-BAKKER 
 
Haar zoon kwam naar voren aan het begin aan de afscheidsdienst. Hij vertelde over het 
leven van moeder. Hij vroeg aan de aanwezigen: “Wat laat je straks achter? Een kist 
vol vragen of een kist vol antwoorden?” Dat kon je mee naar huis nemen. Daar kon over 
nagedacht worden. Voor Coba zelf was dit duidelijk. Ze liet een kist vol vragen achter. 
Wie was ze? Hoe kon het gebeuren, dat ze bepaalde dingen toeliet in haar leven? Wat 
ging er werkelijk in haar om? Antwoorden zijn er niet.  
 
Wel zijn een paar dingen bekend over haar. Ze kwam uit een groot gezin, van 14 
kinderen. Ze was de jongste. De eerste jaren van haar leven waren oorlogsjaren. 
Geboren is ze in 1940. De omstandigheden waren arm. Ze groeide op en ging naar 
school. Ze kreeg haar eerste baantje. Dat was in de stad. Ze kreeg haar eerste man. Op 
jonge leeftijd is ze getrouwd geweest. Het liep uit op een vroege scheiding. Ze heeft er 
nooit over willen praten. Het werd verzwegen. 
 
Op een dag leerde ze Jan Laan kennen. Met hem is ze lang getrouwd geweest. Wonen 
deden ze in Wirdum, Garrelsweer, Winneweer, Ten Post en tot slot in Ten Boer. In het 
gezin zijn twee kinderen geboren: Greta en Harm Jan. Jan werkte in een houtfabriek 
en later bij de aluminiumfabriek Aldel. Coba was huisvrouw, ze gaf zich daaraan. Ze gaf 
de indruk dat alles in huis perfect in orde was: geordend, schoon, netjes. Maar dat was 
schijn. Er speelde iets. Ruzie in het gezin. Hoe kon het zo lopen? Ook dat was een vraag 
die bleef hangen. De kinderen kwam tekort. Coba moet er zelf niet gelukkig onder 
geweest zijn.  
 
Er waren ook goede dingen. Ze kon steun geven aan haar familie. Ze heeft veel 
bezoeken afgelegd. Samen met Jan is ze ook grootouder geworden. Er werd een fijne 
band opgebouwd met de kleinkinderen, door met name Jan. Coba vond de weg naar 
het geloof en de kerk. Op latere leeftijd. Het heeft haar kracht gegeven.  
 
Haar laatste jaren leefde ze in Bloemhof, en later in Lindenhof. Ze had daar haar eigen 
plekje. Op 1 oktober is ze overleden. “’t Is goud zo wicht”. Deze woorden stonden op 
haar rouwkaart. 
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Er is een afscheidsdienst voor haar gehouden. Zoon Harm Jan vertelde eerlijk over zijn 
moeder. De kist met vragen…Er waren liederen, een Bijbellezing, gebeden en een 
overdenking. Gods genade voor haar. Dat deze er mag zijn. Het is ons geloof, onze 
hoop. We gunnen haar de hemel. We gunnen haar de antwoorden op haar leven.  
 
 
CATECHISATIE 
In de maand november starten de catechisaties op. Ik ben blij, dat dit weer lopen gaat. 
Het blijft heel belangrijk dat we de jongeren zo betrokken houden bij geloof en kerk. 
 
 
GELOVEN 
Geloven. Zo noem ik de groep die op 21 oktober in een eerste bijeenkomst had. Negen 
mensen hebben zich daarvoor aangemeld. In de groep willen het gesprek houden over 
het geloof. De Bijbel gaat erbij open. Vragen kunnen gesteld worden. We gaan een weg 
met elkaar. Er is een mogelijkheid dat je vanuit deze groep Belijdenis van het geloof 
doet. Straks met Pasen. Maar dat hoeft niet. Het gaat bovenal om eerlijke en goede 
gesprekken. Met een stukje onderwijs vanuit de Bijbel. Ik verheug me op de groep. 
 
 
DE PREEK OVER EENZAAMHEID  
 
In de dienst van 29 september hield ik een preek over 
‘eenzaamheid’. Dat was op aanvraag van iemand. Ze 
heeft zich erg eenzaam gevoeld. En ze vroeg: 
“Dominee kunt u daar eens een preek over houden”.  
 
Op de preek kwam veel reactie. Het maakte iets los. 
Er was duidelijk herkenning. De dienst is terug te zien 
op het internet, op het YouTube kanaal van onze kerk.  
 
‘Eenzaamheid’ blijkt een thema te zijn dat velen 
raakt. Ik kreeg vragen: En wat is het vervolg? Hoe nu 
verder? Wat gaan we eraan doen? Ook melden zich 
gemeenteleden bij me, die iets willen betekenen voor 
eenzamen.  
 
Mocht u nog willen reageren, of voelt u zich wel eens eenzaam, pakt de moed bij elkaar 
en stuur me een berichtje. Mijn nummer is: 06-3453 8053. Misschien kunnen we met 
elkaar iets doen aan eenzaamheid. 
 

Ds. Ernst van Gulik 
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LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR 

Zondag 24 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We noemen deze 
zondag ook wel Eeuwigheidszondag. We staan stil bij het kwetsbare bestaan. Een 
mensenleven is eindig. We mogen uitzien naar het eeuwig leven bij God. In de dienst 
gedenken we de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden.  
 
Hun namen worden nog eenmaal midden in onze kerk voorgelezen en daarbij wordt 
een kaars aangestoken. Gemeenteleden krijgen zelf ook gelegenheid om een kaars te 
branden. Dit jaar noemen wij de volgende namen: 
 
Annechien (Anneke) Riemsma-Meijer    † 9 december   2023     63 jaar 

Ali Elsina Afina (Ali) Schraa    † 13 december 2023     81 jaar 

Lijsje (Lies) Westeneng-Rietveld     † 31 december 2023    85 jaar 

Eisse Bus      † 8 januari 2024     88 jaar 

Albert Pieter Zandt      † 1 maart 2024     87 jaar 

Ada van der Knaap-Hoogendoorn    † 23 maart 2024     83 jaar 

Tjepke Waterborg    † 13 april 2024     82 jaar 

Arjen Jacob (Arie) van der Goot    † 9 mei 2024     91 jaar 

Aaltje Willemtje (Alie) Winter-Slager † 7 augustus 2024    86 jaar 

Jacoba (Coba) Laan-Bakker   † 1 oktober 2024     84 jaar 

Willem Andreas Zijlema   † 19 oktober 2024   88 jaar 

We gedenken bij ons ook: 

Trientje (Tiny) Kouw- de Graaf                       † 23 december 2023                           82 jaar 

Tiny zou met haar man Nico komen wonen in Ten Boer en bij onze gemeente gaan 
horen. Ze kwam plots te overlijden. Nu Nico onder ons woont en bij onze gemeente 
hoort, willen we haar naam ook gedenken in de dienst. 
 
 
BIJ DE KERKDIENSTEN 
 

• Op 10 november mogen we als gemeente het Heilig Avondmaal vieren. Dat blijft 
iets bijzonders. In het geloof blijft dit nodig: dat onze ziel gevoed wordt, door het 
brood en de wijn die de Here Jezus ons geeft, uit genade. 

 

• Op 24 november is het gedenken van hen die overleden zijn. Het thema van de 
dienst is: “Veilig in Jezus’ armen”. We hebben medewerking van een groep zan-
gers uit onze gemeente, die een aantal passende liederen zingen, onder leiding 
van Lineke Meerman. Jan Wolfs is onze organist. Peter Edward Boer zal op piano 
een bijdrage leveren. 
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• Op 30 november begint de Adventstijd. Middels een project voor de kinderen en 
de Bijbellezingen in de dienst zullen we met Advent bezig gaan. Op deze eerste 
zondag van Advent 1 december werkt kinderkoor ‘Eigen-Wijs’ mee. Het muziek-
team ondersteunt de gemeentezang.  

 
Ds. Ernst van Gulik  
 

KERSTSTER, HOEVEEL PUNTEN? 
 
Het begint alweer vroeg donker te worden en de adventstijd komt er al snel weer aan. 
Mensen verlangen dan weer naar de gezellige verlichting rond de feestdagen met name 
rond kerst. Het ophangen van een kerstster is daar vaak een vast onderdeel van. Als je 
rondkijkt, dan zie je kerststerren in allerlei vormen, 5 puntig, 6 puntig, 8 puntig met en 
zonder staart etc. Daarom is het goed om nog eens na te gaan wat de gebruiken en 
symbolieken zijn rond het gebruik van de ster. 
 
In de Bijbel wordt meerdere malen verwezen naar de sterrenhemel en naar een ster 
als bijzonder symbool. We denken daarbij o.a. aan met het lezen van het Bijbelse 
kerstverhaal. Maar ook in het Oude Testament worden al verwijzingen naar sterren 
gemaakt bijv. Numeri 24:17: “…een ster gaat op uit Jakob...”. In het Nieuwe Testament 
wordt men name in Mattheüs de ster het baken dat de wijzen naar Jezus bracht.  
 
Met kerst denken we aan Christus, de Messias onze verlosser. Tijdens advent bereiden 
we ons voor op de viering van de geboorte van Christus en hangen we een verlichte 
ster op en laten we ons “leiden” door dit baken zoals het de wijzen leidde naar 
Bethlehem. 
 
Als embleem van de protestantse kerk  wordt het PX-
symbool gebruikt ook wel het zgn. Christusmonogram of 
het Chi-Rho teken genoemd. Dit stelt voor de eerste twee 
letters X (Chi) en P (Rho) van Christus in het Grieks ΧΡΙΣΤΟΣ 
(Christos). Het Chi-Rho  symbool heeft drie aspecten van 
betekenis. Het staat voor Christus, bescherming en 
overwinning. Uit dit symbool kun je de zes spaken of 
punten van een ster  herkennen. De zes punten vormen een zgn. hexagram.  

 
Plafond mozaïeken met 3 keer het IX monogram, 
waarvan twee vergezeld met het Alpha en Omega 
teken, in de Aartsbisschoppelijke kapel, in het 
Bisschoppelijk paleis in Ravenna, vroeg zesde 
eeuw. 
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Het hexagram zou uit de tijd van koning David en koning Salomo stammen en er wordt 
geschreven dat de zeshoekige ster in die tijd de tempel in Jeruzalem sierde en een meer 
decoratieve functie had. Een Joodse tempel uit de 3e of 4e eeuw laat deze decoratieve 
functie zien, het stervormige symbool komt in het gewelf van het gebouw terug. Dit 
symbool had naarmate de tijd vorderde niet een louter decoratieve functie meer.   
 
De term ‘davidster’ komt voor in het Amida-gebed uit het traditionele Joodse 
gebedenboek de Sid(d)oer. In dit gebedenboek, dat rond het jaar 1000 zijn vaste vorm 
kreeg, werd gesproken over de davidster als een symbool van goddelijke bescherming 
van de Bijbelse koning David en zijn volk.   
 
De acht puntige ster is gebaseerd op het PX-
symbool aangevuld met het kruis. De verticale 
balk valt samen met de rho en de horizontale balk 
maakt de twee extra punten in de ster. 
 
Hoe komt het dat we rond kerst ook vaak een ster 
met 5 punten zien?  De geschiedenis van de 5 
puntige ster, het pentagram, is met name verwant 
aan diverse mystieke bewegingen en wordt 
tegenwoordig vooral in verband gezien met 
esoterie en occultisme en haar geschiedenis gaat 
terug naar de oude Grieken, Egyptenaren en oude oosterse religies.  
 
In verschillende religies heeft het pentagram een grote invloed gehad op het geloof en 
de praktijken van volgelingen. In het jodendom wordt het pentagram geassocieerd met 
de Kabbala, een mystieke tak van het geloof. Binnen de Kabbala vertegenwoordigt het 
pentagram de 5 sefirot, of goddelijke attributen, die samenwerken in de schepping van 
de wereld. Het pentagram symboliseert hier de harmonie en eenheid. 
 
Binnen het wicca-geloof (hekserij) wordt het pentagram gezien als een symbool van de 
goddelijke energieën en de 5 elementen: aarde, water, vuur, lucht en geest. Het 
pentagram is een centraal en krachtig symbool in de wicca-ceremonies en wordt vaak 
gebruikt bij rituelen, meditaties en spreuken. Het vertegenwoordigt de verbinding met 
de natuurlijke wereld en het streven naar spirituele groei en balans.  
 
Met deze korte duiding hopen wij dat u bij het ophangen van een kerstster nadenkt 
over de betekenis van de symbolen. Naar ons idee past in de huiskamer van christenen 
een 6 puntige kerstster, geen 5 puntige! 
 

Gert Kruizinga, Ernst Van Gulik 
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• Momenteel is de kerkenraad bezig met een nieuwe visie op wie wij als Kerk zijn 
en willen zijn. Dit vooral omdat er ook gewerkt wordt aan een nieuwe website. 
We willen graag een korte en krachtige visie: ”We bouwen aan een fijne ge-
meente van Jezus Christus, voor héél Ten Boer en daarbuiten, op weg naar een 
hoopvolle toekomst.” We willen dit op de gemeenteavond toetsen. Het belij-
dende, het benoemen dat we kerk mogen zijn van/in Jezus Christus door zijn 
lijden, sterven en opstanding, ontbreekt. Je zou de visie nog verder kunnen toe-
lichten, maar dit is kort maar krachtig en omvat alles waar we voor willen staan 
als gemeente. Tegelijk is ‘fijn’ ook hoe mensen onze gemeente omschrijven.  

• Het thema voor het nieuwe kerkelijk jaar is “Groeien”. Elke 14 dagen wordt een 
nieuw programma op Scipio gezet dat iedereen kan inzien en volgen. Ook 
“Groeien” zal op de gemeenteavond aan de orde komen. 

• We besluiten dat de opbrengsten van oud ijzer komend seizoen naar World  
Servants gaan.  

• De gesprekken tussen onze kerkenraad en die van de Nederlands Gerefor-
meerde Kerk “De Levensbron” gaan door. Deze gesprekken vinden plaats in een 
goede sfeer en we merken dat er veel is wat ons met elkaar verbindt. Tijdens het 
Startweekend was er een activiteit in de sporthal samen met de Ned. 
Gereformeerde Kerk. Ook dit werkt mee om nader tot elkaar te komen. 

• Leden van de taakgroep Pastoraat hebben een gelofte afgelegd op zondag  
22 september tijdens de startdienst. Ook hebben zij de zegen ontvangen. 

• De kerkenraad ondersteunt van harte de 24/7 gebedsweek, die intussen heeft  
plaatsgevonden. 

• Er is een demo geweest in de kerk van de nieuwe geluidsinstallatie. De offerte is 
binnen en wordt met akkoord van de kerkenraad doorgezet. 

• Fokko Zuur is gestopt als contactpersoon van de taakgroep Pastoraat, Klara 
Poelman neemt zijn werkzaamheden over. Op maandag 7 oktober is een  
toerustingsavond voor de taakgroep Pastoraat geweest. 

• We gaan akkoord met het bouwen aan een nieuwe website. Daar hangt natuur-
lijk wel een prijskaartje aan. Roelof Jan neemt dit mee voor de begroting  
inclusief motivatie.  

• De begroting voor 2025 van onze gemeente en de begroting van de diaconie zijn 
door de kerkenraad goedgekeurd en worden aan de gemeente voorgelegd tijdens 
de gemeenteavond na de dankdienst. Elders in Nieuws van Kerk en Kansel vindt u 
deze documenten. Helaas is er ook dit jaar weer een begrotingstekort.  
 

Mededelingen vanuit de kerkenraad  
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We hopen (en bidden) dat dit door een verhoging van de VVB en een mooi  
resultaat bij de Dankdagcollecte toch nog enigszins kan worden verbeterd. 

• Er doen 14 jonge mensen mee aan de Alphacursus. Ook hebben zich 9 personen 
opgegeven om deel te nemen aan de belijdeniscatechisatie. Iets om heel  
dankbaar voor te zijn. 

• Er komt in de hal van Menorah een potje waarin gedoneerd kan worden voor het  
werk van Harm Riepema in Oekraïne. 

• Er zijn momenteel 9 buitenlandse jongeren in Ten Boer. Zij willen ook voor onze 
gemeente graag nog iets gaan betekenen. 

• De Vluchtelingenproblematiek blijft zorgelijk. Door Stichting Inlia is gevraagd of 
wij in principe willen meewerken. Hoe en wat is nog niet helemaal duidelijk. De 
vraag is nog niet erg concreet, maar de kerkenraad is van mening dat wij als  
christenen bij het zien van de nood hier een plicht hebben. 

• In verband met de werkdruk zal onze dominee 2 zondagen minder preken. 

Harry van der Wolde, scriba 

 
Agenda gemeenteavond 6 november 2024 

• Opening 

• Korte presentatie begroting 2025 Taakgroep Beheer (College van 
Kerkrentmeesters) 

• Korte presentatie begroting 2025 Taakgroep Diakonie 
 
Na de pauze: 

• Visie van onze kerk en Jaarthema groeien 

• Rondvraag 

• Sluiting 
 
 

 
 
 
Vooraankondiging van geplande collectes vanuit Diaconie & ZWO: 

3 November: Zending Rwanda 

Het is 30 jaar geleden dat er in Rwanda een verschrikkelijke genocide plaatsvond. Nog 
altijd ondervinden de inwoners daar de gevolgen van. Daarom collecteren we voor ver-
zoening en werkgelegenheid voor Rwandese jongeren. 
 

Diaconie 
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Veel daders van de genocide in Rwanda (1994) zijn inmiddels terug uit de gevangenis. 
Kerken organiseren ‘Lichtgroepen’ waar slachtoffers en daders elkaar ontmoeten en 
weer leren samenleven. Zeventig procent van de jonge Rwandese bevolking heeft de 
genocide nooit meegemaakt. Hun probleem is gebrek aan werkgelegenheid. Ook voor 
hen wil de kerk er zijn. Ze biedt jongeren praktische trainingen aan die hun kansen op 
werk vergroten. Want deze jonge generatie is de hoopvolle toekomst van Rwanda. Lees 
meer: www.kerkinactie.nl/kerkrwanda   
 
6 November: Dorcas 

Dorcas investeert in duurzame verandering in het leven van mensen die achtergesteld 
worden. Bij armoede, uitsluiting en crisis creëren we mogelijkheden voor hen om tot 
bloei te komen. Zo volgen we Jezus Christus. 
 
Wij werken aan verandering op 3 niveaus. We creëren mogelijkheden voor mensen om 
zichzelf te ontwikkelen, en voorzien waar nodig in de eerste levensbehoeften. Daar-
naast investeren we in veerkrachtige gemeenschappen die zichzelf organiseren en 
samen werken aan oplossingen. En we bouwen aan een rechtvaardige samenleving, 
waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen. 
 
Wij werken in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten, waar wij jaarlijks onge-
veer een miljoen mensen bereiken. We hebben vestigingen in 14 landen die worden 
geleid door lokale collega’s. Hier investeren we in veerkrachtige gemeenschappen, 
waarin iedereen kan meedoen. Bij een ramp of crisis verlenen we noodhulp en dragen 
we bij aan wederopbouw. Tegelijkertijd investeren we in structurele oplossingen voor 
armoede en uitsluiting. Bij alles wat we doen staan daadkracht, integriteit en liefde 
centraal. Lees meer: www.dorcas.nl   
 
Heilig Avondmaal 10 November: Kerk In Aktie: Noodhulp Soedan 

Ramp op ramp in Soedan. Het Afrikaanse land wordt al anderhalf jaar geteisterd door 
een burgeroorlog met tienduizenden doden en nog veel meer vluchtelingen tot gevolg. 
Er is honger en nu is er ook nog een dam doorgebroken waardoor er een watertekort 
voor een half miljoen mensen dreigt. 
 
Zoveel nood vraagt om actie. Met het noodhulpprogramma helpt Kerk in Actie wereld-
wijd op plekken van ontreddering en wanhoop, zoals in Soedan. We zorgen voor water 
en middelen waarmee gezinnen in hun levensonderhoud kunnen voorzien. We doen 
dit via een internationaal netwerk van kerken en organisaties waarmee Kerk in Actie 
samenwerkt. 
 

Alle collectes worden van harte aanbevolen. 
 
 

http://www.kerkinactie.nl/kerkrwanda
http://www.dorcas.nl/
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Donaties vanuit Diaconie & ZWO in de afgelopen periode: 

Een donatie van € 600,-- is gedaan aan het onderstaande project van Kerk In Actie : 

Training in thuiszorg biedt werk en hoop (Libanon) 
Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het 
buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Er is veel vraag naar 
thuiszorgwerkers. Kerk in Actie ondersteunt medische trainingen voor Libanezen en 
Syrische vluchtelingen. Na hun diplomering kunnen ze vrijwel direct aan de slag. Dat 
biedt hoop voor de toekomst! 
 
Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen naar het buitenland zijn vertrokken. 
Hierdoor is er in Libanon veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en 
Syrische vluchtelingen in het land de kans om in deze sector aan de slag te gaan. Na 
een thuiszorgtraining kunnen cursisten vrijwel direct aan het werk en ook beter zorg 
verlenen aan hun eigen familieleden en buren. 
 
We hebben een jaarlijkse donatie van € 300,-- overgemaakt naar : 
De Schutse, Palliatieve Zorg in Noordoost-Groningen 
 
De meeste mensen willen de laatste fase van hun 
leven thuis doorbrengen. In hun eigen 
vertrouwde omgeving en omringd door mensen 
die van hen houden. Vaak neemt de 
levenspartner, een familielid, vriend(in) of goede buur als vanzelfsprekend de 
verzorging op zich. Maar soms gaat dat niet meer, om welke reden dan ook. In dat geval 
kan De Schutse, Palliatieve Zorg in Noordoost-Groningen, uitkomst bieden. 
 
Ervaren en betrokken vrijwilligers zijn speciaal geschoold om naast uw eigen thuiszorg, 
u te ondersteunen bij uw zorgtaak in de thuissituatie of in het hospice in Appingedam. 
In ons hospice werken vrijwilligers en verpleegkundigen nauw samen. Wat de mensen 
van het hospice verbindt is aandacht, toewijding en respect. Zodat ieder mens zich 
gesteund en geliefd voelt. Lees meer: www.palliatievezorg-groningen.nl 
Namens de diaconie hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 

Frank Turkstra 
 
INZAMELINGSACTIE VOOR DE VOEDSELBANK OP 30 NOVEMBER 2023 

Op zaterdag 30 november wordt er door de gezamenlijke diaconieën bij de PLUS Ten 
Boer voorheen COOP een inzamelingsactie gehouden voor de voedselbank.  
We hebben hier vrijwilligers voor nodig die een tijdsblok van 2 uur willen vullen. 
(Tussen 8:30 en 16:00 uur) 
 
 

http://www.palliatievezorg-groningen.nl/
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Wat wordt van de vrijwilliger verwacht:  

• 1 vrijwilliger staat bij de ingang voor het uitdelen van de boodschappen-
lijst/toelichting van de actie aan PLUS klanten (vrijblijvend en op een 
ongedwongen wijze). 

• De 2e vrijwilliger staat achter de kassa’s om betaalde producten in ontvangst 
te nemen (in kratten doen) Daar staat ook een collecte bus voor mogelijke 
giften. 

Lijkt het je leuk om mee te helpen geef dit dan z.s.m. door aan  
Rian van der Wolde 06-11054295. 
 

 
 

 
Begroting 2025 

Bij deze uitgave van Nieuws van Kerk en Kansel vindt u de begroting voor 2025. Na de 
dankdienst voor gewas en arbeid op woensdag 6 november wordt de begroting, met 
een korte toelichting door onze penningmeester Harry Horneman, gepresenteerd. Zo-
als u/ jij kunt lezen komen we qua begroting 2025 uit op een negatief resultaat. Dit 
komt vooral door stijgende kosten in de afgelopen jaren. De kosten stijgen sterker dan 
de inkomsten, waardoor het negatief resultaat steeds groter wordt. 
 
Dankdagcollecte 

Op woensdag 6 november a.s. is de dankdienst voor gewas en arbeid. Ook dit jaar hou-
den wij de dankdagcollecte. Wij gebruiken de inkomsten van de collecte om de 
financiële huishouding van onze gemeente in balans te houden. Als gemeente hebben 
we hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid.  
 
Vóór dankdag worden de enveloppen voor de dankdagcollecte bij iedereen thuis ge-
bracht en deze worden uiterlijk vrijdag 8 november weer opgehaald. Graag bevelen wij 
deze dankdagcollecte van harte bij u/ jou aan. 
 
Kosterschap 

Corrie Lammers heeft per 1 oktober jl. een deel van de (kosters)taken van Wildrik Bu-
rema overgenomen. Corrie Lammers is nu koster/ beheerder en kan benaderd worden 
voor o.a. zaken m.b.t. agendering, vragen over verhuur van Menorah/ Blister. Haar te-
lefoonnummer en mailadres (dat is menorah@pkntenboer.nl) zijn te vinden in Nieuws 
van Kerk en Kansel op pagina twee onder koster/ beheerder.  
  
Namens het College van Kerkrentmeesters, 

Anja Ottens 
 

College van Kerkrentmeesters 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN Prognose Begroting Begroting  

 2.024  2024 2025 

Opbrengsten en Baten    
Opbrengsten onroerende zaken 29.329 28.700 30.900 
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 5.874 5.000 4.800 
Opbrengsten levend geld 151.434 145.500 152.900 

Totale baten 186.637 179.200 188.600 

Uitgaven en Kosten    
Kosten kerkelijke gebouwen 33.366 34.400 33.600 
Kosten inventarissen 9.957 7.300 8.500 
Afschrijvingen 5.258 6.000 10.700 
Pastoraat 106.130 107.500 115.100 
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 8.058 8.800 9.700 
Verplichtingen/bijdragen andere organen 8.300 8.800 6.200 
Salarissen en vergoedingen 25.421 22.700 26.500 
Kosten beheer, administratie en archief 7.933 8.700 7.800 
Rentelasten/bankkosten 1.747 1.300 1.500 

Totale lasten  206.170 205.500 219.600 

    

Operationeel resultaat (19.533) (26.300) (31.000) 
Incidentele baten 0 0 0 

Resultaat verslagjaar ()= nadelig resultaat (19.533) (26.300) (31.000) 

 
SPECIFICATIES BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN  Prognose   Begroting   Begroting  

 2024 2024 2025 

Opbrengsten onroerende zaken    
Verhuur Kerkgebouw incl. Menorah 4.459 4.500 4.900 
Verhuur Blister 1.101 1.600 1.100 
Verhuur Pastorie 8.610 8.400 9.500 

subtotaal verhuur gebouwen 14.170 14.500 15.500 

    

consumpties Menorah 11.035 10.700 11.500 
consumpties Blister 954 1.500 1.500 
doorberekende personeelskosten 3.170 2.000 2.400 

subtotaal omzet Menorah en Blister 15.159 14.200 15.400 

 29.329 28.700 30.900 

Opbrengsten levend geld    

Vrijwillige bijdragen 119.863 113.000 120.000 

Kerkcollecten 5.930 6.000 6.100 
Onderhoudscollecten 2.113 1.700 2.000 
Biddagcollecte 96 300 100 
Dankdagcollecte 14.000 14.000 15.000 
Deurcollecten 3.825 3.700 3.900 
Deurcollecte Bloemen 3.015 3.500 3.100 
Giften 650 1.000 1.000 

subtotaal collecten en giften 29.629 30.200 31.200 
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Oud papier  1.607 2.300 1.700 
Oud ijzer 335 0 0 

subtotaal inzameling papier, metalen e.d. 1.942 2.300 1.700 

 151.434 145.500 152.900 

Kosten kerkelijke gebouwen    

Onderhoud kerkgebouw 4.096 16.400 7.117 
Belastingen 422 400 500 
Verzekeringen 2.736 2.400 2.800 
Energie en water 8.328 13.700 8.600 
Dotatie onderhoudsvoorziening 2.349 (7.500) (517) 

subtotaal kerkgebouwen 17.931 25.400 18.500 

    

Onderhoud Menorah- en Blistergebouw 8.000 100 9.461 
Belastingen 85 100 100 
Verzekeringen 352 300 400 
Energie en water 1.900 2.000 2.000 
Dotatie onderhoudsvoorziening (2.600) 0 (5.161) 

subtotaal Menorah en Blister 7.737 2.500 6.800 
    
Onderhoud Pastorie 3.053 800 500 
Belastingen 967 900 1.000 
Verzekeringen 369 300 400 
Energie en water 0 0 0 
Dotatie onderhoudsvoorziening (1.364) 0 1.600 

subtotaal Pastorie 3.025 2.000 3.500 

    

Onderhoud Orgel 694 2.200 5.700 
Verzekeringen 479 300 500 
Dotatie onderhoudsvoorziening 3.500 2.000 (1.400) 

subtotaal Orgel 4.673 4.500 4.800 

 33.366 34.400 33.600 

Kosten inventarissen    

Inventaris 5.213 3.200 3.800 
Verzekering inventaris 417 300 400 
Buffetten (inkoop omzet consumpties Menorah) 4.327 3.800 4.300 

 9.957 7.300 8.500 

Pastoraat    

Afdracht bezettings-vacaturebijdrage predikant(en) 101.019 102.000 109.800 
Vaste onkostenvergoeding 500 400 500 
Vergoedingen op declaratiebasis 150 0 200 
Overige vergoedingen predikant(en) 1.440 1.500 1.500 

subtotaal predikant(en) 103.109 103.900 112.000 

    

Preekvoorziening 3.021 3.600 3.100 

subtotaal overige kosten pastoraat 3.021 3.600 3.100 

 106.130 107.500 115.100 
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Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten    

    

Kerkdiensten 3.295 3.300 3.600 
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten 1.600 1.600 1.600 
Toerusting en Vorming/Catechese 16 200 700 
Wijkwerk en gemeenteavonden 3.104 3.700 3.200 
Overige kosten kerkelijke activiteiten 43 0 600 
    

 8.058 8.800 9.700 

Verplichtingen/bijdragen andere organen    

Afdrachten voor quotum 6.355 6.700 5.200 
Afdrachten voor de solidariteitskas 1.945 2.100 1.000 
    

 8.300 8.800 6.200 

Salarissen en vergoedingen    

Salaris en toeslagen Koster 12.439 11.900 12.400 
Pensioenpremie 170 0 700 
Sociale lasten 785 800 1.100 

subtotaal koster 13.394 12.700 14.200 

    

Vergoedingen organisten 1.764 2.000 1.900 
    
Salaris en toeslagen Overig personeel 6.793 6.300 6.600 
Sociale lasten 428 400 400 
Oproepkrachten 2.355 0 2.400 

 9.576 6.700 9.400 

subtotaal overig personeel    

    

Arbodienst/ziekteverzuim 637 900 700 
Vergoedingen vrijwilligers 0 0 0 
Overige kosten personeel 50 200 300 
Overige vergoedingen 0 200 0 

subtotaal overige kosten personeel/vrijwilligers 687 1.300 1.000 

    

 25.421 22.700 26.500 

Kosten beheer, administratie en archief    

    

Telefoon 1.118 1.100 1.260 
Administratie en archief 125 100 140 
Ledenregistratie/Scipio 1.003 1.200 1.000 
Financiële administratie 300 200 200 
Verzekeringen (WA, diefstal, vrijwilligers etc.) 971 1.000 1.000 
Publiciteit  3.463 3.600 3.100 
Overige kosten 953 1.500 1.100 

 7.933 8.700 7.800 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN DIACONIE 2024 en BEGROTING 2025 
 

  Prognose Begroting Begroting  

  2024 2024 2025  

Ontvangsten       

Collectes en giften 3.250 3.000 3.000  

H.A.-collectes (4) 2.329 2.500 2.500  

Rente + stockdividend Oicocredit 115 75 100  

Diversen (b.v. legaat) 0 - -  

Donatie voedselbank Groningen 515 500 500  

     

Totaal ontvangsten 6.209 6.075 6.100  

      

Uitgaven     

H.A.-collectes + donaties 3.000 3.000 3.000  

Diaconaal quotum (PKN) 639 800 650  

Diaconale activiteiten 750 750 750  

Kerstattenties 1.000 1.000 1.000  

Arme kant van Ten Boer 1.700 1.500 1.500  

Diversen (bank, lectuur etc.) 150 400 300  

Donatie voedselbank Groningen 550 200 500  

     

Totaal uitgaven 7.789 7.650 7.700  

Resultaat () = nadelig resultaat (1.580) (1.575) (1.600)  

 
 

 
 

                                                                                              
Tja, waar moet je mee beginnen als je 
tijdens het afgelopen Jeugdoverleg de 
conclusie hebt getrokken dat er onwijs veel 
prachtige dingen gebeuren in en rondom 
onze gemeente. Ach, laat ik maar bij het begin beginnen.......  
 
Ook dit seizoen zijn we gestart met een knallend Kickstart weekend eind september. 
Dit keer waren we te gast op de locatie van Annely Muilwijk in Wittewierum en stond 
het weekend in het teken van het thema ‘Make Room’!  
 
Op vrijdagavond was er een mooie avond voor de 18+ jongeren. Zij hebben zich met 
elkaar voor kunnen bereiden op het programma van de zaterdag waar ze als coach 
dienden voor de jongere tieners.  
 

Bericht van de Taakgroep Jeugd 
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Maar deze avond gaf ook de gelegenheid om met leeftijdsgenoten God te aanbidden 
en het (geloofs) gesprek aan te gaan met elkaar en alvast een nachtje te kamperen bij 
de boerderij.  
 
Na een stevig ontbijt op de zaterdag ochtend en het klaarzetten van alle spellen voor 
de zeskamp, druppelden rond het middaguur de eerste tieners binnen om tenten op 
te zetten. Rond 14.00 uur kon iedereen kennis maken met coaches en mede 
groepsleden en kon er worden gestart met de zeskamp!  
 
Wat is er fanatiek gestreden en veel gelachen! Het weer was ideaal om spellen met 
water te spelen en zelfs onze predikant waagde zich aan een waterspel en hield het 
ook niet helemaal droog......(gelukkig hebben we de filmpjes nog...). De hele middag 
scheen de zon volop, een geschenk van God! Het gezellige beeld van tenten op het 
grasveld en dolenthousiaste tieners leverde een spontaan bezoekje op van RTV Noord. 
Een mooi item werd er gemaakt om ons weekend ‘in the picture’ te zetten.  
 
De avond werd, na een uitgebreide barbecue, gestart met een prachtige 
aanbiddingsdienst, voorbereid door de jongeren zelf. Er is gezongen, er zijn mooie 
woorden gesproken en wat een talenten komen er dan boven borrelen binnen onze 
eigen jeugd. Het is prachtig, wat God doet door Zijn kinderen heen!  
 
Na de dienst is iedere groep op pad gegaan voor het avondspel rondom de boerderij. 
En laat het nou zo zijn dat er een prachtig kerkje bijna in de achtertuin gelegen is. Na 
allerlei opdrachten en gespreksvragen eindigde de tocht in de kerk en wat was dat 
schitterend! Alles donker, slecht een paar brandende kaarsjes en alleen het geluid van 
een piano en gezang verder alleen maar stilte! Ontroerend mooi om in die stilte, op die 
plek, te luisteren, stil te zijn en je gedachten te laten gaan....  
 
Terug bij de boerderij was weer duidelijk dat we met jonge mensen te maken hebben 
met Kickstart want er werd nog weer volop......gegeten! De barbecue ging weer aan, 
een chipje, nootje en drankje erbij, een fiks kampvuur en gitaarmuziek erbij. Alle 
ingrediënten bij elkaar voor een gezellige afsluiter van de zaterdagavond.  
 
Na het ontwaken met een prachtige zonsopkomst werden de eerste tenten 
afgebroken, werden er spullen ingepakt en....jaja, er werd weer gegeten......Na een 
heerlijk verzorgd ontbijt en een hele mooie, dappere, getuigenis van één van de 
jongeren, kon iedereen er, zelfs na een kort nachtje, weer tegenaan en vertrok de 
fietsstoet richting de kerk voor de startdienst samen met de gemeente.  
 
We kijken vol dankbaarheid terug op een zeer geslaagd Kickstartweekend!  
Inmiddels is het bijna herfstvakantie en zijn we ‘van start gegaan'. Het eerste overleg 
met de alle jeugdgeledingen is geweest, kindernevendienst draait als vanouds en bij de 
crèche speelt wekelijks een mooi clubje kinderen met elkaar.  
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Na de herfstvakantie start de catechisatie voor de 12-16 jarigen. De uitnodigingen 
liggen klaar of liggen misschien al wel in de brievenbus bij het verschijnen van dit 
kerkblad.  
 
Ik schreef al in de inleiding dat er heel veel mooie dingen gebeuren met de jeugd in en 
rondom onze gemeente. Zo is er in de maand oktober een groep van 9 buitenlandse 
jongeren tussen de 17-30 jaar in Ten Boer voor een zogenaamde Outreach. Zij 
verblijven in de Levensbron maar doen aan heel veel (kerkelijke) activiteiten mee en 
delen zo hun verhaal met ‘onze’ jongeren. Zo voetballen ze wekelijks mee met Restart, 
hebben ze veel betekend tijdens de 24/7 week van gebed en sloten ze aan bij de 
Restart-dienst op 20 oktober.  
 
Op 27 oktober start de CJV hun avonden weer op en daarvoor zijn ook deze jongeren 
uitgenodigd om te vertellen over hun ervaringen met God.  
 
De eerste activiteiten van Impact zijn inmiddels ook bekend. Op vrijdag 25 oktober 
wordt er een spel gespeeld en op 22 november wordt er meegedaan aan het landelijke 
“Sirkelslag".  
 
Zoals u, jij, kunt lezen wordt er ontzettend veel gedaan voor en door onze actieve 
jeugdleden! Iets waar we ontzettend dankbaar voor zijn en wat we nog jaren vast 
hopen te houden! Om dit financieel mogelijk te blijven maken valt binnenkort de Huis 
aan Huis collecte voor de jeugd weer bij u door de bus.  
 
We hopen van harte op uw steun zodat wij als Jeugdraad ons enthousiasme uit kunnen 
blijven dragen, ook in de nabije toekomst! God is Groot en werkt duidelijk door onze 
jongeren heen......  
 
Namens de Taakgroep Jeugd,  

Saskia van Dijk 
 

Catechisatie 17+ 

Misschien vraag jij je ook af of God wel bestaat en zo ja wat heb je eraan? Of je ouders 
willen nog graag dat je naar catechisatie gaat maar je hebt verder niets met geloof of 
God.  
 
Hoe dan ook, je bent van harte welkom op dinsdag 5 november om 19:30 uur op de 
Stadsweg 87 in Ten Boer bij Margreeth van der Goot. Op een ontspannen en gezellige 
manier gaan we met elkaar op zoek naar antwoorden over het geloof. 
 

Margreeth van der Goot (06-4019 3097)en Hedwig Huijzer (06-1244 5470) 
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WE MOGEN WEER GROEIEN!  
 

 
Met deze slogan zijn we als groeigroepen het seizoen 24 / 25 ingegaan en zonder over-
drijven kunnen we zeggen: De eerste pondjes zijn al gesignaleerd! Maar wat bedoelen 
we eigenlijk met dat korte zinnetje “ We mogen weer groeien” ? 
 
We verlangen naar een diepere relatie met God en daar praten we de eerste 6 bijeen-
komsten over. Ook gaan we samen zoeken naar hoe we kunnen groeien in gebed en 
wederom stellen we ons de vraag wat bidden eigenlijk is en hoe we het toch, of beter, 
onder de knie kunnen krijgen. Want bidden is voor velen van ons nog een echte uitda-
ging! 
 
De laatste 6 bijeenkomsten gaan over groeien in actie, oftewel: We geloven, maar wat 
doen we er mee behalve naar de kerk gaan?. Praten we wel eens met onze buren over 
God en geloof. Durven we mee te doen aan evangelisatie achtige dingen?  
 
Voor degene die nog niet meedoen aan onze groeigroepen en dit graag wel zouden 
willen, meld je aan bij Iris, Ingrid, Sake en Menke. En stroom in, want dat kan te alle 
tijden! Je bent meer dan welkom. 
 
Voor een kerk is er niks mooiers dan samen te groeien in de dingen van God, samen 
met mensen die net zo nieuwsgierig zijn als jij , om God en de dingen van het geloof, 
beter te leren kennen en ervaren! 
 

Herman Haan 
 
Bij de startdienst is er aan iedereen een zakje mosterdzaad meegegeven, nu is de vraag; 
“Hoe groeit het?” Er zal binnenkort op Scipio een fotoalbum komen waarin u de foto’s 
kunt plaatsen.  
 
Heeft u geen zakje ontvangen en zou u dit graag alsnog willen, bij Ingrid Oudman zijn 
nog wat zakjes om op te halen. 
 
Oproepje; Jonge Ouders / Jong gehuwden GGG 

Er is een groep jonge ouders die met nog wat andere jonge ouders of jong gehuwden 
samen een GGG willen opstarten, mocht je bij deze GGG aan willen sluiten, kan je 
natuurlijk even contact met ons opnemen. 
 
Namens het toerusting team, 
 

Iris Boer, Ingrid Oudman, Sake v.d. Goot en Menke Wietsma 

 

Gemeente Groei Groepen 
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Donderdagmiddag 14 november is er weer een bijeenkomst in MENORAH. 
Spreker voor deze middag is dhr. Egbert Kruidhof. Hij is imker in Winsum  
We beginnen om 14.30 tot plm. 16.30 uur 
 
Gasten zijn van harte welkom. Voor vervoer kunt u bellen met Joke Medema.  
tel. 06-2542 1172. 

Namens het bestuur,  

Hilda Bulthuis  

 
10 jaar Bijbel in Gewone Taal (BGT): 
‘Gods nieuwe wereld’ is ingeburgerd. 
 
 

Tien jaar geleden, op 1 oktober 2014, verscheen de Bijbel in 
Gewone Taal (BGT). Termen hieruit zijn ingeburgerd, zoals 
‘Gods nieuwe wereld’ voor ‘het koninkrijk van God’. Na de 
Nieuwe Bijbelvertaling is de BGT vermoedelijk de meest 
gebruikte en verkochte vertaling.  
 
‘De BGT markeert de emancipatie van de gewone gelovige’, 
aldus Matthijs de Jong, Hoofd Vertalen bij het 
Bijbelgenootschap.  
 
Het doel van de BGT was, de Bijbel voor iedereen begrijpelijk 
en toegankelijk maken. De Jong coördineerde de vertaling van het Nieuwe Testament. 
‘Mensen vertellen ons: “Nu ik de BGT lees, heb ik voor het eerst het gevoel dat het over 
mij gaat, dat God tot mij spreekt.”  
 
Prediker 12, een poëtische tekst over het ouder worden, is daar een mooi voorbeeld 
van. In de BGT is de beeldspraak rechttoe rechtaan vertaald. Daardoor is de tekst 
begrijpelijk én worden mensen diep geraakt. De directheid en eenvoud van de BGT 
heeft voor veel mensen een enorme meerwaarde. 
 
Van de verschillende edities van de BGT zijn circa 570.000 exemplaren verkocht, heeft 
het Bijbelgenootschap uitgezocht. Bovendien zijn er ruim 225.000 losse Nieuwe 
Testamenten en evangelieboekjes verspreid. Jong en oud vindt de BGT duidelijk en 
pakkend.  

http://qsjj.mjt.lu/lnk/AUgAAD_
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Ook predikanten waarderen die kwaliteiten, zo blijkt uit een peiling waarvan de 
uitkomst gemeld wordt in een BGT-special van Met Andere Woorden (verschijning: 22 
oktober).  
 
In dat nummer pleit Pieter Oussoren, vertaler van de Naardense Bijbel, ervoor de BGT 
vaker te gebruiken bij de Schriftlezing in de kerk. Ter gelegenheid van het 10-jarig 
bestaan is er nu een jubileumuitgave. Geschikt voor lezers van 9-99 jaar en voor € 37,50 
te koop in de boekhandel en in de NBG-webshop.  
 
Contactpersoon:  

Lija Biewenga 
 

 

 
 

 
Hierbij willen wij graag iedereen bedanken voor de felicitaties, kaarten en bloemen 
die wij mochten ontvangen voor ons 50-jarig huwelijk. Wij hebben dat erg 
gewaardeerd en zijn dankbaar dat we dit mochten beleven en vieren met onze  
kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden. Met een vriendelijke groet, 

Johan en Margriet Bos. 
 
Hartelijk dank voor de felicitaties voor mijn verjaardag, de vele kaarten, Scipio  en  
bloemen uit de kerk. 

Adri Huijzer. 
 
Bij deze wil ik, ook namens Jan en onze kinderen, iedereen bedanken voor het ge-
toonde medeleven na het overlijden van mijn vader. De kaarten, de appjes en de 
bloemen van de kerk, dit alles heeft ons goed gedaan.  Wij voelen ons gesterkt. 
                                                                
                                Corrie en Jan Lammers. 
 
Hierbij wil ik iedereen die mij gefeliciteerd hebben per telefoon, kaart , app en Scipio 
vriendelijk bedanken ook namens Gré  
 

Arie Noorman. 
 
Graag wil ik u allen bedanken voor de kaartjes die ik heb gekregen voor mijn verjaar-
dag en ook hartelijk dank voor de bloemen uit de kerk. 
 
  Menna van Zanten-Dwarshuis. 
 
 

Dankbetuiging 

https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/bijbel-in-gewone-taal-jubileumeditie/
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Door  een ongelukkige val heb ik mijn pols op twee plaatsen gebroken. Maar wat voor 
mij zo bijzonder was dat ik bloemen kreeg vanuit de kerk. Daar wil ik heel graag voor 
bedanken en ook aan de mensen voor de kaartjes en de belangstelling. Het bemoe-
digt je toch steeds weer, een hartelijke groet ook namens Fokko. 
 
    Jannie Zuur. 
 

 

 

 

BINNENGEKOMEN: 

Zr. M.N.R. Pereira Loureiro-Bosch,  van PKN Scharmer-Harkstede. 

Zr. A.G. Palsma-Norden,  van de Protestantse gemeente 
 

       Br. G. Broers en zr. A.R. Broers-Dijkman, en hun 2 kinderen Norah en Jop, 
van de Nederlands Gereformeerde Kerk Groningen-Oost. 

Zr. D. Holwerda-Kramer, van de Christelijk Gereformeerde Kerk 
te Thesinge. 

 
OVERLEDEN: 

       Zr. J. Laan-Bakker, op 1 oktober jl. 

       Br. W. Zijlema, op 19 oktober jl. 
 
VERHUISD: 

Marieke Meerman. 

Kristiene Woldijk. 

Br. en zr. Venhuizen-Vegter. 

Marieke Zijlema en Ruben en Eline Hummel. 

 

André Weeseman. 

. 
 
VERTROKKEN: 

         Br. K.S. Meuleman,  

          

 

 

Kerkelijke mutaties 
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28-10 84 K. van der Laan   

2-11 85 G. Wierenga-Boer   

5-11 70 E.J.H. Gelling-Velema   

6-11 76 R. Heidema   

8-11 88 S. de Boer   

10-11 80 K. Venhuizen-Vegter   

11-11 70 A.L. Dam   

13-11 80 W. Offringa   

13-11 83 G.T. van der Laan-Danhof   

15-11 92 I. Hindriks-van der Ploeg   

17-11 78 A. Warris-Aalders   

22-11 79 J.G. Meijer   

23-11 72 R.A. Siegers   

27-11 86 P. de Boer-Smit   

28-11 77 E. Offringa-Raangs   

2-12 70 G. Plijter   

7-12 92 A. Bakker-Wiersema   

7-12 71 J. Myles   
 

 Verjaardagen 70 + 
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15-09 Br. J. Hoekstra, hij is weer  
thuisgekomen uit verpleeghuis de Tirrel, Winsum. 

zr. J. Haak van Houten, in verband met haar 83 ste verjaardag,  
en naar 

br. H.W. Westeneng, in verband met zijn 85 ste verjaardag. 
 
22-09 Kees en Lucy Venhuizen, ter bemoediging. 
 
29-09 Br. H. Rodermond, hij is weer thuisgekomen uit het  

ziekenhuis, en met een meelevende groet naar  

familie Lammers-Hazenberg, en naar 

 familie Norden-Spithoff. 
 
06-10 Zr. M. van Zanten, -Dwarshuis, in verband met haar  

88 ste verjaardag, 

 zr. A. Huijzer-Schep, in verband met zijn 85 ste verjaardag, 

 zr. J. Zuur-Berends, met een meelevende groet, en naar 

echtpaar Bos-van Heuveln, ter gelegenheid van hun 50-jarig  
huwelijk. 

13-10 Br. en zr. Biewenga, met een meelevende groet. 

 
20-10 Zr. H.H. Vink-Modderman, in verband met haar  

83 ste verjaardag, en naar 

br. J. Riepema, hij is weer thuisgekomen uit het 
 ziekenhuis, en naar 

zr. C. van Bijssum-Knol, zij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
 
 
 
 
 

De bloemen uit de Kerk zijn met 
een hartelijke groet gegaan naar: 
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Zondag           3 november   Moment van gebed   08.30 uur 

Maandag       4 november    Toerusting gemeente groei groepen 19.30 uur 

Dinsdag          5 november   Werkgroep duurzaamheid  20.00 uur 

Woensdag     6 november    Gemeenteavond   20.30 uur 

Dinsdag        12 november   Com. Bijzondere erediensten  19.30 uur 

Dinsdag        12 november   Kerkenraad    19.45 uur 

Maandag     18 november   Taakgroep erediensten   19.45 uur 

Woensdag   27 november   College van Kerkrentmeesters  19.45 uur 

Zondag           1 december    Moment van gebed   08.30 uur 

Dinsdag          3 december    Diaconie    19.45 uur 

Donderdag   12 december   Samenstellen van N.v.K en K.  10.00 uur 

Woensdag    18 december   Kerkenraad     19.45 uur 

 
 

  
 
 
 

 
4-aug Kerk     253,96 

 Bloemenfonds     107,08 

11-aug Zending Pakistan     321,04 

 Kerk      149,29 

18-aug Diaconie      227,99 

 Kerk      150,62 

25-aug Kerk      218,12 

 Onderhoudsfonds    154,81 

 Bloemenfonds     117,67 

1-sept Vrienden Open Hof    337,76 

 Kerk      235,98 

 

 

Ontvangen collecten en giften, 
 V.V.B en overige opbrengsten: 
 

Kerkelijke agenda 
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8-sept Kerk      379,42 

 HA: Help kinderen in Gaza en Israël  732,87 

 Bloemenfonds     136,59 

15-sept Diaconie      246,70 

 Kickstart Jeugd     242,57 

 Kerk        96,13 

22-sept Jeugdwerk     350,61 

 Kerk      147,02 

29-sept Kerk      276,77 

 Onderhoudsfonds    162,93 

 Bloemenfonds     110,50 

 

Ontvangen Vaste Vrijwillige bijdragen en giften Bedrag 

   

Kerk Toegezegd 119.372,82  

 Extra ontvangsten  1.308,82  

 Totaal 120.681,64  

 Ontvangen bijdragen 94.833,73  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-9-2024 25.847,91  

   

Zending en Werelddiakonaat  

 Toegezegd 13.919,00  

 Extra ontvangsten  5,00  

 Totaal 13.924,00  

 Ontvangen bijdragen 10.506,67  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-9-2024 3.417,33  

   

Evangelisatie  

 Toegezegd 10.151,00  

 Extra ontvangsten  50,00  

 Totaal 10.201,00  

 Ontvangen bijdragen 7.594,82  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-9-2024 2.606,18  
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Overige opbrengsten  
Papier Ontvangen t/m september  ( 26.580 kg) 1.365,95  

Metalen   Ontvangen t/m september   335.00 

Giften:       1-sep          Kerk                50,00 

                    2-sept        Kerk                                                                                                 25,00 

  
 
 

 
 

27 oktober 09.30 uur   

Voorganger Franke Klaver  
Organist Freek Reitsema  
Koster André  Vriezema  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Kerk                 2e    Onderhoudsfonds 

Deurcollecte Bloemenfonds  
Kinderoppas Vera, Rosa en Elisa  

   

3 november 09.30 uur  Voorbereiding Heilig Avondmaal - DoeMeeDienst  

Voorganger Ds. Ernst van Gulik  
Organist Muziekteam  
Koster Wildrik Burema  
Beamer Janou Slagter  
Collecte Zending Rwanda  
Deurcollecte Kerk  
Kinderoppas Gerdien, Thirza en Rosalie  

   

6 november   19.30 uur Dankstond / gemeenteavond 

Voorganger  Ds. Ernst van Gulik 

Organist  Jaap Elderman 

Koster  Hilda Bulthuis/ Heleen Norden 

Beamer  Janou Slagter 

Collecte  Dorcas 

Deurcollecte  Kerk 

   

Dienstenrooster: 
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10 november 09.30 uur Heilig Avondmaal 19.00 uur  -TV uitzending : 

Voorganger Ds. Ernst van Gulik             "Wij wensen jou" 

Organist Freek Reitsema  
Koster Afhilla Zuidema / Jolanda Cappon 

Beamer Lineke Meerman  
Collecte Kerk  
    2e Noodhulp Soedan 

Deurcollecte Bloemenfonds  
Kinderoppas Alice, Tess en Noa T.  

   

10 november   16.00 uur Heilig Avondmaal Bloemhof 

Voorganger  Ds. Ernst van Gulik 

   
17 november 09.30 uur    

Voorganger Herman Haan  
Organist Freek Reitsema  
Koster André Vriezema  
Beamer Martin Schaaphok  
Collecte Kerstvoedselpakketten  
    2e Onderhoudsfonds  
Deurcollecte Kerk  

Kinderoppas 
Hélène, Sennah en Noa van 
D.  

   

24 november 09.30 uur  Laatste zondag Kerkelijk jaar  

Voorganger Ds. Ernst van Gulik  
Organist Jan Wolfs  
Koster Wildrik Burema  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kinderoppas Karin, Eva en Danique  

   

30 november 16.00 uur Maandviering Bloemhof 
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1 december 09.30 uur  1e Advent m.m.v. Kinderkoor "Eigen Wijs." 

Voorganger Ds. Ernst van Gulik  
m.m.v. Muziekteam  
Koster Hilda Bulthuis / Heleen Norden 

Beamer Janou Slagter  
Collecte Diaconie  
Deurcollecte Kerk  
Kinderoppas Astrid, Eline en Jolein  

   

8 december 09.30 uur  2e Advent 

Voorganger Ds. Ernst van Gulik  
Organist Freek Reitsema  
Koster Afhilla Zuidema / Jolanda  Cappon 

Beamer Lineke Meerman  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kinderoppas Rienke, Sarah en Sara  

   

15 december 09.30 uur  3e Advent    

Voorganger Ds. Ernst van Gulik  
M.m.v.  Chr. Muziekver. De Bazuin Groningen 

Koster André Vriezema  
Beamer Janou Slagter  
Collecte Werelddiaconaat Palestina  
Deurcollecte Kerk  
Kinderoppas Rachel, Rosa en Elisa  
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KOPIJ voor het eerstvolgende nummer dient te worden ingeleverd 
uiterlijk donderdag 5 december a.s. voor 18.00 uur op Koopmansplein 99 

 
Dit kan via e-mail: nvkenk@pkntenboer.nl 

of uiteraard op de oude vertrouwde wijze getypt of geschreven. 
 
     N.v.K. en K. zal o.o.v. verschijnen op 12 december 2024, 6 februari en 3 april 2025 
 

  
Nieuws van Kerk Kansel digitaal 

Graag attenderen wij u/jij op de mogelijkheid Nieuws van Kerk en Kansel digitaal  
te ontvangen, aanmelden graag via mail: nvkenk@pkntenboer.nl 

 
  
 
 

 

mailto:nvkenk@pkntenboer.nl
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