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ADRESSENLIJST: 
Predikant:   
Ds. Ernst van Gulik, Wigboldstraat 5 
9791 CP Ten Boer. 06-3453 8053 
domineevangulik@gmail.com 

Pastoraat: 

Piet Haanstra, 06- 3162 3691 
p.haanstra06@gmail.com  

Scriba: 

Harry v.d. Wolde, Gaykingastraat 14 
9791 CH Ten Boer. 06-2392 6621 
scriba-gk@pkntenboer.nl 

Ook postadres voor alle trouw- 
rouw- en geboortekaarten. 

 
Secretariaat College van Kerkrentmeesters: 

Anja Ottens,  De Rietzoom 16 
9791 BB Ten Boer. 06 -1429 8860 
secretariaat-cvk-gk@pkntenboer.nl 

Redactie Nieuws van Kerk en Kansel: 
Kor Huisman, Koopmansplein 99 
9791 MD Ten Boer. 050-302 2470 
nvkenk@pkntenboer.nl 

Kerkelijk Bureau :     fam. Zwart 
Wedmanstraat 2, 9791 BK Ten Boer. 
ledenadmin.gk@pkntenboer.nl 
Administratie van: 
Leden:       Janneke 06-2363 0748 
Bijdragen: Hendrik 06-3048 2693 

Koster/beheerder: 
Wildrik Burema, Reddingiusstraat 18 
9791 CA Ten Boer 050-364 2150 
w.burema52@gmail.com 

Gebouw Menorah: 050- 302 1889 
Wigboldstraat 3, 9791 CP Ten Boer. 
menorah@pkntenboer.nl 
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Website: 

www.pkntenboer.nl/gereformeerd/ 
webbeheer-gk@pkntenboer.nl    

                                                                             
Vaste vrijwillige bijdragen en giften:                                                                                            

t.n.v. Gereformeerde Kerk Ten Boer 
Rek. nr.: NL 94 RABO 0306 3579 25 
Penningmeester Kerk 
Harry Horneman, Washuisterweg 5,  
9791 TE Ten Boer. 06-5775 2737 
penningmeester-cvk-gk@pkntenboer.nl 
 
Collectegelden en giften: 

t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Ten Boer 
Rek. nr. NL 80 RBRB 0919 8915 94 
Penningmeester Diaconie 
Frank Turkstra, Groene Zoom 19,  
9791 BA Ten Boer 050- 318 0480 
penningm-diaconie-gk@pkntenboer.nl 

Bij overmaken collectes graag datum 
en bestemming vermelden: b.v. 
5 april Kerk € 5,-/ Bloemen € 1,- 

Bij giften voor bijzondere doeleinden 
graag bestemming vermelden!! 

 
Uitgifte van collectebonnen: 
Afhilla Zuidema 
Op de 3e zondag van de maand 
in Menorah na de morgendienst. 

Evangelisatie: 
p/a Bouko Feitsma, Groene Zoom 4,  
9791 BC Ten Boer. 050-302 1692 
Rek. nr.: NL 21 RABO 0306 3757 29 

Jeugdraad: 
Rek. nr.: NL 75 RABO 0305 8445 55 

Autovervoersdienst:  
Indien nodig, neem contact op met  

Jan Bolt, 06-8227 6824. 
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BIJ HENK HELMANTEL 
 
De dief had vrij eenvoudig toegang. 
Het alarm in huis was afgezet. 
Vanwege de kat.  
 
Het was het jaar 2000. Er werden 
toen 37 schilderijen van Henk 
Helmantel gestolen. Later vond de 
politie ze terug. Het tv-programma 
“Andere tijden” ging erover. Dat 
was deze zomer te zien. 
 
Op een zomermiddag beland ik bij Henk Helmantel. Er is een tentoonstelling bij zijn 
huis: “De Kerken van Helmantel.” 
 
Eerst even gaan zitten. Rondkijkend gaat door mijn hoofd: Hoe zou de dief het nu doen? 
Zou de boel hier nu wel beveiligd zijn? Ik zie niks van camera’s of diefstalpreventie aan 
deuren en ramen. Bij Henk Helmantel ademt alles heel open, heel gewoon, 
huiskamerachtig. De kat zou hier kunnen rondlopen. 
 
Ik lees in een schriftje dat daar ligt. Mensen kunnen daarin hun reactie op de 
tentoonstelling schrijven. Ik lees enthousiaste reacties. Ik lees ook beterschapswensen. 
Henk Helmantel is net in Beatrixoord opgenomen vanwege een hersenbloeding. Er 
wordt voor hem gebeden. Hem wordt kracht en herstel toegewenst. Zo komen in een 
schriftje de gaven en de kwetsbaarheid van een schilder voorbij.  
 
Ik loop langs de schilderijen. Ik kijk naar de kerkgebouwen door Helmantel uitgebeeld. 
Daar valt de nadruk op bij de tentoonstelling: Godshuizen. Minutieus weergegeven. In 
zachte kleuren. In een licht dat de muren siert. Hier en daar hangen er schilderijen van 
stillevens. Te zien is een appel, zo echt, dat je er in zou willen bijten. Te zien is een 
stapel kloostermoppen, gebakken van Groninger klei. Ze lijken zo uit de oven te komen. 
 
Het zijn twee, drie kamers gevuld met Helmantels schilderijen. Er opent zich een wereld 
van rust en bezinning. Je stapt in een geloofswereld. Met kerkgebouwen waar de 
gebeden opstijgen en de lofzang klinkt. De maker ervan gelooft in God. Na afloop van 
de bezichtiging is er thee en koffie. Aan een tafel. Er zijn meerdere bezoekers. 
Ervaringen worden gedeeld. Het verhaal boven van de plof komt boven. Dat moet even 
verteld worden.  
 
Jaren terug ging ik voor in het kerkje van Marsum. Voordat de dienst begon stond ik 
met de ouderling buiten. Hij zou het consistoriegebed bidden. De dienst zou beginnen.  
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Maar onze aandacht werd getrokken door een plof. Hij kwam aanrijden. Een man in 
brommerkledij stapte af. Hij sjokte naar de kerk. Er werd even gewacht op die man. 
“Moi”, zei hij. Het bleek Henk Helmantel te zijn. Hij kwam voor de kerkdienst. 
 
Ik krijg een gevoel dat het allemaal klopt: Helmantel, een gewone man, een kwetsbare 
man, rijdend op een plof. Zijn ongewone gave stelt hem in staat over te brengen, waar 
hij zelf zoveel aan beleeft. Hij neemt ons mee naar de Godshuizen en naar fruit en 
stenen. Hij toont ons van alles uit de Schepping van God waar zijn oog op valt. En het 
komt tot leven. 
 
Ik hoop dat dieven hier heel ver bij vandaan blijven. Zodat mensen ervan kunnen blijven 
genieten. Bij Henk Helmantel. 
 

Ds. Ernst van Gulik 
  
 

MEELEVEN EN OMZIEN  
 

• Dick Bos, maakt een moeilijke fase door. Het leek alsof de tumor uit zijn lichaam 
weg was, maar bij nader inzien bleek dat toch niet zo te zijn. Hij moet weer terug 
naar immuuntherapie. Lichamelijk en geestelijk vraagt dat weer het nodige. Dat 
Dick de hoop vast mag houden. 
 

• Enno Biewenga, is deze zomer komen te vallen, en moest opgenomen worden 
in het UMCG. Zijn ruggenwervels zijn erg kwetsbaar geworden. Hij heeft daar pijn 
aan. Hij ligt veel op bed. We wensen hem en zijn vrouw Lija het allerbeste toe en 
Gods nabijheid. 

 

• Mw. Roeters-van Dijk, ligt veel op bed, vanwege hartfalen. Ze probeert goede 
moed te houden, en dat wensen we haar van harte toe. 

 

• Henk en Corry van Bijssum, maken hele moeilijke tijden door. Hun dochter Ger-
tie is heel ernstig ziek. Genezing is niet mogelijk. Er komt bij, dat Corry zelf ziek 
lijkt te zijn. Ze heeft last van bloedtekort. Onderzoeken moeten uitwijzen waar 
dit vandaan komt. We wensen beiden heel veel sterke! 

 

• Wijke Nijboer, wacht nog altijd op het maken van een scan. Deze scan moet uit-
wijzen hoe het ervoor staat met haar MS. De scan is eerder al gemaakt, maar niet 
op afdoende wijze. Dat hier wachttijden op staan is heel lastig. We wensen Wijke 
kracht toe. 
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• Johannes Hoekstra, mocht weer thuiskomen. Dat is na een maandenlang ver-
blijf in Maartenshof en het UMCG te Groningen en de Tirrel in Winsum. Dat hij 
aangesterkt mag zijn en dat het hem goed mag gaan! 

 

• Berend Renkema, heeft in het ziekenhuis gelegen vanwege een hersenbloe-
ding. Hij herstelt er nu van. We wensen hem daar alle kracht bij! 

 

• Met Ida Hindriks, , gaat het niet goed. Ze voelt al maanden geen energie meer 
in haar lichaam. Ze ligt veel op bed. Bezoek van haar dierbaren doet haar goed. 
Ze heeft veel aan haar geloof. Dat ze deze fase doorkomen mag! 

 
 
IN MEMORIAM AALTJE WILLEMTJE WINTER-SLAGER 
 
Ze werd in 1938 geboren in Stedum. In een gezin van 4 kinderen was zij de jongste. Ze 
was een nakomertje. Ze ontwikkelde een speciale band met haar oudste zus Klaaske, 
met wie ze veel optrok. Na de basisschool ging Alie naar de huishoudschool in 
Appingedam. Haar eerste echte baan vond ze in de huishouding.  
 
Toen ze 17 was, trof ze Geert Winter op de “Heukeltjesmarkt” in Bedum. Heukeltjes 
zijn jonge koeien. De markt was een ontmoetingsplaats voor jonge mensen. Het klikte 
met Geert. Ze kregen verkering. In 1960 zijn ze getrouwd. Ze trokken in bij de familie 
Winter in Ten Boer, een smederij annex installatiebedrijf aan de Wigboldstraat. Later 
namen ze het bedrijf van vader Winter over.  
  
Er werden in het gezin van Geert en Alie vier kinderen geboren: Emmy, Marga, Jan en 
Michel. Alie zorgde voor de kinderen en voedde hen op. Ze combineerde dit met het 
runnen van de winkel van het installatiebedrijf. Het ging haar goed af, al voelde ze zich 
er ook altijd onzeker bij, vanwege een handicap in haar handen. Alie gaf zich. Ze leerde 
zwemmen. Ze werd lid van de vrouwenbond en zong in het koor. Ook werden 
vriendschappen voor het leven gesloten. 
 
Na verloop van tijd werd het bedrijf aan de Wigboldstraat beëindigd. Geert ging in 
loondienst. Er werd ook een ander woonhuis betrokken, aan de Vijverweide. De laatste 
jaren van haar werkzame leven was Alie conciërge van de Rabobank hier in Ten Boer. 
De kinderen groeiden op en stichtten zelf gezinnen. Er werden kleinkinderen geboren. 
Er brak voor Alie en Geert een tijd aan om meer samen te genieten.  
 
In 1999 overleed Geert. Dat was voor haar een groot verlies, dat Alie verwerken moest. 
Ze vond nieuwe uitdagingen. Ze betrok een woning aan het Koopmansplein.  
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Ze ging dingen ondernemen. In 2014 bleek ze ernstig ziek te zijn. Ook verloor ze veel 
van haar gezichtsvermogen. Het maakte haar leven complexer. Toch kon ze op het eind 
zeggen: “Ik heb een mooi leven gehad”. 
 
Er is een dankdienst voor haar leven gehouden. Er werden liederen gezongen die ze 
zelf had uitgekozen. Centraal stond de Bijbeltekst uit Johannes 15: “Heb elkaar lief”. 
Alie droeg deze zelf aan. Kinderen zorgden voor een eerlijk levensbeschrijving van haar. 
Het was goed zo. Na de dienst werd ze begraven op de begraafplaats naast de kerk. 
 
 
CATECHISATIES 
De catechisaties gaan weer op gang komen. In het nieuwe seizoen. Ik neem een deel 
voor mijn rekening. Waaronder de belijdeniscatechisatie. Wie voelt ervoor belijdenis 
te gaan doen? En wie zou dit in een groep voor willen bereiden? Stuur me een 
berichtje: 06-3453 8053. 
 
 
BIJ DE KERKDIENSTEN 
 

• De startdienst zal dit jaar gehouden worden op zondag 22 september. Het 
thema van de startdienst en van het nieuwe seizoen is: groeien. 
 

• De Israël zondag is op 6 oktober. Het muziekteam zal de dienst begeleiden. 
 

• De evangelisatie zondag is op 20 oktober. De groep jongeren van Restart zal de 
dienst vullen. Met daarbij Isaac Wolters. Zelf zal ik er betrokken zijn bij de 
dienst. 

 
Ds. Ernst van Gulik  

      
 

 
 

 
Fokko Zuur is per 1 september gestopt als contactpersoon en zijn adressen worden 
overgenomen door Klara Poelman-Kooistra. 
 
Namens de taakgroep Pastoraat willen we Fokko bedanken voor zijn jarenlange inzet 
als wijkwerker en wensen we Klara veel sterkte en plezier bij haar nieuwe taak. 

 
Piet Haanstra 

 

Taakgroep pastoraat 
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DRS. FRITS POSTEMA *27-05-1946 - †09-02-2024 

 
In het preekrooster van dit jaar stond voor zondag 27 oktober 
a.s. drs. Frits Postema uit Krewerd als voorganger vermeld. 
Frits, afgelopen jaren meerdere keren in onze Gemeente 
voorgegaan, is echter na een kort ziekbed, in februari van dit 
jaar overleden. Het leek ons een mooie gedachte om in die 
dienst een liturgie van hem te gebruiken. In overleg met het 
Moderamen is hierover contact opgenomen met zijn vrouw 
Tineke Postema.  
 
Haar is gevraagd of ze bereid was om een liturgie van Frits voor de dienst van 27 
oktober beschikbaar te stellen. Franke Klaver kent het gezin Postema nog uit de 
periode dat ze samen in Delfzijl woonden. Hij heeft een gesprek met haar gehad, waarin 
ze aangaf dat ze het heel fijn vindt dat wij Frits op deze wijze willen gedenken. Ze heeft 
een liturgie voor deze dienst uitgezocht, waarin Franke Klaver hoopt voor te gaan.  
 
 

 
 
 
VOORAANKONDIGING VAN GEPLANDE COLLECTES VANUIT DIACONIE & ZWO: 
 

15 september: Extra collecte voor de Kickstart van de jeugd. 

6 oktober: Kerk & Israël (Israelzondag) 
 
Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten elkaar zelden. Ze spreken verschillende ta-
len, zijn opgegroeid in een andere cultuur en gaan naar aparte scholen. In het regulier 
onderwijs is weinig aandacht voor conflictoplossing en een gedeelde samenleving. 
 
De organisatie Sadaka-Reut organiseert gezamenlijke activiteiten op middelbare scho-
len en universiteiten. Jongeren van verschillende nationaliteiten gaan samen in gesprek 
en leren elkaar beter kennen. Ze horen verhalen over elkaars geschiedenis en ontdek-
ken dat onderling begrip veel verschillen kan overbruggen.Meer lezen: 
kerkinactie.nl/gesprekisrael 
 

20 oktober: Restart (evangelisatiedienst) 

Alle collectes worden van harte aanbevolen. 
  

Diaconie 

Taakgroep erediensten 
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DONATIES VANUIT DIACONIE & ZWO IN DE AFGELOPEN PERIODE: 

De volgende 2 projecten van Kerk In Actie hebben een donatie van € 600 ontvangen : 

Kerk zijn doe je met elkaar 

      Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk, verandert er niet alleen wat in de 
levens van mensen in de knel, maar ook in de geloofsgemeenschap zelf. Kerk in 
Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland bij hun taak om van 
betekenis te zijn in hun omgeving. 

 
      Hoe kun je als diaconie iets doen voor mensen in je buurt die leven in kwetsbare 

omstandigheden? Hoe kun je iets betekenen voor kinderen die opgroeien in 
armoede en nauwelijks perspectief hebben op een betere toekomst? Kerk in Actie 
ondersteunt lokale diaconieën bij het zoeken naar een oplossing voor deze vragen 
en hun diaconale presentie in eigen wijk.  Via het programma binnenlands 
diaconaat ondersteunt Kerk in Actie de diaconale presentie van lokale gemeenten 
in hun eigen buurt. 

 
Sterke en weerbare vrouwen in Guatemala 

Veel vrouwen in Guatemala krijgen te maken met discriminatie en huiselijk geweld, 
zeker als ze tot een inheemse groep behoren. Het opleidingscentrum Cedepca helpt 
deze vrouwen weerbaar te worden en ook in de kerk hun stem te laten horen. 
Vrouwen kunnen (bijbel)cursussen volgen over eigenwaarde en inspirerend 
leiderschap. Ze leren trots zijn op zichzelf en durven de bevrijdende kracht van het 
Evangelie uit te dragen: geweld en onrecht tegen vrouwen moet stoppen. 

 
Kerk in Actie ondersteunt de volgende cursussen:  

• Het Tamar-project leert 20 jonge Maya-vrouwen hun rechten en hoe te han-
delen bij (seksueel) geweld (n.a.v. verhaal in 2 Samuel 13). Zij komen vier 
weekenden bij elkaar. Het José-project leert 20 jonge Maya-mannen hoe ze 
op een gelijkwaardige manier met vrouwen kunnen omgaan. Ook leren ze 
welke wetten er zijn om vrouwen te beschermen tegen geweld.   

 

• Bijbellezen in eigen context geeft 30 mannen en vrouwen de kans om nieuwe 

inzichten op te doen, zich te bevrijden van oude geloofsbeelden die vrouwen 

onderdrukken en verandering in gezin, kerk en samenleving teweeg te bren-

gen. De deelnemers volgen een 4-daagse cursus. 

Kijk op kerkinactie.nl voor meer informatie en filmpjes. 
Namens de diaconie hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 

Frank Turkstra 
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Het College van Kerkrentmeesters is ook in de zomer bezig geweest met onderwerpen 
zoals het vervangen van de huidige geluidsinstallatie, planning onderhoud en kijken 
naar de mogelijkheden van verduurzaming van het kerkgebouw in de nabije toekomst. 
 
Als College van Kerkrentmeesters hebben wij een aantal offertes opgevraagd m.b.t. het 
vervangen van het huidig geluidssysteem. De reden hiervan is dat ons huidig systeem 
inmiddels wel zeer gedateerd is. Wij hebben besloten aan de hand van de offertes en 
de mogelijkheden de voorkeur te geven aan het bedrijf Schaapsound BV Zwolle.  
 
Eind juli heeft Schaapsound BV Zwolle een demo opstelling geplaats in onze kerk. Met 
diverse mensen vanuit verschillende taakgroepen hebben we mogen ervaren dat de 
verbeteringen van het geluid, zowel in de kerk maar ook voor online uitzendingen, een 
enorme verbetering is. De kwaliteit van dit geluidssysteem overtrof onze 
verwachtingen. De offerte ligt nu ter beoordeling bij de kerkenraad.  
 
In juli hebben we met een aantal mensen nagedacht over verduurzaming van de kerk.  
Bij nieuwe ontwikkelingen houden wij u en jou op de hoogte. 
 
We zijn bezig met de begroting van 2025. Aan de taakgroepen is gevraagd wat nodig is 
om goed te kunnen functioneren. 
 
Door een aantal gemeenteleden worden collectegelden overgemaakt op de rekening 
van de kerk. We zouden graag zien dat u dit bij de volgende betaling wijzigt. Het 
correcte nummer is: NL 80 RBRB 0919 8915 94 ten name van Diaconie Gereformeerde 
Kerk Ten Boer. (zie ook blz.2 in Nieuws van Kerk en Kansel) 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
 

Anton Haakma 
 

 
 

 
Beste allemaal,  
Wat een heerlijke zomer hebben we, qua weer in ieder geval, achter de rug! Op het 
moment van schrijven is het nog steeds heerlijk weer en dat geeft nog heel even een 
lekker nazomergevoel. Vakantie........tijd om lekker te ontspannen met een boek, mis-
schien wel de Bijbel, een lekker drankje en genieten van de zon en alles wat de zomer 
te bieden heeft.  
 

College van Kerkrentmeesters 
 

Taakgroep Jeugd 
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Zelf heb ik op vakantie weer ervaren hoe prachtig Gods 
schepping is! Bergen, beekjes, bossen, bloemen en plan-
ten, prachtige vergezichten, verre wandelingen kunnen 
maken, vlinders die fladderen en zo kan ik nog wel even 
door gaan.   
   
Het is voor jullie allen hopelijk ook een tijd geweest om tot 
rust te komen, weer nieuwe inzichten en nieuwe energie 
te krijgen om er het komende jaar, het komende (kerke-
lijke) seizoen weer tegen aan te gaan!  
 
Als taakgroep Jeugd is die energie er weer! De agenda's 
vullen zich weer met vergaderingen over activiteiten die 
op stapel staan. De kindernevendienst en de crèche draai-
den in de vakantie, zij het regelmatig met wat minder 
kinderen, 'gewoon' door.  
 
Na de startweek zullen ook CJV en de catechisatie weer losgaan! De uitnodigingen vol-
gen zodra de planningen rond zijn. Houden jullie de app, Scipio en de brievenbus in de 
gaten??  
   
De eerste grote 'jeugdactiviteit' die op stapel staat en waarvoor de voorbereidingen al 
wel in volle gang zijn is het Kickstartweekend op de boerderij in het weekend van 20-
22 september! Jullie hebben een promofilmpje hiervoor kunnen zien in de kerk en op 
Scipio.  
 
Wie zich nog niet heeft opgegeven kan dit nog doen t/m maandag 16 september. Jij 
komt toch ook? En neem je gezellig een vriend of een vriendin mee?? Hoe meer zielen 
hoe meer vreugd! We gaan er weer een tof weekend van maken met elkaar. Dit keer 
rondom het thema 'Make Room'.   
 
Hoe kun jij in je leven 'ruimte maken' voor God? Dat valt niet altijd mee in de drukke 
maatschappij waarin we leven, maar het kan van grote meerwaarde zijn het te doen of 
in ieder geval te proberen. Het gaat weer een mooi weekend worden om zelf van te 
leren maar vooral ook tot eer van Onze Heer!  
   
Op zaterdag 21 september, in het weekend van Kickstart is er van 10.30 tot 13.30 uur 
een gezellig, actief en creatief kindermoment voor de kinderen van groep 1-6 van de 
basisschool. Zie ook het programma van de startweek! Na afloop wordt er gezellig met  
elkaar gegeten!  

Een warme groet namens de Taakgroep Jeugd,  

Saskia van Dijk  
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RESTART IS WEER BEGONNEN!  
 
Na een lange zomer, waarin veel teamleden 
van Restart via outreaches en sportkampen 
zichzelf verder hebben kunnen ontwikkelen, 
en mooie ervaringen hebben opgedaan, zijn 
we op zondag 8 september weer gestart met 
RESTART TEN BOER.   
We hebben er weer heel veel zin en zijn be-
nieuwd naar wat God komend seizoen weer 
gaat doen.  
 
Iedere zondag zijn we tussen 14.30- 16.00 uur te vinden bij de pannakooi aan de Kie-
vitstraat ( bij de oude Huifkar) om te voetballen met jongeren en op een 
laagdrempelige manier met ze te praten over het geloof. Loopt u, loop jij ook eens 
langs om een kijkje te nemen? Dat vinden we heel tof!  
   

Sem van Dijk 
 
 

 
Vrijdag 20 september.  
 
We starten dit weekend met een BBQ achter de kerk.  
Aanvang 18.00 uur. Opgave vóór 16 september via:   
bbqpkntenboer@gmail.com 
Of bij Roelof Jan Wiersema 06 - 2791 0977 
De kosten bedragen € 5,- per persoon, te betalen bij de BBQ 
 
Zaterdag 21 September. 
 

Op 20, 21 en 22 september is er weer een Kickstart  
weekend voor de jeugd.  

Op vrijdagavond 20 september is er een avond voor de  
jeugd van 18- 25 jaar. 

Van zaterdagmiddag t/m zondagochtend verwelkomen wij de jeugd van groep 7 t/m 
21 jaar. 
  
Wij zijn op de boerderij van Annely Muilwijk en blijven daar ook slapen in eigen tenten. 
Voor meer info let op de promofilm, en de beamer en geef je op via link naar het opga-
veformulier die je vindt in Scipio en de appgroepen van Impact, Catechisatie en 
Kickstart van vorig jaar 
Zaterdag 21 september. 

Startweekend 2024 

mailto:bbqpkntenboer@gmail.com
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Zaterdag 21 september  
 
Mountainbiken 
 
Omdat het ieder jaar een groot succes is gaan wij ook dit jaar 
weer mountainbiken in de bossen van Appelscha.  
Vertrek vanaf Menorah, zaterdag 21 september om 9.00 uur.  
Opgave is nodig bij Rick Boven 06 – 4690 9624. 
 
We fietsen dit jaar in twee groepen: gevorderden en beginners 
Heb je een eigen MTB fiets dan is aanmelden mogelijk tot 19 september. 
Wij je een MTB fiets huren ( € 30,-) dan is opgave mogelijk tot 15 september. 
 
Kindermoment groep 1 t/m 6 
 

De kinderen van de groepen 1 t/m 6 worden 
deze zaterdag om 10.30 uur verwacht in 
Blister. Daar worden ze ontvangen door de 
leiding van de kindernevendienst. Het wordt 
een gezellige boel met leuke activiteiten en 
uiteraard is er wat lekkers.  
 

Om 13.30 uur gaan ze weer met een gevulde maag naar huis en/of kunnen ze weer 
worden opgehaald. 
 
 
Gezellige spellenmiddag voor iedereen vanaf 65 jaar 
 
Zaterdag 21 september organiseert de taakgroep Diako-
nie een gezellige spellenmiddag, voor iedereen vanaf 65 
jaar. 

• 14.30 uur inloop met koffie-thee en wat lekkers 

• 15.00 uur start spellencircuit afgewisseld met 
korte pauzes met versnaperingen 

• 16.30 uur sluiten we de middag af met een oergezellige BINGO met prijzen 
uiteraard! 
 

Hebt u er al zin in? Meld u dan snel aan, graag uiterlijk 18 september.  
Bij opgave kunt u aangeven of u eventueel opgehaald wilt worden. 
 
Wouter Meerman: 06-4971 7125 – wmeerman24@gmail.com  
Hennie Wiersema: 06-2899 9994 – hwiersema.z@gmail.com  
 

mailto:wmeerman24@gmail.com
mailto:hwiersema.z@gmail.com
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Sport en Spel avond Tiggelhal  

Samen met de Nederlands Gereformeerde Kerk “de 
Levensbron” wordt er zaterdag 21 september een 
sport en spelavond georganiseerd. We strijden hier 
in groepen van 7 personen om de hoogste score te 
halen maar vooral ook om een hoop lol te maken 
want de Olympische gedachte is uiteraard “Mee-
doen is belangrijker dan winnen”. 
 
Het zou leuk zijn als je als commissie, taakgroep of met je vrienden/vriendinnen mee-
doet. Aanmelden vóór 19 september bij Roelof Jan Wiersema 06 --2791 0977 
 
Uiteraard hebben wij ook enthousiaste toeschouwers nodig. 
Aanvang 19.00 uur. De koffie/thee staat klaar. 
 

Zondag 22 september.  

Zondag 22 september zal om 11.00 uur de STARTDIENST be-
ginnen. Net als andere jaren wordt de jeugd van de kickstart 
verwelkomd bij aanvang van de dienst.  
 
Traditiegetrouw zal aan het eind van de dienst het startschot 
worden gegeven voor het nieuwe kerkelijk jaar.  
 

Uiteraard is er na de dienst koffie/thee met wat lekkers       
 
Sing-In met Elisa en Reni.  

Tenslotte worden we deze zondag door de Nederlands 
Gereformeerde Kerk De Levensbron uitgenodigd voor 
een Sing-In, samen met Reni en Elisa Krijgsman 
Aanvang 14.00 uur in De Levensbron aan de Vijverweide. 
 

Maandag 23 september.  

Om 19.00 uur is er een uitzending van “Wij wensen jou.” 
Voor deze uitzending kunt u lievelingsnummers aanvragen of 
een lied voor iemand anders. De aanvragen moeten wel uiter-
lijk 19 september 18.00 uur binnen zijn. 
 
Mail: roelofjanwiersema@gmail.com Tel: 06-2791 0977 
De uitzending is te zien via de live uitzending van de kerk, net 
als de zondagse kerkdienst. 

 

mailto:roelofjanwiersema@gmail.com
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“WE GAAN GROEIEN!” 
  

Het nieuwe jaarthema van de Kerk en van de GemeenteGroeiGroepen. 
Dit thema start tijdens de startzondag 22 september voor iedereen. 
 
Het betekent dat ds. Ernst van Gulik in zijn preken ook aan dit thema aandacht zal 
geven, de geplande DoeMeeDiensten Thema diensten zullen worden, je als lid van de 
gemeente mee kan doen of je nu wel of niet in een GemeenteGroeiGroep zit, en je dit 
samen met je taakgroep kan bespreken of in de CJV.  Het zal als een rode draad door 
alle verschillende groepen van de gemeente heen gaan. 
  
Zoals u in het vorige Nieuws van Kerk en Kansel heeft kunnen lezen zal Herman Haan 
deze lessen gaan schrijven, ze komen in de Scipio app te staan (in het menu onder het 
kopje Groeien) Dit betekend dat dan ook iedereen bij dit materiaal kan, wat ook de 
bedoeling is. De lessen komen per les in dit menu en zal bestaan uit 3 delen van ieder 
6 lessen. Je kunt er dan voor kiezen de les online te volgen maar je kunt dit natuurlijk 
ook printen en je eigen aantekeningen erbij zetten. 
  
Bij de startdienst is er voor ieder gemeentelid (bezoeker) een klein presentje, wat bij 
dit thema hoort. Hier zal een kleine wedstrijd uit komen die we de 1e 6 lessen gaan 
volgen….. maar daarover later meer. 
  
De contactpersonen van de groepen zullen de 1e toerusting krijgen op 16 september 
zodat de groepen vanaf 22 september kunnen starten. Zit u nog niet bij een groep en 
zou u graag willen aansluiten, neem dan contact met een van ons team op. 
  

Sake van der Goot, 06-5421 6839 
Menke Wietsma, 06-1252 6262 
Ingrid Oudman, 06-2704 5925 

 

Hallo allemaal, zo na de vakantie ook even een 
bericht van Mens voor Mens! Deze keer niet zo 
zeer over aankomende acties, maar meer over 
een naderend afscheid.  

Na zo'n 17,5 jaar van acties bedenken en vooral acties uitvoeren voor 'het goede doel' 
heb ik in goed overleg met de rest van de bestuursleden besloten om per 1 
september mijn taak als voorzitter van Mens voor Mens neer te leggen. Ik doe dit met 
gemengde gevoelens.  

Gemeente Groei Groepen 
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Mens voor Mens was jarenlang een beetje 'mijn kindje' waar ik veel energie in heb 
gestoken, natuurlijk met hulp van mijn medebestuursleden en jullie allemaal als 
vrijwilligers betrokken bij de acties.  
 
Anderzijds weet ik dat Mens voor Mens vanuit het grondbeginsel een hulporganisatie 
is geleid door jongere mensen. Laat ik daar inmiddels niet meer helemaal toe behoren 
haha......Dus ik maak de weg graag vrij voor een nieuwe generatie 'mensenmensen'.  
Hieraan gekoppeld nog wel een dringende oproep! Mens voor Mens kan niet zonder 
mensen. Het huidige driekoppige bestuur is met smart op zoek naar bij voorkeur een 
mannelijk bestuurslid. Dus...heren, steek je graag de handen uit de mouwen, schroom 
niet en meld je aan!  
   
Tevens wil ik hierbij van de gelegenheid gebruik maken om de persoon die mij jaren 
vergezeld heeft en het penningmeesterschap altijd met verve heeft uitgevoerd, Johan 
Waterborg, hartelijk te bedanken! Ook hij stopt na een bijna net zo'n lange periode als 
'teamlid' van de commissie. Het is hierbij nog goed om te vermelden dat het 
penningmeesterschap doorgezet wordt naar de diaconie. Hiervoor wordt dus geen 
nieuwe persoon aangesteld.   
   
Rest mij nog te zeggen, dat ik in Margot Dekens een waardige opvolgster heb gevonden 
om het voorzitterschap over te nemen. Ik wens haar, maar natuurlijk ook de rest van 
het bestuur alle goeds toe voor de toekomst van Mens van Mens! En spreek daarbij de 
wens uit dat Mens voor Mens van grote waarde mag blijven voor de 'minder 
bedeelden' dichtbij én ver weg!  
   
Met een hartelijke groet,  

 
Teye van Dijk  

 
 
Donderdag 11 april hadden we onze laatste vergadering 
(jaarvergadering)van het seizoen en na een mooie zonnige 
zomer houden wij op D.V. donderdag 12 september onze 
eerste vergadering van het nieuwe seizoen. Ds. Ernst van 

Gulik is onze spreker met als onderwerp “ Bestaan er ook engelen”  

We vergaderen als altijd in Menorah van 14.30 uur tot ongeveer 16.30 uur . Voor ver-
voer kunt u tot 12.00 uur bellen naar Joke Medema tel: 302 4003 of 06-2542 1172. 

Laten we de ouderen en hen die aan huis gebonden zijn in onze gebeden gedenken. 

                                         Het bestuur 
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BIJBEL NEXT: 
NIEUWE TIENERMETHODE 

OVER DE BIJBEL 

 
 
Jeugdwerkers weten dat het niet eenvoudig is om tieners te 

boeien met de Bijbel. Om dat gemakkelijker maken, is er 

Bijbel Next: programma's voor jongerenwerk, ontwikkeld 

door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. “We 

brengen de Bijbel midden in het leven van tieners, met 

voorbeelden en werkvormen die passen bij hun ontwikkeling 

en leefwereld.” 

Dat zegt Anne-Mareike Schol-Wetter, Hoofd Bijbelgebruik bij 

het NBG en betrokken bij Bijbel Next. “Zeven jaar geleden 

startten we met Bijbel Basics voor kinderen tot 12 jaar. Die methode wordt in 

honderden kerken gebruikt. We kregen regelmatig de vraag om zoiets ook te 

ontwikkelen voor tieners; dat doen we met Bijbel Next.  

Tieners maken belangrijke keuzes, ook rond geloof, en nemen betekenisvolle ervaringen 

met de Bijbel hun hele leven mee. We wensen elke nieuwe generatie tieners zulke 

ervaringen toe. Bijbel Next start bij de Bijbel en geeft tieners vaardigheden om zelf de  

Bijbel te lezen en te begrijpen. Ik hoop dat Bijbel Next tieners en jeugdleiders laat 

ontdekken wat de Bijbel te bieden heeft aan tieners in hun zoektocht naar wie ze zijn en 

waar het om draait in het leven.” 

https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws/bijbel-next-nieuwe-tienermethode-
over-de-bijbel/  
 

 
 
 
 

 
Op mijn 70ste verjaardag zei mijn broer tegen mij: Ben, nog tien jaar hoor? Ik zei: hoe 
nog tien jaar? Nou zei hij, dan ben je tachtig. Niet leuk zo'n opmerking. Naarmate dat 
ik ouder werd, ging ik er steeds vaker aan denken. Word ik al zo oud? Ja dus. En nu is 
het zo ver. Goed, het is niet ieder gegeven om zo oud te worden. Met de leeftijd ko-
men er wel meer beperkingen maar er zijn ook nog veel dingen wat je wel kan, en 
daar ben ik DANKBAAR voor. Voor die dankbaarheid wil ik op een later tijdstip terug 
komen.(december).  

Dankbetuiging 

https://www.bijbelnext.nl/
https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws/bijbel-next-nieuwe-tienermethode-over-de-bijbel/
https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws/bijbel-next-nieuwe-tienermethode-over-de-bijbel/
http://qsjj.mjt.lu/lnk/AUgAAD_
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Nu ben ik dan 80 jaar. Even slikken. Maaaar, tachtig is prachtig. 
Bij deze wil ik iedereen bedanken die aan mij aandacht heeft gegeven door een 
kaartje te sturen, of een persoonlijke felicitatie te wensen voor mij 80ste verjaardag. 
Fijne mensen; bedankt. 
  Ben Deekens. 
    
Hartelijk dank voor de felicitaties voor mijn verjaardag, vele kaarten, Scipio en bloe-
men uit de kerk. 
  Shirley Fongers.  
 
Na een lange periode van ziekte en opname van mij (Johannes) in het ziekenhuis en 
daarna voor revalidatie opgenomen in het verpleeghuis De Tirrel in Winsum, gelukkig 
nu weer thuis. In dezelfde periode hebben wij ook nog mijn (Aukje) verjaardag mogen 
vieren. Graag willen wij iedereen bedanken voor de aandacht, kaarten en bloemen uit 
de kerk die wij mochten ontvangen. Wij voelen ons hierdoor enorm gesterkt. 
   

Johannes en Aukje Hoekstra. 
 
De (zonne)bloemen die ik op mijn verjaardag van u uit de kerk mocht ontvangen zijn 
prachtig. Heel veel dank hiervoor en ook voor de mooie kaarten. Hartelijke groeten 
 
  Ineke Kazemier-Haan. 
 
Hartelijk dank, ook namens Guusje,  voor de bloemen uit de kerk, de bezoekjes en de 
kaarten,  die ik mocht ontvangen na mijn thuiskomst uit het ziekenhuis. Het gaat lang-
zaam maar zeker weer wat beter. 
 
  Berend Renkema. 
 
Iedereen hartelijk bedankt voor alle belangstelling getoond bij ons 60-jarig huwelijk 
op 21 augustus jl. We zijn dankbaar dat we dit nog mochten beleven. De vele kaarten, 
bloemen en bemoedigende woorden hebben ons goed gedaan. 
 
  Gerrit en Jacqueline Rozema. 
 
Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten die wij gehad heb-
ben voor ons 60 jarig huwelijk en voor de bloemen uit de kerk. Het was voor ons een 
grote Zegen dat we dit op een weekend met kinderen en achter( kleinkinderen)  
hebben mogen vieren. Ook voor de kaarten en de felicitaties via Scipio voor Fokko 
zijn verjaardag hartelijk dank. Hartelijke Groet  
 

Fokko en Jannie Zuur. 
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BINNENGEKOMEN: 

Br. O. H. Nieboer 

 

Br. N.M. Kouw  

 

Br. A. van der Molen en zr. J. van der Molen- Kooistra  

 

 

OVERLEDEN: 

Zr. A.W. Winter, op 7 augustus jl. 

 

GEDOOPT: 

Noa van der Burg, dochtertje van Anniek Huijzer en Tom van der Burg,        

op 14 juli jl. 

 

VERHUISD: 

Zr. G. Rodermond-van Oosten 

Albertine Oosterink 

Henk Jan de Vries 

 

Fam. F. Zuur 

Zr. H.H. Vink-Modderman 

Br. W.A. Zijlema 

 

HUWELIJK / GEREGISTREERD PARTNERSCHAP: 

Lydia Dekens en Sander Eisenga 

Daniël Zuidema en Alissa Cappon 

 

 

 
 

12-9 70 A. van der Molen   

14-9 83 J. Haak-van Houten   

16-9 85 H.W. Westeneng   

 Verjaardagen 70 + 

Kerkelijke mutaties 
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26-9 72 W.P. Burema   

1-10 79 W. Offringa   

1-10 75 J.C. Kamphuis-Swierenga   

3-10 88 M. van Zanten-Dwarshuis   

7-10 85 A. Huijzer-Schep   

14-10 77 C.M.A. Huisman-Top   

18-10 83 H.H. Vink-Modderman   

22-10 76 A.G. Koenderink-Werkman   

     
 

 
 
 
 

 
 
14-07 Doopouders br. en zr. van der Burg – Huijzer, en naar 

zr. S. Groenewold-Nieboer, in verband  
met haar 91 ste verjaardag. 

21-07 Kostersechtpaar Burema- Wierenga 

28-07  Br. E.W. Biewenga, hij is weer thuisgekomen uit het  
ziekenhuis. 

04-08 Br. B. Renkema, hij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 

 zr. A. Kruizinga-Klasen, met een meelevende groet, en naar 

 br. J. Groenendijk, in verband met zijn 80 ste verjaardag. 

 

11-08 Echtpaar Bakker-Wiersema, ter gelegenheid van  
hun 67-jarig huwelijk. 

18-08 Br. B.J. Deekens, in verband met zijn 80 ste verjaardag, 

zr. S.S. Fongers-Noon, , in verband met haar 85 ste verjaardag, en naar 

zr. R.G. .v.d. Woude-Roersma, in verband met haar  

81 ste verjaardag. 

25-08 Zr. R.H. Kazemier-Haan, in verband met haar 87 ste verjaardag. 

Hergen Fekken, in verband met zijn 59 ste verjaardag, en naar 

zr. A.H. Dekens-Bolhuis, Bloemhof kamer 120, in verband met haar 89 ste  
verjaardag. 

 

De bloemen uit de Kerk zijn met 
een hartelijke groet gegaan naar: 
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01-09 Echtpaar Rozema-Hofstee, ter gelegenheid van hun 60-jarig huwelijk, 

 br. J.W. Bakker, in verband met zijn 94 ste verjaardag, 

br. A. Vriezema, in verband met zijn 85 ste verjaardag,  

zr. T.H. Hospers-Bakker, in verband met haar 93 ste verjaardag, en naar 

Martina Venhuizen, ter bemoediging. 

 

08-09 Br. A. Noorman, in verband met zijn 86 ste verjaardag, 

zr. W. Maarleveld-Wubs, in verband met haar 86 ste verjaardag, 

br. J. Bolt, in verband met zijn 81 ste verjaardag, 

br. G. Rozema, in verband met zijn 86 ste verjaardag, 

 
 

 
 

 

Maandag 16 september Gemeente Groei Groepen 19.30 uur 

Dinsdag 17 september Diaconie 19.45 uur 

Woensdag 18 september College van Kerkrentmeesters 19.45 uur 

Donderdag 26 september Commissie bijzondere erediensten 19.45 uur 

Woensdag 2 oktober Vergadering kindernevendienst 19.45 uur 

Zondag 6  6 oktober Moment van gebed 08.30 uur 

Dinsdag 15 oktober Diaconie 19.45 uur 

Woensdag 23 oktober College van Kerkrentmeesters 19.45 uur 

Woensdag  23 oktober Kerkenraad 19.45 uur 

Donderdag 24 oktober Samenstellen van N. v. K. en K. 10.00 uur 

 
 
 
 
 

Kerkelijke agenda 
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5 mei Hulp in oorlogsgebieden 364,55 

 Kerk 119,05 
9 mei Kerk In Actie Golfstaten 164,50 

 Kerk 103,05 
12 mei Kerk 296,05 

 Bloemenfonds 132,05 
19 mei Missionair Werk 244,30 

 Onderhoudsfonds 141,00 

 Bloemenfonds 93,65 
26 mei Tearfund 809,47 

 Kerk 121,75 

 Bloemenfonds 139,15 
2 juni Diaconie 180,65 

 Kerk 152,65 
9 juni Kerk 231,29 

 Mens voor Mens (HA) 655,49 

 Bloemenfonds 102,79 
16 juni Kerk 290,25 

 Bloemenfonds 150,34 
23 juni Boerderijdienst (Taboer) 992,09 

 Kerk 43,50 
30 juni Kerk 276,97 

 Onderhoudsfonds 233,81 

 Bloemenfonds 174,84 
7 juli Kerk 270,47 

 Bloemenfonds 122,19 
14 juli Diaconie 340,18 

 Kerk 184,77 
21 juli Kerk 147,84 
28 juli Kerk 246,26 

 Onderhoudsfonds 167,88 

 Bloemenfonds 106,43 
 

Vaste Vrijwillige Bijdragen Bedrag 

   
Kerk Toegezegd 119.297,82  

 Extra ontvangsten  1.008,82  

 Totaal 120.306,64  

Ontvangen collecten en giften, 
 V.V.B en overige opbrengsten: 
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 Ontvangen bijdragen 86.675,52  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-8-2024 33.631,12  

   
Zending en Werelddiakonaat  

 Toegezegd 13.744,00  

 Extra ontvangsten  5,00  

 Totaal 13.749,00  

 Ontvangen bijdragen 9.573,83  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-8-2024 4.175,17  

   
Evangelisatie  

 Toegezegd 10.066,00  

 Extra ontvangsten  50,00  

 Totaal 10.116,00  

 Ontvangen bijdragen 6.806,47  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-8-2024 3.309,53  

   
Overige opbrengsten  

   
Papier Ontvangen t/m augustus  ( 19.600 kg) 1.007,24  

Metalen Ontvangen t/m augustus 335,00  

   
Giften Ontvangen in augustus - Kerk-uit dankbaarheid 150,00  

 
 

 
 
 

 

15 september 09.30 uur                                                                      

Voorganger Mevr. J. Elzinga-Bakker Groningen 

Organist Freek  Reitsema  
Koster Hilda Bulthuis/ Heleen Norden 

Beamer Martin Schaaphok  
Collecte Diaconie  
2e Kickstart camping Jeugd 

Deurcollecte Kerk  
Kinderoppas Astrid, Elisa en Thirza  

   

Dienstenrooster: 
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22 september 11.00 uur Startdienst   

Voorganger Ds. Ernst van Gulik  
Organist Jan Wolfs  
Koster Afhilla Zuidema / Jolanda Cappon 

Beamer Willem Hoekstra  

Collecte Eigen Jeugdwerk    
Deurcollecte Kerk  
Kinderoppas Rienke, Rosalie en Noa van D.  

28 september 16.00 uur Maandviering Bloemhof 

29 september 09.30 uur 

Voorganger Ds. Ernst van Gulik 

Organist Jan Wolfs  
Koster André Vriezema  
Beamer Janou Slagter  
Collecte                         Kerk en de 2e onderhoudsfonds 

Deurcollecte Bloemenfonds  
Kinderoppas Rachel, Tess en Noa T.  

6 oktober 09.30 uur  Israëlzondag  

Voorganger Ds. Ernst van Gulik  
m.m.v. Muziekteam  
Koster Wildrik Burema  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Kerk en Israël  
Deurcollecte Kerk   
Kinderoppas Daniëlle, Eva en Danique  

13 oktober 09.30 uur   

Voorganger Ds. Ernst van Gulik  
Organist Jaap Elderman  
Koster Hilda Bulthuis / Heleen Norden 

Beamer Janou Slagter  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kinderoppas José, Eline en Jolein  
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20 oktober 09.30 uur  - Evangelisatiedienst 

Voorganger Ds. Ernst van Gulik  
M.m.v  Muziekteam  
Koster Afhilla Zuidema / Jolanda Cappon 

Beamer Martin Schaaphok  
Collecte Evangelisatie   
Deurcollecte Kerk  
Kinderoppas Hilda, Sarah en Sara  

   

26 okt. 16.00 uur Maandviering Bloemhof 

   

27 oktober 09.30 uur   

Voorganger Franke Klaver  
Organist Freek Reitsema  
Koster André  Vriezema  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Kerk  
    2e Onderhoudsfonds  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kinderoppas Vera, Rosa en Elisa  

 
 
 

KOPIJ voor het eerstvolgende nummer dient te worden ingeleverd 
uiterlijk donderdag 17 oktober a.s. voor 18.00 uur op Koopmansplein 99 

 
Dit kan via e-mail: nvkenk@pkntenboer.nl 

of uiteraard op de oude vertrouwde wijze getypt of geschreven. 
 

N.v.K. en K. zal o.o.v. verschijnen op 24 oktober, 12 december 2024  
 en 6 februari 2025. 

 
  

Nieuws van Kerk Kansel digitaal 
Graag attenderen wij u/jij op de mogelijkheid Nieuws van Kerk en Kansel digitaal  

te ontvangen, aanmelden graag via mail: nvkenk@pkntenboer.nl 

 
  

mailto:nvkenk@pkntenboer.nl
mailto:nvkenk@pkntenboer.nl

