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Pastoraat: 
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Harry v.d. Wolde, Gaykingastraat 14 
9791 CH Ten Boer. 06-2392 6621 
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Ook postadres voor alle trouw- 
rouw- en geboortekaarten. 

 
Secretariaat College van Kerkrentmeesters: 

Anja Ottens,  De Rietzoom 16 
9791 BB Ten Boer. 06 -1429 8860 
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Redactie Nieuws van Kerk en Kansel: 
Kor Huisman, Koopmansplein 99 
9791 MD Ten Boer. 050-302 2470 
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Kerkelijk Bureau :     fam. Zwart 
Wedmanstraat 2, 9791 BK Ten Boer. 
ledenadmin.gk@pkntenboer.nl 
Administratie van: 
Leden:       Janneke 06-2363 0748 
Bijdragen: Hendrik 06-3048 2693 
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Wildrik Burema, Reddingiusstraat 18 
9791 CA Ten Boer 050-364 2150 
w.burema52@gmail.com 

Gebouw Menorah: 050- 302 1889 
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Website: 

www.pkntenboer.nl/gereformeerd/ 
webbeheer-gk@pkntenboer.nl    

                                                                             
Vaste vrijwillige bijdragen en giften:                                                                                            

t.n.v. Gereformeerde Kerk Ten Boer 
Rek. nr.: NL 94 RABO 0306 3579 25 
Penningmeester Kerk 
Harry Horneman, Washuisterweg 5,  
9791 TE Ten Boer. 06-5775 2737 
penningmeester-cvk-gk@pkntenboer.nl 
 
Collectegelden en giften: 

t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Ten Boer 
Rek. nr. NL 80 RBRB 0919 8915 94 
Penningmeester Diaconie 
Frank Turkstra, Groene Zoom 19,  
9791 BA Ten Boer 050- 318 0480 
penningm-diaconie-gk@pkntenboer.nl 

Bij overmaken collectes graag datum 
en bestemming vermelden: b.v. 
5 april Kerk € 5,-/ Bloemen € 1,- 

Bij giften voor bijzondere doeleinden 
graag bestemming vermelden!! 

 
Uitgifte van collectebonnen: 
Afhilla Zuidema 
Op de 3e zondag van de maand 
in Menorah na de morgendienst. 

Evangelisatie: 
p/a Bouko Feitsma, Groene Zoom 4,  
9791 BC Ten Boer. 050-302 1692 
Rek. nr.: NL 21 RABO 0306 3757 29 

Jeugdraad: 
Rek. nr.: NL 75 RABO 0305 8445 55 

Autovervoersdienst:  
Indien nodig, neem contact op met  

Jan Bolt, 06-8227 6824. 
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 PROOST! 
 
Op vakantie in Oostenrijk kom ik een spreuk tegen. 
Ik lees hem en maak er een foto van. Ik vertaal de 
spreuk: “De grootste vijand van de mensheid is zeker 
de alcohol, maar in de Bijbel staat geschreven: Heb 
je vijanden lief”.  
 
Ik moet er meteen om lachen. Knap hoe een radicale 
mening over alcohol luchtig gemaakt wordt aan de 
hand van de Bijbel. Alcohol beschouwen als vijand 
van de mens wordt direct gerelativeerd door een 
uitspraak van Jezus: “Heb je vijand lief”(Matheus 5: 
44). 
 
De spreuk staat op een voorgevel van een café annex bierbrouwerij in Kufstein. Het zal 
bedoeld zijn om de aandacht van klanten te trekken. Ik wil meer weten over deze 
spreuk. Ik kende hem niet. Bestond hij al? Ik zoek op internet. Daar vind ik iets.  
 
De spreuk wordt toegeschreven aan Frank Sinatra, de bekende zanger en acteur uit 
Amerika, die leefde van 1915-1998. Sinatra hield wel van de alcohol. Hij stond bekend 
als een stevige drinker. Toen hij begraven werd, ging er een fles whisky mee zijn graf 
in. Sinatra was ook gelovig. Hij wilde een meelevende katholiek zijn. 
 
Ik probeer mijn eigen houding te bepalen. Alcoholverslaving is naar. Overmatig drinken 
maakt veel kapot. Ik heb het van nabij meegemaakt. Het helpt ons niet. Tegelijkertijd 
verbiedt de Bijbel alcohol niet. Het drinken krijgt een plaats in het leven.  
 
Jezus zelf ging om met alcohol. Hij veranderde water in wijn op een bruiloft. Dat was 
het eerste wonder dat hij deed. Jezus dronk zelf ook wijn. Toen Hij het laatste 
Avondmaal gebruikte met zijn leerlingen deelde hij met Zijn leerlingen een beker wijn. 
En de Heer gaf aan uit te zien naar het moment, waarop hij opnieuw een beker wijn 
met ons drinken kan in het Koninkrijk van Zijn Vader.  
 
Het gaat hier natuurlijk om meer dan het gebruik van alcohol. Het gaat hier om een 
beeld van de toekomst: Dat we bij God zijn en dat het helemaal goed is. Mijn eigen 
houding is: Ik drink wel. Met mate. Een glaasje. Soms twee glaasjes. Maar daar blijft 
het ook bij. Het is het leven vieren. Dat wordt ons gegund. 
 
Ik ben het Oostenrijkse café met die leuke tekst: “De grootste vijand van de mensheid 
is zeker de alcohol, maar in de Bijbel staat geschreven: Heb je vijanden lief”, niet 
ingegaan. Hij was gesloten, helaas. Maar ’s avonds hebben we er nog wel één genomen. 
Op de zomer. Proost! 
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OMZIEN EN MEELEVEN 
 
 

• Dick Bos, blijft in een gunstige flow. Op de CT die hij kreeg, was geen tumor meer 
te zien. Hij sterkt aan. Hij is gestopt met immuuntherapie. Dit is om de kans op 
bijwerkingen te verkleinen. Wel blijft hij onder medische controle voorlopig. Wat 
maakt ons dit dankbaar! 
 

• Klaas Kremer, herstelt van zijn operatie aan zijn hoofd. Zijn gezichtsvermogen is 
als gevolg van de operatie achteruit gegaan. Hij probeert weer goed op krachten 
te komen, en dat gunnen we hem. 

 

• Dick van Gennip, is eind mei geopereerd. Hij herstelt daarvan. Het lijkt iets beter 
te gaan met hem, en daar zijn we blij mee! Dick blijft voorlopig onder controle.  
 

• Zr. Roeters-van Dijk, heeft last van hartfalen. Medisch gezien wordt dat niet be-
ter. Ze ligt op bed. Haar krachten nemen af. We wensen haar de bereidheid van 
God toe! En ook de liefde van de mensen om haar heen. 

 

• Zr. Winter-Slager, is ernstig ziek. Het ging de laatste tijd al niet zo goed met haar. 
Ze hoopt nog wat tijd te hebben, om met haar dierbaren te zijn. Dat wensen we 
haar van harte toe. 

 

• Johannes Hoekstra, is vanuit Maartenshof opgenomen in het UMCG voor nader 
onderzoek en het maken van een CT scan. Situatie blijft erg zorgelijk. 

 

• Hielko Lenting kreeg veel last van de ziekte van Ménière. Hij is een aantal weken 
naar Maartenshof geweest. Het lukte niet meer terug te gaan naar zijn huis aan 
de Boersterweg 2. Hij heeft een woning kunnen krijgen in Bloemhof. Het geeft 
hem rust. 

 

• Wijke Nijboer, heeft de ziekte MS. Een scan zou uitwijzen, hoe het met haar 
ziekte is. Maar de scan werd niet goed gemaakt. Nu moet ze wachten tot in sep-
tember op een nieuwe scan. Heel vervelend. We wensen haar goede moed. 

 

• Jaap Slagter, had vernauwingen bij de kransslagaders van het hart. Hij moest met 
spoed geopereerd worden. De operatie is geslaagd. Er zijn omleidingen aange-
bracht langs de vernauwingen. Hij is weer thuis, waar hij op krachten komt. We 
wensen hem alle goeds. 

 
 

GEBOORTE 
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Op 19 juni is Viën Lois geboren, dochter van Erwin en Marianne Swaagman-Dekens. 
Op het geboortekaartje staan de woorden: “Welkom lief, klein zusje”. De broer van 
Viën Lois is Kian. We feliciteren het gezin heel hartelijk! Ze zijn nu met zijn vieren. Dat 
ze het goed en fijn mogen hebben met elkaar.  
 
HUWELIJK  

Op vrijdag 30 augustus trouwen Daniël Zuidema en Alyssa Cappon. Er zal die dag een 
huwelijksdienst worden gehouden om 19.00 uur in onze kerk. Het muziekteam werkt 
mee aan de dienst. Daniel en Alyssa zijn beiden opgegroeid in onze gemeente, en 
hebben elkaar kunnen vinden in de liefde. We wensen hun samen een mooie 
huwelijksdag toe, en een heel gelukkig en voorspoedig huwelijk! 
 
BELIJDENISCATECHISATIE 

Komend seizoen wil ik graag een belijdenisgroep starten. Ik heb al een aantal 
aanmeldingen. Wie voelt ervoor om een seizoen goede gesprekken te voeren over het 
geloof? En in een fijne groep dingen te leren over de Bijbel en het geloof? En met Pasen 
belijdenis te doen? Meld je aan! Dat kan door een appje naar: 06-3453 8053. 
 
BIJ DE KERKDIENSTEN 

• Op 14 juli hebben we een bijzondere dienst. Noa van der Burg zal de Heilige Doop 
ontvangen. Haar ouders, Tom van der Burg en Anniek Huijzer, zullen met haar 
rond het doopvont staan. In de dienst zal ook het afscheid zijn van het kinderne-
vendienst. Kim Offringa, Lise Vreeling, Sem Kruger, Tim Medendorp en Levi van 
Dijk maken de overstap naar andere groepen en activiteiten in onze gemeente. 
We willen daarbij stil staan. Thema van de dienst is: “Ik heb een steen verlegd in 
de rivier”, naar aanleiding van Jozua 4. Het muziekteam werkt mee aan deze 
dienst. 
 

• In de zomer hebben we een serie ”gewone” diensten, deels met bekende gast-
predikanten, onder wie Gea en Herman Haan. Het is fijn dat dit kan. Ook de 
kindernevendienst en de oppasdienst lopen elke zondag deze zomer door. We 
mogen er blij mee zijn! 
 

• Op zondag 1 september is er een dienst die ik heb voorbereid met Martina Ven-
huizen. Martina doorstond een jaar lang borstkanker en een medisch traject.  
 Ik heb haar gevraagd een getuigenis te geven in de dienst. Dat doet ze. De preek 
 in de dienst zal gaan over Psalm 63. Het thema van de dienst is: “Zing, vecht, 
bid…” 
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• Op zondag 8 september vieren we als gemeente het Heilig Avondmaal.                          
N.B. De viering Heilig Avondmaal in Bloemhof zal plaats vinden op zondag 1 sep-
tember.  
 

• De startdienst zal dit jaar gehouden worden op zondag 22 september. Het thema 
van de startdienst en van het nieuwe seizoen is: “groeien.” 

 
Ds. Ernst van Gulik  

 
 

 
• In de laatste kerkenraadsvergadering hebben we tijdens het bezinningsmoment 

gesproken over onze visie. In de kerkenraadsvergaderingen missen we soms het 
geestelijke, dat wat ons bindt. Vragen die we bespreken zijn: herken je je nog in 
de visie, wat mag er anders en waar wil je dat wij als kerk in groeien. De visie sluit 
nog aan bij onze gemeente, al mag het wel wat korter en wat betreft de taal wat 
worden aangepast. De dominee doet voor de volgende keer een voorzet waar de 
kerkenraad op kan reageren, zodat we daarna in Nieuws van Kerk en Kansel en op 
de gemeenteavond de gemeente hierbij kunnen betrekken. 
 

• Zondag 7 juli gaan 4 kerkenraadsleden naar de intrededienst van ds. Garmt San-
der van de Nederlands Gereformeerde Kerk “De Levensbron.” Onze dominee zal 
de nieuwe predikant toespreken.  
 

• De werkgroep Vluchtelingen heeft een brief gestuurd naar INLIA met de medede-
ling dat in Ten Boer gelegenheid is voor opvang. Hier is (nog) niet op gereageerd. 
Er gebeurt nu even niets. 
 

• Franke Klaver heeft advies gevraagd bij het contactcentrum van PKN over wie 
‘aan tafel’ mogen zitten bij het Heilig Avondmaal. Uiteindelijk besluit de diaconie 
hierover. De kerkenraad geeft de diaconie het mandaat om zelf het besluit te ne-
men over wie plaatsneemt aan de avondmaalstafel. De diaconie vergadert in juli, 
zij koppelen hun besluit terug aan de kerkenraad en de gemeente.  
 

• Het doel is na september te beginnen met het bouwen van een nieuwe website. 
Reacties van de kerkenraad op wat we op en met de website willen: simpel, een-
voudig, contactgegevens, knop op de homepagina voor de kerkdienst, fris en 
actueel. 
 

• De koster heeft aangegeven te stoppen per 1 oktober. Er wordt door de Taakroep 
Beheer nagedacht over de wijze waarop we met deze vacature moeten omgaan. 
Nog voor de vakantie komt er een voorstel richting de kerkenraad. 

 

Mededelingen vanuit de kerkenraad  
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• Anja Ottens wordt de nieuwe secretaris van de Taakgroep beheer. 

• Er zijn fietsen aangeboden door gemeenteleden, deze zijn meegegeven aan Appie  
Wijma.  

• Nacht zonder Dak was een succes. Een mooie opbrengst, weinig geslapen, maar  
zeer enthousiaste reacties zowel op de avond als op de dienst.  

• Springtime was fantastisch. Het weekend heeft veel reacties opgeleverd, waaron-
der ‘heeft effect op mensenlevens’. Dit bemoedigt en sterkt de organisatie. 
 

• Ds. Ernst van Gulik en Herman Haan gaan een eigen jaarthema voor de Gemeen-
teGroeiGroepen ontwikkelen. Het jaarthema van volgend jaar wordt: “Groei.”. 
Alle activiteiten vanaf de startweek worden hierop gebaseerd, doe mee diensten  
worden themadiensten gebaseerd op het jaarthema. 

• Er is een podcast opgezet door ds. Ernst van Gulik en Herman Haan, welke  
financieel door de evangelisatiecommissie wordt gesteund.  

• Na Opwekking is een oproep gedaan om een jaar lang 24/7 te bidden voor een 
opwekking in Nederland. Het interkerkelijke gebedsteam wil graag een week 
adopteren/organiseren, zodat ook in Ten Boer een week lang 24/7 wordt  
gebeden.  

• De startzondag is dit jaar op 22 september 2024. Roelof Jan Wiersema is druk 
bezig met de voorbereiding van een startweekend van vrijdagavond t/m maan-
dagavond. In de volgende Nieuws van Kerk en Kansel leest u hier meer over. 
 

• Vanaf het nieuwe seizoen zal de kerkenraad nog 1 x per 6 weken vergaderen. 
 

Harry van der Wolde, scriba 

 

 
 
 
VOORAANKONDIGING VAN GEPLANDE COLLECTES VANUIT DIACONIE & ZWO: 

11 Augustus: Zending Pakistan 
In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid. Veel christenen hebben te ma-
ken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over het geloof. Voor hen 
is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt. Kerk in Actie steunt een 
bijbelschool, OTS, die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook 
laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen 
ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren! Meer 
lezen: www.kerkinactie.nl  
 

Diaconie 

http://www.kerkinactie.nl/
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1 September: Stichting Vrienden Open Hof 
De Open Hof is 1977 gesticht door de Groninger kerken als diaconaal-pastoraal cen-
trum. Van daaruit is zij gegroeid naar een plaats van ontmoeting waar de christelijke 
waarden ‘gerechtigheid’ en ‘barmhartigheid’ leidend zijn. De Open Hof weet zich ge-
dragen door de deelnemende kerken en de gemeente Groningen. Vrijwilligers zijn de 
basis van de Open Hof. Ze zijn de kurk waarop de Open Hof drijft. Zij doet haar werk in 
de context van de stad en alle daarbij behorende relaties. De doelgroep van de Open 
Hof bestaat hoofdzakelijk uit maatschappelijk kwetsbare mensen aan de rand van de 
samenleving. Meer lezen: www.openhof.org  
 
8 September: Heilig Avondmaal : Noodkreet help kinderen in Gaza en Israël 
Kinderen in Gaza en Israël overkomt wat geen enkel kind zou mogen meemaken. 
Daarom komt Kerk in Actie voor hen in actie en biedt hulp voor nu en voor de toekomst, 
zoals medische zorg, voedsel, kleding, traumahulp en vredesopbouw. Help mee! Kin-
deren die gewond zijn, die huilen om het verlies van hun ouders, die je getraumatiseerd 
en met een lege blik aankijken… Na al die vreselijke maanden wil je van dit soort beel-
den uit Gaza en Israël soms het liefst wegkijken. En toch mogen we dát juist niet doen. 
Hoe je ook denkt over wat er daar gebeurt: kinderen mogen nooit het slachtoffer zijn. 
Meer lezen: www.kerkinactie.nl  
 
15 September: Extra collecte voor de Kickstart van de jeugd. 
 
Alle collectes worden van harte aanbevolen. 
 
  
DONATIES VANUIT DIACONIE & ZWO IN DE AFGELOPEN PERIODE: 
 
St. Mensenkinderen en Compassion hebben elk € 300 ontvangen als jaarlijkse duur-
zame sponsoring. 
 
De volgende Kerk In Actie projecten hebben een donatie van € 600 ontvangen : 
 

• Een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta 

In de Indonesische steden Yogyakarta (Java) en Kupang (Timor) leven nog steeds kin-
deren op straat. Sommigen worden door hun ouders meegenomen om op drukke 
verkeerspleinen te helpen bij de verkoop van kranten of etenswaren. Anderen worden 
aan hun lot overgelaten en moeten zichzelf zien te redden. De organisatie Dreamhouse 
kijkt naar hen om.  
 
Medewerkers en vrijwilligers van Dreamhouse zoeken de kinderen op straat op. Via 
sport en spel leggen zij contact, leren de kinderen kennen en kijken welke hulp ieder 
kind nodig heeft.  
 

http://www.openhof.org/
http://www.kerkinactie.nl/
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Ook legt Dreamhouse contact met de ouders om de thuissituatie te verbeteren.  
Zo verwijst Dreamhouse ouders van straatkinderen door naar organisaties, die hen hel-
pen hun gezin financieel te kunnen onderhouden. Dreamhouse roept ouders op hun 
kinderen niet de straat op te sturen, en moedigt kinderen en ouders aan om kinderen 
(terug) naar school te laten gaan.  
 
Kinderen die zich in een onhoudbare situatie bevinden kunnen tijdelijk in het opvang-
huis van Dreamhouse terecht. Daar gaan ze naar een plaatselijke school. Vrijwilligers 
helpen hen bij hun studie en stafmedewerkers begeleiden het kind terug naar huis of 
naar familie. In Kupang biedt Dreamhouse kinderen van vuilnisrapers muziekles aan: zij 
leren het traditionele snaarinstrument sasando spelen. Ze leren doorzetten, het geeft 
hen zelfvertrouwen en aanzien. Dreamhouse steunt ieder jaar 500 kinderen. 
 

• Pastorale en praktische hulp voor migranten 
 

Het eiland Timor is een van de armste gebieden van Indonesië. Veel inwoners trekken 
weg naar andere eilanden of naar het buitenland, bijvoorbeeld Maleisië. Soms hebben 
ze daarvoor niet de juiste papieren. Omdat ze dan onbeschermd en onverzekerd zijn, 
zijn ze kwetsbaar voor misstanden of raken ze bij ziekte in het buitenland in de proble-
men. 
 
Jongeren uit afgelegen dorpen lopen risico in handen van mensenhandelaren te vallen. 
Mensenhandelaren lokken hen met mooie praatjes weg uit hun dorp, en zetten hen 
met een vals paspoort op de boot of het vliegtuig naar het buitenland.  
De Timorese Kerk wil voorkomen dat onwetende dorpsbewoners misleid worden. Ze 
geeft onder andere via kerken voorlichting over mensenhandel. Op het overwegend 
christelijke eiland Timor worden via de kerkelijke structuur worden veel mensen be-
reikt.  
 
Ook geeft de kerk voorlichting over veilige migratie voor mensen die toch in het bui-
tenland willen werken. In het opvanghuis 'Huis van Hoop' biedt de kerk pastorale zorg, 
begeleiding bij traumaverwerking en praktische hulp aan slachtoffers van mensenhan-
del en huiselijk of seksueel geweld. Daarnaast staat de kerk familieleden bij van 
migranten die in het buitenland in de problemen zijn geraakt of zelfs zijn overleden. Zo 
zorgt de kerk er onder meer voor dat de lichamen van overleden migranten die naar 
Indonesië terugkomen, worden overgedragen aan de nabestaanden. 
 
Kijk op www.kerkinactie.nl   voor meer informatie en filmpjes. 
 
Namens de diaconie hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 

Frank Turkstra 
 

 

http://www.kerkinactie.nl/
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KOSTER/BEHEERDER 

Onze huidige koster, Wildrik Burema, heeft aangegeven te stoppen met de functie van 
koster/beheerder met ingang van 1 oktober a.s. Wel zal hij als (hulp)koster voor de 
zondagse erediensten beschikbaar blijven. Wij zijn op zoek naar een opvolg(st)er voor 
koster/beheerder. Heeft u/heb jij belangstelling voor deze functie, dan kunt u/kun je 
contact opnemen met Anton Haakma voor meer informatie en de inhoud van de 
functie, tel. nr. 06-5338 7373 of e-mail: a.haakma@ziggo.nl  
 
SECRETARIS 

Dit is mijn laatste bijdrage aan Nieuws van Kerk en Kansel als secretaris van het College 
van Kerkrentmeesters. Ik stop met de functie die ik ruim 5 jaar heb gedaan. Anja Ottens 
neemt het stokje van mij over. 
 
WERKZAAMHEDEN EN DUURZAAMHEID 

Met een groep vrijwilligers zijn alle dakgoten en ook het torentje schoongemaakt. De 
werkgroep Duurzaamheid kerkgebouwen is bijeen geweest en heeft diverse suggesties 
met elkaar besproken die verder uitgewerkt zullen worden. Daarnaast zullen er 
bezoeken aan andere kerkelijke gemeenten worden gebracht om te kijken hoe die met 
duurzaamheid omgaan en welke maatregelen ze hebben gedaan voor hun 
kerkgebouwen.  
 
GELUIDSSYSTEEM 

We hebben een aantal bedrijven gevraagd om een voorstel te maken voor een nieuw 
geluidssysteem voor de kerkzaal. Daaruit is met één bedrijf een afspraak gemaakt om 
een demo opstelling in de kerk te proberen en dit zal binnenkort plaatsvinden. 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
 

Jolanda van der Knaap, secretaris 

 
 
 

 
Ook alle activiteiten binnen de jeugdafdeling van onze kerk 
worden rond deze periode afgerond. Het zonnetje heeft er 
nog een beetje moeite mee ons de nodige energie te geven 
maar het is toch echt bijna zomervakantie....  
 

College van Kerkrentmeesters 
 

NIEUWS VAN DE TAAKGROEP JEUGD  

 

mailto:a.haakma@ziggo.nl
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Na het vorige schrijven werd door de Impact Jeugd vol enthousiasme de handen uit de 
mouwen gestoken voor het goede doel tijdens “Nacht zonder Dak.” Nadat de jeugd een 
eigen ‘hutje’ had gebouwd van dozen, plastic, pallets etc., om de nacht in door te bren-
gen begon er een gezellige avond....Een kledingbeurs, bingo, statiegeldflessenactie, 
hapje en drankje er was voor de hele gemeente iets te doen en te beleven.  
 
Na een nacht van weinig slaap stond de zondagse kerkdienst in het teken van “Verbreed 
je horizon”, omkijken naar je medemens en armoede. Appie Wijma van de minima 
camping heeft verteld over zijn ‘levenswerk’ voor de arme kant van Nederland. Met 
deze prachtige actie voor Tearfund is er een prachtig bedrag opgehaald van ruim 
€ 3.000,-! De overgebleven kleding van de kledingbeurs is geschonken aan Appie, hij 
gaat het uitdelen op zijn camping.   
 
De maanden mei en juni waren spannend voor alle jongeren die examen moesten 
doen. Eerst volop met de neus in de boeken om te studeren en daarna nog enkele 
spannende weken wachten op de uitslag. Uiteindelijk heb ik maar liefst bij 7 jongeren 
een kaart en een attentie gebracht omdat ze allemaal geslaagd zijn! Toppers zijn jullie 
allen, heel knap gedaan, wat een knappe prestatie!! Succes allemaal bij de volgende 
stappen op jullie levenspad met de vervolgopleiding die je hebt gekozen!  
 
In het laatste weekend van juni zijn er heel veel jongeren van onze gemeente actief 
geweest tijdens “Noorderwind”, een jongerenweekend waar zo'n 300 tieners en leiders 
samen kwamen.  Daar is gezongen, zijn er spellen gespeeld en is er gesproken over het 
thema “On Fire”. Een deel van onze jeugd was deelnemer, een deel van de jongeren 
was coach en ook de band van onze kerk heeft een grote bijdrage geleverd tijdens dit 
prachtige weekend.   
 
Alvast even vooruitkijkend.....  
 
In het weekend van 21 en 22 september staat Kickstart 
op de camping op de planning. De voorbereidingen 
zijn al druk gaande en de voorbereidingscommissie 
heeft er weer heel veel zin om er iets moois van te 
gaan maken! Houden jullie alle Social media kanalen in 
de gaten de komende tijd???  
 
Voor iedereen die nog even vol moet houden tot aan 
de vakantie nog even succes met doorbijten en voor iedereen die een welverdiende 
(zon)vakantie in het vooruitzicht heeft, geniet ervan! Het is voor eenieder goed om op 
z'n tijd even los te komen van alle dagelijkse beslommeringen en je even weer op te 
laten voor alles wat er weer komen gaat in het nieuwe school-kerk- en werkseizoen!  
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In Genesis 2 vers 2 staat hierover geschreven: “Op de zevende dag had God zijn werk 
voltooid. Op de zevende dag rustte Hij van het werk dat Hij gedaan had”.    
  
Dat we met elkaar uitgerust en weer met nieuwe energie in september mogen begin-
nen aan het nieuwe kerkelijke (jeugd)seizoen, dat wens ik jullie allemaal toe.  
Zomerse groet namens de Taakgroep Jeugd,  
 

Saskia van Dijk  
 
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU! 
 
Voor komend seizoen (na de zomervakantie), zijn wij 
opzoek naar nieuwe, enthousiaste leiding (vanaf 18 jaar) 
voor de kindernevendienst. Wij zouden het fijn vinden als 
jij je erbij aansluit! 
 
Wat moet je dan doen? Je verzorgt, samen met een ander, 
voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar de kinderdienst. Dit hoef je niet volledig zelf te 
verzinnen, wij maken gebruik van de methode Bijbel Basics. Ook ben je niet iedere 
week aan de beurt, vaak één keer per vijf weken. De kinderen komen met een glimlach 
terug en dat is als leiding vaak ook het geval ☺.  
 
Denk jij dit is wat voor mij? Neem dan gerust contact op met Karin Sikkema  tel. nr.: 
06-1997 3077, of iemand anders die je kent van de kindernevendienst. Dan kan je een 
keertje met ons meekijken en bedenken of het wat voor je is! Tot snel!  

EEN BERICHT VAN MENS VOOR MENS!  

Zo vlak voor de zomer een kort maar krachtig be-
richt. Het geld van alle acties die we gedaan 
hebben is in de afgelopen weken voor een groot 

deel uitgegeven tijdens onze reis naar Hongarije.  Wat we daar allemaal gedaan heb-
ben heeft Noa goed weergeven in onderstaand verslag van onze reis. Voor nu is ook 
voor ons even een periode aangebroken van rust en vakantie. Hartelijke groet,  

Teye van Dijk. 
  

HONGARIJE 2024  

In de nacht van 13 op 14 juni zijn wij met een groep van 11 man (en vrouw) vertrokken 
naar Hongarije. Bij het vertrek bij de kerk werden wij uitgezwaaid door een grote groep 
mensen die de moeite hadden genomen om 4 uur s ’nachts ons te komen uit zwaaien, 
dat is enorm gewaardeerd!  
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De heenreis liep, buiten een aardig lange file om bij Brno in Tsjechië ,voorspoedig. Bij 
aankomst werden we verwelkomd met een goeie maaltijd en kregen we onze kamers 
toegewezen om lekker onze rust te pakken. De volgende dag werden we rondgeleid en 
kregen we toegewezen wat de klussen voor dit jaar waren, buiten dit konden we nog 
niet heel veel doen deze dag. S ‘avonds zijn we met zijn allen nog naar de megagrote 
Tesko geweest om daar wat boodschappen te doen om de warme week die ons tege-
moet kwam door te kunnen komen. Op de zondag stond gelijk na het ontbijt een 
kerkdienst op de planning, waarin we samen met de bewoonsters liederen hebben ge-
zongen, ook hebben we s ‘avonds de buurt even verkend en hebben we een grote 
wandeling gemaakt door de buurt.   

Vanaf maandag begon het echte werk en 
zijn we begonnen met de grote klussen. 
Margot, Astrid en Noa zijn begonnen op de 
kamer van een van de meisjes met het ma-
ken van een muurschildering en het verven 
van de kozijnen. Teije en Siep zijn in de 
gang begonnen met het aanleggen van 
nieuwe lambrisering. We hadden onze ei-
gen elektricien mee genaamd Yannick, die 
alle elektra in de gangen heeft vervangen. 
De grootste klus was het om alle kastdeur-
tjes in de gang eruit halen, te schuren en 
weer in een fris kleurtje te verven, dit heb-
ben de dames Trijnie, Karin en Margreet 
gedaan. Edwin was onze stukadoor en 
heeft alle stukjes aan de muren en het pla-
fond netjes gemaakt. Dan hadden we als 
laatste nog onze vliegende keep Wouter 
die overal waar ‘ie nodig was zijn handen 
uit de mouwen heeft gestoken!  

Aan het einde van de week is het ons gelukt om alles mooi af te ronden en hebben we 
zelfs de bewoonsters nog heel blij kunnen maken met allemaal mooie knuffels die we 
konden uitdelen. De pyjama's die vanuit onze gemeente meegenomen waren, zijn uit-
gedeeld door het personeel. De sjaals, die gebreid zijn onder leiding van mevrouw 
Jongsma, werden dankbaar in ontvangst genomen, maar worden voorlopig nog niet 
gedragen. We hebben de hele week namelijk gewerkt bij een gemiddelde temperatuur 
van 33 graden, zomerse warmte in Hongarije! Het was een mooie en geslaagde week 
en ik denk dat ik namens ons allen kan spreken als ik zeg dat we hebben genoten!   
                                                                                                                                                             
.  Noa van Dijk ,                     
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NIEUW MATERIAAL VOOR DE GEMEENTE GROEI GROEPEN 
 
Het komende kerkelijk seizoen starten wij met nieuw materiaal, geschreven door 
Herman Haan: “WE GAAN GROEIEN!” Dat zal het nieuwe thema worden voor onze 
GemeenteGroeiGroepen in 2024 / 2025. 
 
Dus mannen, vrouwen en jongelui. Zet de broekriem een gaatje groter, want groeien 
mag weer. Tijdens mijn rondje langs een aantal groepen en coördinatoren, bleek er 
echt behoefte aan een praktisch onderwerp waar we een heel seizoen mee bezig 
kunnen zijn en die ook nog eens resultaat gericht is. 
 
Dat is dus “Groeien” geworden, want het woordje groeien, maar ook het begrip 
groeien, beslaat een groot deel van ons leven. Wat bedoelen we met groeien! Met 
groeien bedoelen we dat ons leven met God gaat groeien. Groeien in de diepte 
bijvoorbeeld, laten we dat standvastigheid noemen, maar ook groeien naar God in de 
hoogte. Hij raakt ons aan en wij als individu, maar ook als Kerk, raken Hem aan. 
 
Waarom is groeien zo belangrijk? Groeien maakt ons sterk en als dan de wind van 
tegenstand of bijvoorbeeld ziekte komt, staan we door het groeien in God, veel sterker 
in de klei van ellende. 
 
Hoe kunnen we groeien? Door te ontdekken dat in de bijbel veel staat over zaaien en 
groeien waardoor we er veel over kunnen leren en toepassen. In gebed bijvoorbeeld, 
of evangelisatie, of groeien in ons geloof. Maar alles wat we eten begint met een 
zaadje, laten we dat niet vergeten. En zo zullen we allerlei onderwerpen bespreken en 
er op kauwen totdat we het resultaat beginnen te ervaren. 
 
Leidende Bijbelverhalen zijn bijvoorbeeld het verhaal van het mosterdzaadje, de 
kleinste onder de zaden (in die tijd) maar ook het levensverhaal van de Apostel Paulus. 
Zijn naam betekent “De Geringe “en in zijn naam zit al een hele studie over groeien. 
Ook komt voorbij het verhaal van de ware wijnstok (Johannes 15) en de groeiprincipes 
die we in dat verhaal tegenkomen en wat wij daarvan kunnen leren. 
 
De praktische uitdaging is voor ieder verschillend, maar ik zie nu al uit naar de 
getuigenissen als het Groei Groep jaar bijna voorbij is! 
 

Herman Haan 
 

Voor meer informatie of wil je het komende seizoen ook mee  doen, 

dan kun je je opgeven bij: 

Menke Wietsma, Ingrid Oudman of Sake v.d. Goot. 
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NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2024 

  

Omdat tijdens de vakantie Nieuws van Kerk en Kansel  wat later uitkomt geven wij u 
de eerst volgende vergadering nu alvast door. 
 
D.V. donderdag 12 september is onze eerste vergadering in het nieuwe seizoen. 
Ds. Ernst van Gulik heeft als onderwerp: “Bestaan er ook engelen.”  
  
We vergaderen als altijd in Menorah van  14.30 uur tot ongeveer 16.30 uur. 

Voor  vervoer mag u bellen naar Joke Medema: 
tel. 302 4003 of mobiel 06-2542 1172 

  
Het Bestuur.    

 
210 JAAR BIJBELGENOOTSCHAP 

“Geschiedenis – dat is toch allang voorbij,”  
zei een keertje iemand tegen mij. Heeft het eigenlijk wel zin om stil te staan bij 210 jaar 
Bijbelgenootschap in Nederland en Vlaanderen? Ik denk het wel, want geschiedenis is 
óók de verzameling gebeurtenissen en toevalligheden die het nu gevormd hebben.  

Ik zat te denken wanneer ik zelf voor het eerst iets 
van het NBG gemerkt heb. Het moet zo’n 45 jaar ge-
leden geweest zijn, op de kindernevendienst. Voor 
het eerst zag ik een Bijbeltekening van Kees de Kort. 
En het duurde niet lang voordat ik van school een 
NBG-51 Bijbel kreeg, zo’n versie met een bruine 
plastic kaft.  

Thuis lazen mijn ouders met veel plezier uit Groot 
Nieuws Bijbel – een prachtig innovatief project van 
het NBG uit de jaren zeventig en tachtig.   

Bedankt voor uw betrokkenheid bij ons werk! 

Rieuwerd Buitenwerf, directeur N.B.G.  

 

http://qsjj.mjt.lu/lnk/AUgAAD_
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Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de leuke kaarten en prachtige  
bloemen uit de kerk voor mijn 90ste verjaardag. Hartelijke groeten 

  Henk en Corrie van Bijssum  
 
Heel veel dank voor de vele kaarten en bloemen , die ik mocht ontvangen voor mijn 
verjaardag. 

  G. Hoeksema-van der Woude 
 
Graag wil ik iedereen bedanken voor de mooie bloemen uit de kerk en de kaarten en  
felicitaties die ik mocht ontvangen voor mijn verjaardag.   

             Willie Holtman-Havenga 
 
Hierbij willen wij graag iedereen bedanken voor de felicitaties, kaarten, bloemen en 
goede woorden die wij mochten ontvangen naar aanleiding van ons 60 jarig huwelijk. 
Wij hebben dat erg gewaardeerd en het heeft ons goed gedaan. 
Met een vriendelijke groet, 

Klaas en Sienke van der Laan  
 
Graag wil ik iedereen bedanken voor de felicitaties, voor mijn verjaardag, op Scipio, 
kaarten en de bloemen van de kerk. Heel hartelijk bedankt ook namens Arie. 
groetend, 

 Gré Noorman 
 
Hartelijk dank voor de bloemen uit de kerk en de vele kaarten, bloemen, belang-
stelling, die ik van iedereen mocht ontvangen, het gaat op dit moment goed met mij. 
Met vriendelijke groeten. 

Jaap Slagter 
 

Zowel voor als na het overlijden van mijn vader op 13 april hebben veel mensen met 
een kaartje, mailtje, telefoontje of bezoek laten weten dat ze meeleven. Om dat van 
zoveel kanten te ervaren was en is hartverwarmend. Ik dank een ieder hiervoor bij  
deze dan ook hartelijk.  

Johan Waterborg,  
 

Dankbetuiging 
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BINNENGEKOMEN: 

Tonnis en Marlies van der Veen-Souman en hun kinderen Jelle en Lise, van de 
Chr. Geref. Kerk te Thesinge. 

 
GEBOREN: 

Viën Lois Swaagman, dochter van Erwin en Marianne Swaagman-Dekens,  

en zusje van Kian. 

 
VERHUISD: 

   R. Bosch-Bijma. 
   Patrick Doornenbal. 
   J. Haak-van Houten 
   H. Lenting 

 
VERTROKKEN: 

   Jurgen Kremer, naar Prot. gemeente “De Bron” Groningen. 

 

   Jorn de Kam,  naar Prot. Gemeente Amsterdam. 

   A. Claus-Postmus, naar Prot. Gemeente “De Verbinding” 

   Zuidwolde. Gr. 
 
HUWELIJK: 

          Michel Stoel en Paulien van Beesten, op 14 juni 2024. 

 

 
 
 

13-7 91 S. Groenewold-Nieboer    

28-7 75 M. Wietsma-Stulp    

      

29-7 82 F. Zuur    

30-7 74 J. Bos    

30-7 88 H. Lenting    

 Verjaardagen 70 + 

Kerkelijke mutaties 
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3-8 71 S. Ozinga    

4-8 80 J.C. Groenendijk    

16-8 77 G. Rodermond-van Oosten    

18-8 80 B.J. Deekens    

20-8 76 M.G. Renkema-Noorman    

20-8 85 S.S. Fongers-Noon    

20-8 81 R.G. v. d. Woude-Roersma    

21-8 87 R.H. Kazemier-Haan    

22-8 79 B. Renkema    

23-8 59 Hergen Fekken    

26-8 89 A.H. Dekens-Bolhuis    

28-8 94 J.W. Bakker    

      

1-9 85 A. Vriezema    

2-9 93 T.H. Hospers-Bakker    

5-9 86 A. Noorman    

6-9 86 W. Maarleveld-Wubs    

8-9 75 M. van der Meulen    

8-9 81 J. Bolt    

9-9 86 G. Rozema    

11-9 71 H. Horneman   
 

 
 

 
 
 
 

 
26-05 Br. J. Hoekstra, in verband met zijn 82 ste verjaardag, 

Br. en zr. Rodermond-van Oosten, ter gelegenheid 

van hun 55-jarig huwelijk, 

zr. J. Roeters-van Dijk, in verband met haar 93 ste verjaardag,  

 

 

De bloemen uit de Kerk zijn met 
een hartelijke groet gegaan naar: 
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zr. T. Klei-van Bijssum, in verband met haar 95 ste verjaardag,  

en naar 

zr. S.E. Kremer-Weeseman, in verband met haar 83 ste verjaardag. 

 

02-06 Zr. F. Holtman-van der Goot, in verband met haar 89 ste verjaardag,  

en naar 

 zr. W. Nieboer, ter bemoediging 

 

09-06 Zr. G. Hoeksema-van der Woude, in verband met haar 98 ste verjaardag, 

zr. W. Holtman-Havenga, in verband met haar 81 ste verjaardag, 

br. en zr. Bos- Koops, in verband met goede uitslagen uit het ziekenhuis,  

en naar 

zr. A. Winter -Slager, zij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 

 

16-06 zr. M. Steenhuis, in verband met haar 81 ste verjaardag, 

 zr. G.J. Noorman-Mars, in verband met haar 83 ste verjaardag,  

zr. A. Hoekstra-Kruijer, in verband met haar 82 ste verjaardag,  

en naar 

 br. J. Slagter, hij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 

 

23-06 Familie J.B. Lammers, als dank voor de gastvrijheid tijdens de 

boerderijdienst. 

 

30-06 Br. H. Wierenga, in verband met zijn 85 ste verjaardag, 

zr. E. Vast-Schilthuis, in verband met haar 87 ste verjaardag,  

en naar 

zr. A. Kloosterhuis-Vredevoogd, in verband met haar  

95 ste verjaardag 

 

07-07 Br. en zr. Zuur-Berends, ter gelegenheid van hun 60-jarig huwelijk, 

zr. A. Claus- Postmus, in verband met haar 83 ste verjaardag, 

en naar 

br. H. Lenting, kwam thuis uit Maartenshof en woont nu in Bloemhof. 
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Dinsdag 10 september Kerkenraad 19.45 uur 

Donderdag 12 september P.C.O.B. 14.30 uur 

Donderdag 12 september Samenstellen van N. v. K. en K. 10.00 uur 

 
 
 

  
 
 
 

Kerkcollecten:  
  
05-05 Hulp in oorlogsgebieden (Kerk in Actie) 361.55 
 Kerk 114,05 
09-05 Golfstaten (Kerk in Actie) 161.50 
 Kerk 100.05 
12-05 Kerk 296.05 
 Bloemenfonds 126.05 
19-05 Missionair werk 244.30 
 Onderhoudsfonds 141.00 
 Kerk 93.65 
26-05 Tearfund 809.47 
 Kerk 121.75 
 Bloemenfonds 139.15 
02-06 Diaconie 165.53 
 Kerk 154.77 
09-06 Kerk 222.13 
 Mens voor Mens (Heilig Avondmaal) 591.57 
 Bloemenfonds 93.87 
16-06 Kerk 205.15 
 Bloemenfonds 89.10 

23-06 Stichting Zorg om Boer en Tuinder (Taboer) 447.77 
 Kerk 43.50 
30-06 Kerk 178.05 
 Onderhoudsfonds 124.65 
 Bloemenfonds 125.10 
 

Ontvangen collecten en giften, 
 V.V.B en overige opbrengsten: 
 

Kerkelijke agenda 
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Ontvangen Vaste Vrijwillige bijdragen en giften Bedrag 

   

Kerk Toegezegd 119.297,82  

 Extra ontvangsten  1.008,82  

 Totaal 120.306,64  

 Ontvangen bijdragen 72.709,10  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-6-2024 47.597,54  

Zending en Werelddiakonaat  

 Toegezegd 13.744,00  

 Extra ontvangsten  5,00  

 Totaal 13.749,00  

 Ontvangen bijdragen 7.947,65  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-6-2024 5.801,35  

Evangelisatie  

 Toegezegd 10.066,00  

 Extra ontvangsten  50,00  

 Totaal 10.116,00  

 Ontvangen bijdragen 5.105,63  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-6-2024 5.010,37  

   

Overige opbrengsten  
Papier  Ontvangen t/m juni 587,90  

Metalen   Ontvangen t/m juni ( 11.440 kg) 335,00  
 

 
 
 

14 juli 09.30 uur - afscheid groep 8 kindernevendienst / doopdienst 

Voorganger Ds. Ernst van Gulik  
M.m.v. Muziekteam  
Koster Wildrik Burema  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Diaconie  
Deurcollecte Kerk  
Kinderoppas Rachel, Sarah, Eline en Sara  

   

Dienstenrooster: 
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21 juli 09.30 uur   

Voorganger Ds. Ernst van Gulik  
Organist Jan Wolfs  
Koster Hilda Bulthuis/ Heleen Norden  
Beamer Martin Schaaphok  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kinderoppas Daniëlle, Jolein en Rosa  
   

28 juli 09.30 uur    

Voorganger Ds. S.W. Bijl Groningen  
Organist Jaap Elderman  
Koster Afhilla Zuidema / Jolanda Cappon 

Beamer Janou Slagter  
Collecte Kerk  
    2e Onderhoudsfonds  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kinderoppas José, Elisa en Thirza  

   

4 augustus 09.30 uur   

Voorganger Herman Haan  
Organist Freek Reitsema  
Koster André Vriezema  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kinderoppas Hilda, Rosalie en Noa v. D.  

   

11 augustus 09.30 uur   

Voorganger Ds. Ernst van Gulik  
Organist Jan Wolfs  
Koster Wildrik Burema  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Zending Pakistan  
Deurcollecte Kerk  
Kinderoppas Vera, Tess en Noa T.  
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18 augustus 09.30 uur    

Voorganger Ds. Ernst van Gulik  
Organist Jaap Elderman  
Koster Hilda Bulthuis/ Heleen Norden  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Diaconie  
Deurcollecte Kerk  
Kinderoppas Gerdien, Eva en Danique  

   

   
25 augustus 09.30 uur  

Voorganger Ds. H.C. Marchand Groningen 

Organist Jan Wolfs  
Koster Afhilla Zuidema / Jolanda Cappon 

Beamer Martin Schaaphok  
Collecte Kerk  
    2e Onderhoudsfonds  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kinderoppas Alice, Eline en Jolein  

   

1 september 09.30 uur - voorbereiding Heilig Avondmaal 

Voorganger Ds. Ernst van Gulik  
Organist Freek Reitsema  
Koster André Vriezema  
Beamer Janou Slagter  
Collecte Stichting Vrienden Open Hof 

Deurcollecte Kerk  
Kinderoppas Hélène, Sennah en Sarah  

   

1 september 16.00 uur - HEILIG AVONDMAAL IN BLOEMHOF  
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8 september 09.30 uur - Heilig Avondmaal 19.00 uur  -TV uitzending  

Voorganger Ds. Ernst van Gulik             "Wij wensen jou" 

Organist Jaap Elderman  
Koster Wildrik Burema  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Kerk  
   2e H.A. Noodkreet help kinderen in Gaza en Israël 

Deurcollecte Bloemenfonds  
Kinderoppas Karin, Sara en Rosa  
   

15 september 09.30 uur                                                                      

Voorganger Mevr. J. Elzinga-Bakker Groningen 

Organist Freek Reitsema  
Koster Hilda Bulthuis/ Heleen Norden 

Beamer Martin Schaaphok  
Collecte Diaconie  
2e Kickstart camping Jeugd 

Deurcollecte Kerk  
Kinderoppas Astrid, Elisa en Thirza  

 
 
 

 
 

KOPIJ voor het eerstvolgende nummer dient te worden ingeleverd 
uiterlijk donderdag 5 september a.s. voor 18.00 uur op Koopmansplein 99 

 
Dit kan via e-mail: nvkenk@pkntenboer.nl 

of uiteraard op de oude vertrouwde wijze getypt of geschreven. 
 

N.v.K. en K. zal o.o.v. verschijnen op 12 september, 24 oktober en 12 december. 
 

  
Nieuws van Kerk Kansel digitaal 

Graag attenderen wij u/jij op de mogelijkheid Nieuws van Kerk en Kansel digitaal  
te ontvangen, aanmelden graag via mail: nvkenk@pkntenboer.nl 

 
  

mailto:nvkenk@pkntenboer.nl
mailto:nvkenk@pkntenboer.nl

