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ADRESSENLIJST: 
Predikant:   
Ds. Ernst van Gulik, Wigboldstraat 5 
9791 CP Ten Boer. 06-3453 8053 
domineevangulik@gmail.com 

Pastoraat: 

Piet Haanstra, 06- 3162 3961 
p.haanstra06@gmail.com  

Scriba: 

Harry v.d. Wolde, Gaykingastraat 14 
9791 CH Ten Boer. 06-2392 6621 
scriba-gk@pkntenboer.nl 

Ook postadres voor alle trouw- 
rouw- en geboortekaarten. 

 
Secretariaat College van Kerkrentmeesters: 

Jolanda v.d. Knaap, 06-1070 3129 
Boersterweg 65, 9796 TA Sint Annen 
secretariaat-cvk-gk@pkntenboer.nl 

Redactie Nieuws van Kerk en Kansel: 
Kor Huisman, Koopmansplein 99 
9791 MD Ten Boer. 050-302 2470 
nvkenk@pkntenboer.nl 

Kerkelijk Bureau :     fam. Zwart 
Wedmanstraat 2, 9791 BK Ten Boer. 
ledenadmin.gk@pkntenboer.nl 
Administratie van: 
Leden:       Janneke 06-2363 0748 
Bijdragen: Hendrik 06-3048 2693 

Koster/beheerder: 
Wildrik Burema, Reddingiusstraat 18 
9791 CA Ten Boer 050-364 2150 
w.burema52@gmail.com 

Gebouw Menorah: 050- 302 1889 
Wigboldstraat 3, 9791 CP Ten Boer. 
menorah@pkntenboer.nl 
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Website: 

www.pkntenboer.nl/gereformeerd/ 
webbeheer-gk@pkntenboer.nl    

                                                                             
Vaste vrijwillige bijdragen en giften:                                                                                            

t.n.v. Gereformeerde Kerk Ten Boer 
Rek. nr.: NL 94 RABO 0306 3579 25 
Penningmeester Kerk 
Harry Horneman, Washuisterweg 5,  
9791 TE Ten Boer. 06-5775 2737 
penningmeester-cvk-gk@pkntenboer.nl 
 
Collectegelden en giften: 

t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Ten Boer 
Rek. nr. NL 80 RBRB 0919 8915 94 
Penningmeester Diaconie 
Frank Turkstra, Groene Zoom 19,  
9791 BA Ten Boer 050- 318 0480 
penningm-diaconie-gk@pkntenboer.nl 

Bij overmaken collectes graag datum 
en bestemming vermelden: b.v. 
5 april Kerk € 5,-/ Bloemen € 1,- 

Bij giften voor bijzondere doeleinden 
graag bestemming vermelden!! 

 
Uitgifte van collectebonnen: 
Afhilla Zuidema 
Op de 3e zondag van de maand 
in Menorah na de morgendienst. 

Evangelisatie: 
p/a Bouko Feitsma, Groene Zoom 4,  
9791 BC Ten Boer. 050-302 1692 
Rek. nr.: NL 21 RABO 0306 3757 29 

Jeugdraad: 
Rek. nr.: NL 75 RABO 0305 8445 55 

Autovervoersdienst:  
Indien nodig, neem contact op met  

Jan Bolt, 06-8227 6824. 
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DE LENTETUIN 
 
Ik kan zo genieten van de lentetuin. Wat er na een seizoen van 
kou uit de grond komt, maakt me blij. Bloemen, struiken, 
bomen, de vogels die nesten maken, het blijft een groot 
wonder. In de lentetuin wordt de Schepping van God zichtbaar, 
een glimp van de nieuwe wereld voor mens, dier, boom en 
plant. 
 
Er bestaan hier in Ten Boer tuinen vol met bloemen in vele 
variaties. Groene vingers zijn er aan het werk. Dat kan niet 
anders. Het zijn lustoorden voor insecten. Bijen vliegen er af en 
aan. Ik zou wel zo’n bloementuin willen, maar ik heb er helaas 
niet de gaven voor. Ooit heb ik liefde gekregen voor de moestuin. Daarmee probeer ik 
wat in de buurt te komen. 
 
De moestuin als lentetuin. Ook daar zijn groene vingers voor nodig. Om de bodem goed 
te bewerken, om op de juiste tijd de pootaardappels in de grond te doen, om de strijd 
aan te gaan tegen slakken en om voldoende vocht te blijven geven aan al de jonge 
planten. Maar het levert zeker wat op. Het is mooi om de moestuin te zien uitgroeien. 
Insecten zijn hier ook bij.  
 
Sinds kort laat ik een stuk van de voor- en achtertuin opkomen. En het blijkt effect te 
hebben. Ineens staan er madeliefjes, paardenbloemen, penningkruid, ereprijs en 
boterbloem. Kikkers springen door het hoge het gras. Het maakt me nieuwsgierig naar 
wat er verder allemaal te zien valt in de tuin. Het heeft al wel tot vragen van 
dorpsbewoners geleid. “Bent u bij het maaien wel helemaal nuchter”, was een reactie.  
 
Eerlijk gezegd leverde het binnenshuis ook een discussie op. Anke vindt dat de 
pastorietuin er netjes bij moet staan. Met een kort geknipt gazon en bijgehouden 
randjes. Ik denk er anders over en vind dat het gras uit moet kunnen groeien, om 
bloemen en insecten de ruimte te geven. Bijen hebben het al zo moeilijk in Nederland, 
en als we alle tuinen vol stenen gooien en gazons kort laten, krijgen ze het nog 
zwaarder. We kunnen het binnenshuis eens worden, door beide te doen: Een stuk tuin 
is netjes en een stuk tuin mag zijn eigen gang gaan.  
 
Ik heb het idee, dat de Here Jezus oog heeft voor de natuur. Hij was geen klimaatactivist 
en ook geen groenfanaat, maar de natuur zal Hem aan het hart gegaan zijn. Als 
Schepping van Zijn Hemelse Vader. Jezus geeft ons lessen uit de natuur. Hij noemt het 
groen dat op het veld staat, en met zorg omkleed wordt (Matheus 6: 30). Hij draagt ons 
op eens te kijken naar de lelies in het veld. Hoe spontaan deze bloemen opkomen, 
zonder inspanning.  
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Ze leren ons als mens dingen los te laten. Ze leren ons ook niet overbezorgd te zijn. God 
waakt over ons leven. 
 
Ik blijf maar wat aanrommelen in de lentetuin. Met het gras deels kort deels 
uitgegroeid. Het helpt bij het je verwonderen over al wat God geeft. Het helpt ook om 
dingen los te laten. Als het gewas in de tuin er zo ontspannen en mooi bij staat, dan 
mogen wij ook: ontspannen en mooi erbij staan! Het maakt je dankbaar! 
 

OMZIEN EN MEELEVEN 

• Dick Bos, keert een beetje terug naar het “gewone” leven. Hij kan voorzichtig 
weer dingen oppakken. Zijn perspectief is anders geworden is: de tumor werd 
kleiner. Hij gaat nog wel regelmatig naar het ziekenhuis. Binnenkort krijgt hij 
weer een CT-scan. De hoop is op een goede uitslag. Zijn vrouw Marian is weer 
volledig aan het werk. Dat voelt vanouds. Dat dit zo door mag gaan voor beiden! 

 

• Klaas Kremer, heeft in april een nieuwe operatie aan zijn hoofd ondergaan. Er is 
een tumor uit zijn hoofd verwijderd. Hij moet er nu weer van herstellen. Het gaat 
goed met hem. Wel is het zicht in zijn ogen niet optimaal. Hopelijk kan dit her-
stellen. We gunnen hem dit zo! 

 

• Dick van Gennep, moet opnieuw geopereerd worden. Kwaadaardige tumoren 
zitten nog in zijn lichaam. Hij wordt op 27 mei geopereerd. We wensen hem en 
zijn vrouw Aly alle sterkte en kracht toe! 

 

• Martina Venhuizen, is klaar met haar behandeling. Stap voor stap werkt ze aan 
haar herstel.  

 

• Zr. Roeters-van Dijk, is al een aantal weken ziek. Vanwege hartfalen. We hopen 
dat ze weer op krachten komen mag! 

 

• Zr. de Boer-Ridder woont nu in Bloemhof. Na haar opname in Maartenshof keert 
ze niet meer terug naar haar woning aan de Fivelstraat. Het gaat beter met haar. 

 

• Zr. Winter-Slager is verhuisd naar Bloemhof. Na een lange periode 
 van ziekte en onzekerheid geeft dit haar rust. 

• Henk Westeneng is verhuisd van Loppersum naar. Hij was een paar keer geval-
len, en brak een rib. Hij moet het voorzichtig aandoen. Het is eerst nog wennen 
voor hem, ook al omdat zijn vrouw hem ontvallen is. Het was zijn wens naar Ten 
Boer te komen.  
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IN MEMORIAM TJEPKE WATERBORG  
 
Boven zijn rouwkaart staan woorden van Simon Carmiggelt: “Maar het leven is soms 
nu eenmaal te ingewikkeld om te worden geleefd. Men doet wat men kan”. Zijn zoon 
Johan koos de woorden uit. Tjepke had ze ongetwijfeld goed gevonden. Voor hem was 
het leven bij tijd en wijle werkelijk ingewikkeld geweest. En ook leefde hij binnen zijn 
beperkte mogelijkheden. Hij heeft gedaan wat hij kon. 
 
Hij werd geboren in 1941 in de stad. Zijn vader was een zakenman en runde een 
familiebedrijf in dekkleden en zeil. Vader had al een toekomst voor hem uitgestippeld 
in het familiebedrijf. Tjepke was nog maar jong, toen hij in het bedrijf kwam. Jarenlang 
moest hij zich staande houden in een wereld die de zijne niet was.  
Hij leerde een vrouw kennen, Betsy Wiertsema. Ze wilden trouwen. Het was dit keer 
een eigen keuze van Tjepke, zij het dat zijn schoonouders bepaald niet gelukkig waren 
met Tjepke. Hij was geen boerenzoon. En ook de vrijgemaakte kerk, waartoe Betsy 
behoorde, viel de keuze af. Zo geraakte Tjepke ook bij zijn partnerkeuze in een wereld 
die de zijne niet was. Hij heeft er iets van willen maken. 
 
Betsy en Tjepke verhuisden in 1982 met hun in 1976 geboren zoon Johan vanuit 
Groningen naar Ten Boer. Tjepke ’s werkzame leven kwam midden jaren tachtig ten 
einde. Zijn gezondheid liet het afweten. Hartinfarcten en allerlei ingrijpende operaties 
volgden elkaar op, met tenslotte de amputatie van zijn linkerbeen in 2020. De dood 
kwam herhaaldelijk zeer dichtbij. Het waren ingrijpende ervaringen voor hemzelf en 
voor zijn gezin. 
 
Tjepke voegde zich naar de omstandigheden. Hij haalde voldoening uit orgelspelen en 
lezen. Toen dat door geheugenproblemen niet meer ging keek hij vooral veel televisie; 
het liefst naar voetbal en wielrennen. In 2017 werd Betsy opgenomen in Innersdijk, 
later verhuisde ze naar Lindenhof waar zij in 2021 overleed. Tjepke moest alleen zijn 
weg vervolgen en dat heeft hij zo goed mogelijk willen doen. Hij leefde de laatste jaren 
in zijn woning aan het Koopmansplein. Teruggetrokken, maar tevreden en zeker niet 
eenzaam. Vrij van verplichtingen en verantwoordelijkheden beleefde Tjepke in zijn 
laatste jaren plezier aan het contact met de telkens langskomende mensen van de 
thuiszorg en de andere zorgverleners. 
 
Op 13 april stierf Tjepke Waterborg. Er is afscheid van hem genomen in zijn woning. 
Met woorden. Wat boven de rouwkaart stond – het citaat van Simon Carmiggelt - gaf 
richting aan de persoonlijke woorden die gesproken zijn. Naast woorden was er mooie 
muziek. Een waardig afscheid! Nadien zijn we vanuit zijn woning te voet naar de oude 
begraafplaats gegaan, waar hij begraven is, naast zijn vrouw. Bij het graf hebben we 
het Onze Vader gebeden. 
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IN MEMORIAM ARJEN JACOB (ARIE) VAN DER GOOT  
 
Hij is geboren in 1932 te Oldehove, in een gezin van 6 kinderen. Op een boerderij. Arie 
was de oudste in het gezin. Ingrijpend was het verlies van Hiltje in het gezin. Ze 
overleed als kleuter. Het gezin heeft volop de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Er 
werden joden in huis genomen. Hoe jong hij ook was, Arie had een taak hierbij. Hij 
moest in de gaten te houden, of het veilig was om de boerderij. 
 
Arie werd boer. Eerst samen met zijn vader, later zelf. Hij was ermee opgegroeid en 
had er talent voor. Hij hield van zijn dieren. Later combineerde hij het boer zijn met 
andere taken. Hij werd inspecteur van het stamboek. Hij richtte met een aantal andere 
veehouders een veefokkerscombinatie op, Veecom. Ook werd hij keurmeester op de 
rundvee show.  
 
Op een dag leerde Arie zijn vrouw kennen, Tine Attema. Ze trouwden in 1958. Het was 
een gelukkig huwelijk. Er werden 4 kinderen geboren: Wout, Sytze, Sake en Froukje. 
Arie en Tine vulden elkaar aan. Tine was de spil in het gezin. Arie was heel veel aan het 
werk, op de boerderij en buitenshuis. Tine was heel gelovig. Arie twijfelde nog wel eens 
over de dingen. Tine ging graag met haar tijd mee. Arie kon moeite hebben met 
veranderingen. Ze hielden elkaar hierin vast. En Arie heeft zeker bevestiging gekregen 
van zijn vrouw. 
 
Arie was een mensenmens. Hij hield niet van conflicten. Hij zocht juist het contact met 
mensen. Een man van harmonie. En gastvrij. De deur van de boerderij stond altijd open. 
Velen zijn bij Arie en Tine op de koffie geweest: stierenkopers, schapenkopers, 
kerkmensen. Zo hebben ze zelfs nog even een Bed & Breakfast geopend.  
 
Arie was een echte koeienman, maar had ook een leven naast de koeien. Hij zat in 
diverse besturen. Hij was politiek actief. Voor het CDA zat hij 12 jaar in de 
gemeenteraad. Daarnaast deed hij het nodige voor de kerk in Ten Post. Hij heeft meer 
dan 60 jaar orgel gespeeld in de kerk van Ten Post. Hij organiseerde rustig een 
paasbrunch voor heel de kerk. Samen met Tine.  
 
De kinderen groeiden op en vlogen uit. Zoon Wout trok zelfs naar Amerika. Ze kozen 
alle 4 een levenspartner. Er werden kleinkinderen geboren. Voor hen beiden brak er 
andere periode aan. Het werk schoof wat naar achteren. Ze konden samen meer 
genieten van de dingen. Zo werden ze allebei lieve grootouders, die graag de 
kleinkinderen ontvingen. Er werd een band opgebouwd met hen. Een aantal jaar 
geleden kochten ze een woning aan het Koopmansplein en hebben nog fijne jaren 
samen in Ten Boer gehad.  
 
Toen Tine overleed in 2019 werd het leven moeilijk voor Arie. Hij voelde zich 
ontredderd zonder zijn vrouw. Stuurloos.  
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Zijn gezondheid speelde op. De laatste tijd woonde hij in Lindenhof. Omgeven door de 
zorg die hij nodig had. Op 9 mei overleed hij. Op Hemelvaartsdag. Er is een dankdienst 
gehouden voor zijn leven. Kinderen en kleinkinderen leverden daar een prachtige 
bijdrage aan met woorden en muziek. De Bijbeltekst in de dienst kwam uit Openbaring 
21: “Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde”.  
 
We geloven dat Arie deel mag uitmaken van die nieuwe hemel en nieuwe aarde. Door 
Gods genade. Aansluitend is hij begraven te Wittewierum, naast zijn Tine. 
 

GEBOORTE 
 
“Als liefde leven wordt, krijgt geluk een naam”. Deze woorden staan boven het 
geboortekaartje van Flore Nea, dochter van Maarten en Berber Hoogeveen-Haanstra. 
Haar roepnaam is Flore. Ze kwam op 20 april. We feliciteren de jonge ouders heel 
hartelijk! 
 

HUWELIJK PAULIEN VAN BEESTEN EN MICHIEL STOEL 
 
Op 14 juni geven Paulien van Beesten en Michiel Stoel elkaar het ja-woord. 
Om 15.30 uur zijn ze in de kerk van Slochteren, om een zegen te vragen over hun 
huwelijk. In de dienst gaat ds. Gerda Keijzer voor. Zij dient de protestantse gemeente 
“Op ‘e Noed”, waar Tjerkgaast, Idskenhuizen en St. Nicolaasga toe behoren.  
 
Ds. Keijzer is ook nog eens de moeder van Michiel. Wat bijzonder mooi, dat zij de 
huwelijksdienst kan leiden! Het zal een hele bijzondere dag voor Paulien en Michiel 
zijn, deze 14e juni. En we wensen het bruidspaar heel veel geluk samen toe en de 
nabijheid van de Here God in hun leven.  
 

EINDEXAMENS 
 
200.000 scholieren moeten in de maand mei eindexamen doen. Daar zitten zeker ook 
scholieren uit Ten Boer bij. De spannendste dag voor hen is 12 juni. Dan krijgen ze te 
horen, of ze geslaagd zijn. We wensen hun veel sterkte en wijsheid. 
 

PODCASTS  
 
Samen met Herman Haan maak ik een serie Podcasts. We hebben als streven elke 
maand een te maken. Daar hebben we samen enorm veel plezier aan. We worden erbij 
goed geholpen worden door Erik Kugel. Hij is een echte studioman, een professioneel. 
Leuk vinden we ook eens een gast erbij te vragen, met wie we het gesprek aangaan.  
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De eerste keer deden we dat met Sem van Dijk, die we vragen konden stellen over de 
meiweek en zijn kijk op het leven. Als u ons wilt volgen, dan moet u naar het internet. 
Op Scipio, YouTube (op het kanaal van onze kerk Ten Boer), Spotify en de website van 
onze kerk zijn de Podcasts te beluisteren. 
 

 
BEVESTIGING EN INTREDE VAN DS. SANDER 
 
Bij onze scriba, Harry van der Wolde, kwam een uitnodiging binnen voor de dienst van 
bevestiging en intrede van de nieuwe predikant van de Levensbron (Nederlands 
Gereformeerde kerk) in Ten Boer.  
 
Op 7 juli zal ds. Garmt Sander verbonden worden aan onze buurkerk. Het is een 
bijzondere dag. De Levensbron is 9 jaar vacant geweest. Samen met anderen uit onze 
kerk hoop ik de intrede van collega Sander mee te maken. 
 

BIJ DE KERKDIENSTEN 
 

• Op 26 mei is er een DoeMeeDienst. Met inbreng vanuit de groeigroepen, de CJV 
en Impact. 25/26 mei is ook het weekend van “Nacht zonder dak”. De jongeren 
slapen in dozen bij de kerk. Het thema is: “Verbreed je horizon.”  Het zal over 
armoede gaan, ver weg en dichtbij. Appie Wijma zal getuigen van zijn werk op 
zijn minicamping Polemonium in Opende voor minima. Het muziekteam werkt 
mee. Het belooft een goede dienst te worden. 
 

• De boerderijdienst is op zondag 23 juni. Hij zal dit jaar worden gehouden bij de 
familie Lammers, Rijksweg 107 in Ten Post. De dienst begint om 10.00 uur. We 
krijgen begeleiding van het muziekteam van onze kerk. 

 

• Op 14 juli is het afscheid van de oudste groep van de kindernevendienst. We 
geven aandacht aan de afsluiting die ze maken en de gang die ze nu maken naar 
het vervolg. Ook is het begonnen met de doop van deze kinderen en de gelofte 
die de ouders bij het doopvont maakten, om hun kind christelijk op te voeden.  

 
Het past in deze dienst dat we een kindje dopen. Dan zal opnieuw de gelofte 
klinken, en we zullen vieren, dat Gods liefde boven alles gaat, en dat een kind 
opgenomen wordt in Zijn verbond. Het kindje dat we mogen dopen, is Noa, 
dochter van Anniek Huijzer en Tom van de Burg.  

 
Ds. Ernst van Gulik  
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• De belijdenisdienst op Eerste Paasdag was een geweldige dienst waar ds. 
Ernst van Gulik ontzettend veel tijd en energie in heeft gestoken, hij wordt 
bedankt met een aardigheidje.  
 

• De opbrengst van de collecte tijdens de schoolkerkdienst is ruim € 600. Het 
geld is inmiddels overgemaakt en het speelgoed verdeeld over de speelgoed-
banken. 

 

• Er wordt besloten dat Dick Bos de paaskaars van afgelopen jaar krijgt.  
 

• Er is naar aanleiding van publicatie van de jaarcijfers één vraag binnengeko-
men bij Harry Horneman, welke hij naar tevredenheid heeft kunnen 
beantwoorden. Daarmee zijn de jaarcijfers officieel akkoord bevonden en kun-
nen deze worden ingediend.   

 

• Er zijn offertes aangevraagd voor het vervangen van de geluidsinstallatie. Het 
plan is dat er met de setting die komt te staan/hangen er geen extra geluids-
installatie meer nodig is voor een (klein) muziekteam. Ook de ringleiding 
wordt versterkt/vernieuwd.  

 

• Bernard Elzes heeft vanuit de organisatie wandelvierdaagse gevraagd of de 
route op 14 mei mede door onze kerk mag lopen. De kerkenraad is akkoord, 
het zou fijn zijn dat wat muzikanten hun medewerking verlenen. 

 

• CJV heeft een pub quiz met de kerkenraad georganiseerd. Een goed georgani-
seerde en fijne avond! 

 

• Bij de crèche is een lijst gemaakt met wat nodig is aan materialen, Hélène kan 
via Anton / Arne e.e.a. aan de muren (laten) plaatsen.   

 

• De mogelijkheid om via Givt aan de collecte mee te doen blijft bestaan. De 
diaconie zal een QR code op de collectetafels aanbrengen, zodat gasten zon-
der contant geld ook hun bijdrage kunnen geven. 
 

Harry van der Wolde, scriba 
 
 
 
 

 

Mededelingen vanuit de kerkenraad  
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Vooraankondiging van geplande collectes vanuit Diaconie & ZWO: 

9 Juni: Heilig Avondmaal. Deze is bestemd voor Mens voor Mens. 
  
Donaties vanuit Diaconie & ZWO in de afgelopen periode: 
Kinderfonds Mamas en de Zonnebloem hebben elk € 300 ontvangen als jaarlijkse 
duurzame sponsoring. De volgende KIA projecten hebben een donatie van € 600 
ontvangen : 

Seksueel misbruik van Jongeren Stoppen 
In Colombia komt nog veel seksueel misbruik voor, omdat mannen meer macht hebben 
dan vrouwen en veel Colombianen die rolverdeling normaal vinden. Kwetsbare jonge-
ren, inheemsen, Afro-Colombianen en vluchtelingen uit Venezuela lopen extra risico. 
De organisatie Renacer beschermt en begeleidt kinderen en jongeren die het slachtof-
fer zijn van seksuele misbruik of dat dreigen te worden. 
 
De organisatie werkt in de noordelijke regio La Guajira, vooral in de stad Riohacha, en 
in de toeristische kustplaats Cartagena aan de Caraïbische kust. ‘s Nachts gaan sociaal 
werkers daar de straat op. Zij leggen contact kinderen en jongeren die slachtoffer zijn 
geworden van (seksueel) geweld. Ze bieden hun psychische en juridische hulp. Wie 
geen onderdak heeft kan terecht in hun opvanghuis. Met de steun van Kerk in Actie 
kan Renacer 40 kinderen en jongeren, die het slachtoffer zijn van (seksuele) uitbuiting, 
beschermen en begeleiden. 
 
Betrokken predikanten opleiden 
Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen 
getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten 
predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun pastorale en diaconale taak? 
In 2022 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden als docent praktische 
theologie aan de universiteit in Cali. Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in 
samenleving én kerk. Zo rust ze deze toekomstige predikanten toe om straks samen 
met hun gemeenteleden om te zien naar anderen.  
 
Studenten kunnen praktische cursussen volgen op de Baptisten-universiteit (Fundación 
Universitaria Bautista), die hen van pas kunnen komen als ze in de regio aan de slag 
gaan als predikant of kerkelijk werker. De cursussen gaan onder andere over 
gezinspsychologie, jeugdwerk, conflictoplossing, vredesopbouw, contextueel 
Bijbellezen, geloof in het dagelijks leven, pastoraat en diaconaat. 
 
Bouw de kerk in Syrië weer op 
Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: 
hulp bieden aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht 
hun afkomst of geloof.  

Diaconie 
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Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Want 
herstel van de kerk betekent herstel van de gemeenschap, en hoop voor de toekomst! 
 
Jurjen de Groot, directeur Kerk in Actie, reisde in 2019 naar Syrië, om met eigen ogen 
te zien hoe de kerk werkt aan herstel. "In Homs waren de kruizen letterlijk van het altaar 
afgeslagen. De priester vertelde met een gebroken kruis in zijn handen hoe hij hoopte 
dat ze het kruis op een dag weer zouden oprichten boven de ingang. Dat vond ik echt 
ontroerend. Want het kruis is het hart van het evangelie.”  
Kijk op www.kerkinactie.nl  voor meer informatie en filmpjes. 
 
Namens de diaconie hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 

Frank Turkstra 

HET VAKANTIEBUREAU (Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk)     

Wat doet Het vakantiebureau? Het vakantiebureau organiseert het hele jaar door va-
kanties voor mensen die niet (meer) zelfstandig op vakantie kunnen. Zij doet dit vanuit 
een protestants-christelijke achtergrond en verbonden met de Protestantse Kerk Ne-
derland. 

Voor wie? Ouderen met of zonder zorgvraag, mantelzorgers, mensen met een meer-
voudige beperking en gezinnen met weinig geld. Iedereen is welkom, ongeacht geloof 
of achtergrond. Er is voor iedere gast een passend zorgaanbod! 

Wat voor soort vakanties? Het vakantiebureau biedt verschillende mogelijkheden. 
Meestal zijn de vakantieweken in één van de drie aangepaste hotels in Nederland. 
Maar ook een bootreis op vakantieschip Prins Willem-Alexander of een gezinsvakantie 
op een vakantiepark of een week voor mantelzorgers met een partner met dementie 
is mogelijk. Er is altijd zorg aanwezig en vrijwilligers ondersteunen waar nodig. Een 
overzicht van alle vakanties leest u op www.hetvakantiebureau.nl  

Je kan ook als vrijwilliger een bijdrage leveren in een vakantieweek. Het hele jaar door 
zijn er diverse vacatures. Je kunt meewerken als vrijwilliger in de keuken of recreatief- 
of als weekcoördinator. Maar de hoogste nood ligt vooral in de zorg als verpleegkun-
dige en verzorgende. Alleen met gegarandeerde zorg kunnen we veel vakantiegasten 
(senioren zonder en met zorg) een fijne vakantie met aandacht bezorgen. Meer infor-
matie is te vinden op https://hetvakantiebureau.nl/vrijwilligerswerk/   

Bij vragen of advies kun je ook terecht bij de diaconie. 

Edwin Ottens 

http://www.kerkinactie.nl/
http://www.hetvakantiebureau.nl/
https://hetvakantiebureau.nl/vrijwilligerswerk/
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Op 1 oktober 2023 zijn we gestart met de nieuwe kerkelijke structuur (met de 
verschillende taakgroepen, waaronder Pastoraat) en inmiddels zijn we zo’n 7 maanden 
verder. Er is al veel gedaan de afgelopen maanden, maar er is nog steeds veel werk te 
doen om alles in goede orde te laten verlopen. 
 
Op dit moment hebben alle 70+ gemeenteleden een pastoraal medewerker 
toegewezen gekregen. Voor de gemeenteleden onder de 70 jaar zijn er 
contactpersonen. Niet alle leden hebben een contactpersoon toegewezen gekregen 
(onvoldoende beschikbaarheid contactpersonen). Er is nog behoefte aan een aantal 
contactpersonen die in de gemeente af en toe bezoekjes willen afleggen en bij 
gelegenheid  een attentie willen langsbrengen. 
 
Hieronder wordt nog even kort aangeven wat nu de taken zijn van een pastoraal 
medewerker en een contactpersoon. 
 
Wat wordt er verwacht van de pastoraal medewerker (alle 70+ leden)? 

De pastoraal medewerker, die nauw samenwerkt met de contactpersoon en vaak ook 
de predikant, legt bezoeken af bij gemeenteleden waar aandacht en geestelijke zorg 
nodig is. De frequentie kan verschillen. Bij uitvaart en huwelijk is aanwezigheid van 
een ouderling of pastoraal medewerker gewenst. 
 
Wat wordt er verwacht van de contactpersoon? 
 
Als contactpersoon ben je OOG en OOR in de gemeente. Probeer je bij problemen, 
zowel bij ziekte en anderszins aandacht te geven, waarbij je jouw pastoraal 
medewerker (of voorzitter taakgroep Pastoraat) kunt inschakelen. Ook brengt de 
contact persoon een attentie bij verjaardagen of jubilea. Het bezorgen en ophalen van 
enveloppes t.b.v. collectes (mogelijk wijzigt dit in de nabije toekomst). 
 
Mocht je nu denken, ik zou deze taak wel op mij willen nemen, neem dan contact op 
met Pieter Haanstra, voorzitter taakgroep Pastoraat, 050-302 2704 of 06-3162 3691, 
email: p.haanstra06@gmail.com  
 
Met elkaar proberen wij kerk te zijn door omzien naar elkaar!! 
 
Wanneer er ergens pastorale zorg nodig is, kunt u dit aan mij doorgeven en zal ik 
zorgen dat er in voorzien wordt. Dit kan via de mail p.haanstra06@gmail.com of 
telefoon 06-3162 3691. Een hartelijke groet van  
 

Pieter Haanstra 

Taakgroep Pastoraat 

mailto:p.haanstra06@gmail.com
mailto:p.haanstra06@gmail.com
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CAMERASYSTEEM KERKZAAL 
We hebben voor de aanschaf van een nieuw systeem in de kerkzaal meerdere offertes 
aangevraagd. De eerste selectie daarvan is geweest en we hebben de gewenste 
aanpassingen doorgegeven aan de het desbetreffende bedrijf. Als de aangepaste 
offerte binnen is, gaan we die opnieuw beoordelen om te komen tot een optimale 
installatie voor onze kerk.  
 
Voor de oude camera die het niet meer goed deed, is inmiddels een nieuwe 
aangeschaft. Deze geeft een betere beeldkwaliteit o.a. voor de internet uitzendingen. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 

Anton Haakma, voorzitter 
 

 

“Met dankbaarheid zul je merken dat de 
kleine dingen groot worden”.  

Deze tekst kwam ik onlangs tegen en wat een 
waarheid zitten er in deze paar woorden. De 
afgelopen periode is er veel ‘groots’ gebeurd’ 
binnen ons jongerenwerk waar we uitermate 
dankbaar voor zijn.  

Maar naast de grote dingen is het ook zo waardevol om te kunnen genieten van de 
vogels die fluiten, de zon die schijnt, kinderen die vrijelijk buiten kunnen spelen, de 
prachtige kleurenpracht aan bloemen, mensen die er voor elkaar willen zijn, voor el-
kaar bidden en elkaar een vriendelijk woord bieden.  

Het lukt niet altijd om stil te staan bij deze momenten van dankbaarheid, maar ik merk 
aan mezelf dat als ik dat wel doe, ik ook beter kan omgaan met de drukke, hectische of 
moeilijke momenten in het alledaagse leven. We mogen dankbaar zijn voor al het 
moois dat God ons geeft!  

En wat hebben we veel moois mogen beleven de afgelopen periode. Op 1e paasdag 
deden maar liefst 10 jongeren openbare belijdenis van hun geloof, wat was het een 
prachtige dienst. Eerlijke, oprechte getuigenissen, liefdevolle woorden, mooie liederen 
en een bomvolle kerk! Eén groot feest om enorm dankbaar op terug te kunnen kijken.   

College van Kerkrentmeesters 
 

Nieuws van de Taakgroep Jeugd.  
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We hadden Springtime in het weekend van 20 en 21 april. Een geweldig weekend voor 
jong en oud. Wat is tof om te zien dat er zoveel jongeren meededen aan het pro-
gramma en de dienst op zaterdag waarin stil werd gestaan bij het thema ‘Who am I', 
wie ben ik.... 

Ook op zondag zijn er veel jongeren in de dienst geweest, maar zijn ook veel jongeren 
van waarde geweest bij de crèche, bij de kinderdienst in Buurhoes of in een muziek-
team. Hoe mooi is het om te zien dat dit alles alleen maar mogelijk kan zijn door het 
met elkaar te doen, jong en oud, we dragen het met elkaar, dit alles tot eer van Hem!  

‘Restart’ de Sportcommunity, had naast de wekelijks zondagse bijeenkomsten in de 
eerste week van mei een heuse ‘meiweek'. Een ‘team’ van 10 jongeren kwam eerst 2 
dagen bij elkaar in de Stadskerk om zich op een conferentie (samen met nog zo'n 120 
andere jongeren/ leiders) op geestelijk en sportief vlak voor te bereiden op 4 dagen 
met kinderen in de wijken en dorpen in onze provincie. Van dinsdag tot en met vrijdag 
was er een middagprogramma voor kinderen van 6-12 jaar met voetbal, gebed en ge-
loofsgesprek. In de avonden was er een programma voor jongeren vanaf 12 jaar.  

Dagelijks een enorme opkomst, prachtig weer en op vrijdag een goed georganiseerde 
zeskamp + barbecue maakten het tot een onvergetelijke week die zeker voor herhaling 
vatbaar is! Wat fijn voor de organiserende jongeren dat ze zoveel steun hebben ge-
voeld van veel mensen in onze kerk. Een bezoekje aan het veld, een praatje met andere 
ouders, koffieschenken, een financiële bijdrage om deze activiteiten in stand te kunnen 
houden, dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen in welke vorm dan ook.  

Impact heeft op 26 april in het teken gestaan van rood-wit-blauw in het kader van ko-
ningsdag. Er zijn op deze avond plannen gemaakt voor Nacht Zonder Dak dat gehouden 
gaat worden van zaterdag 25 op zondag 26 mei a.s.  

Op het moment van schrijven zijn de voorbereidingen hiervoor al in volle gang! De 
jeugd gaat een nacht in een doos slapen om zelf te ervaren hoe het is om geen dak 
boven je hoofd te hebben. En om op te komen voor armoede en onrecht. Er wordt met 
deze actie geld ingezameld voor Tearfund.  

Op de beamer en in Scipio heeft u wellicht al van alles voorbij zien komen over de acties 
die op stapel staan: een kledingbeurs (kleding kan ingeleverd worden in Menorah op 
24 mei van 19.00 tot 20.00 uur), een statiegeldflessenactie (inleveren kan ook op 24 
mei van 19.00 tot 20.00 uur) en een leuk programma op de zaterdagavond met bingo 
en de verkoop van allerlei lekkernijen. U komt toch ook uw steentje bijdragen aan deze 
prachtige actie??  

Op zondag 28 april organiseerde de CJV een mooie avond voor de leden van kerken-
raad. Onder de bezielende leiding van Astrid werd er een pub quiz gespeeld van maar 
liefst 7 rondes.  
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Er werd in 3 gemixte teams fanatiek maar gezellig ‘gestreden’ voor de winst. Fijn dat 
jong en oud(er) elkaar op zo’n leuke manier mogen ontmoeten.   

De catechisaties ronden binnenkort hun bijeenkomsten af i.v.m. de zomerstop, zij heb-
ben een goed seizoen gedraaid en zullen weer verder gaan na de startweek.   

Dit brengt mij bij het volgende punt, Kickstart in september. De voorbereidingsgroep 
gaat zich weer beraden op een mooie invulling voor dit weekend met de jeugd. Het lijkt 
allemaal nog ver weg, maar straks met de zomervakantie ertussen is het zomaar zo 
ver....Houden jullie binnenkort Scipio en de app in de gaten voor verdere info?  

Voor een ieder die zich inzet voor onze jeugd, op welke manier dan ook, een welver-
diend DANK JE WEL voor jullie allemaal. We zijn een levende gemeente waarin veel 
georganiseerd wordt en waarin veel ballen omhooggehouden moeten worden en dat 
waarderen we met elkaar enorm.   

Namens de Taakgroep Jeugd,  

Saskia van Dijk  

 

NIEUWS VAN MENS VOOR MENS! 
 
Beste allen,  
bij het verschijnen van deze editie van Nieuws van Kerk en Kansel  is het nog 3 weken 
voor ons vertrek naar Hongarije! We zijn inmiddels al een keer met de hele groep bij 
elkaar geweest om zaken door te spreken en (voor zover nog nodig) kennis met elkaar 
te maken... Op deze avond hebben we als groep gemeend dat het leuk zou zijn om 
gemeente breed iets voor het kindertehuis te kunnen betekenen. Vandaar dat we de 
al eerder gehouden 'pyjama actie' weer in het leven hebben geroepen.  
 
Wat super fijn om te zien dat er al veel gehoor is gegeven aan deze oproep. Wilt u na 
het lezen van dit bericht alsnog iets doen voor de dames in het weeshuis? Dat kan als-
nog! In de hal van Menorah staat een bak waarin u een lekkere warme pyjama kunt 
doneren voor één van de bewoonsters.  Aan alle maten, van S tot en met XL is er be-
hoefte.  
 
We zullen voor deze reis vertrekken in de nacht van 13 op 14 juni, de terugreis staat 
gepland op 23 juni. Zodra we terug zijn zullen we zo snel mogelijk verslag doen van de 
reis en alles wat we hebben kunnen doen aldaar. Tussentijds zullen we jullie vast en 
zeker door middel van foto's of een berichtje op Scipio op de hoogte houden.  We heb-
ben er zin in! 
 
Namens Mens voor Mens, 

Teye van Dijk 
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Iedereen heel erg bedankt voor alle kaarten, de bloemen van de kerk en alle aandacht 
die wij kregen bij ons 60-jarig huwelijk. Wij hebben met onze kinderen en kleinkin-
deren een mooie dag gehad. 
 

Johannes en Aukje Hoekstra 
 
Graag willen wij iedereen bedanken voor de mooie kaarten en bloemen van de kerk die  
onze Nanning mocht ontvangen voor zijn verjaardag. 

  Arie en Gré Noorman  
 
Dankbaar en blij mochten we samen met onze kinderen, klein- en achterkleinkinderen 
(2 jongens) ons 55 jarig huwelijksdag vieren. Hartelijk dank voor de prachtige bloemen 
uit de kerk, de vele felicitaties en kaarten die we mochten ontvangen. Vriendelijke 
groet van 
  Wim en Etty Offringa  
 

Hierbij zeggen wij U allen hartelijk dank voor de felicitaties die wij n.a.v. ons 50-jarig 
huwelijk mochten ontvangen. Dankbaar en blij hebben wij dit met onze kinderen en  
kleinkinderen mogen vieren. 

          Seerp en Ineke Palsma 
   
Graag wil ik iedereen bedanken  voor de kaarten en felicitaties die ik kreeg met   
mijn verjaardag. Ook het mooie bouquet uit de kerk, waar ik elke dag van geniet. 
Heel mooi. Hartelijke groet, 

          Roely Rozema 
 
Hartelijk dank voor alle attenties die we mochten ontvangen voor mijn verjaardag en 
onze verhuizing. Ook bedankt voor de mooie bloemen van de kerk. Ons adres is nu:  
Marskramer 29, 9791 MB. 

  Jacqueline en Gerrit Rozema 
 
Hartelijk dank voor de bloemen uit de kerk en de kaarten die we mochten ontvangen 
voor ons 55-jarig huwelijk. Hartelijke groet 
 
              Piet en Matty Zuidema 
 

Dankbetuiging 
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BINNENGEKOMEN: 

Zr. A. Claus-Postmus, van de Protestantse gemeente Zuidwolde. 

Zr. I. Hindriks-van der Ploeg, van de Hervormde gemeente Tjamsweer. 

Paulien van Beesten, van de Prot. Gem. Garmerwolde-Thesinge 

 

OVERLEDEN: 

         Br. T. Waterborg, op 13 april jl. 

Br. A.J. van der Goot, op 9 mei jl. 

 

VERHUISD: 

Lineke Meerman 

Emma Rijzebol 

Robin Slagter 

Br. T. de Vries 

Zr. A.W. Winter 

Zr. J. de Boer-Ridder 

Zr. W. Nieboer,  

Fam. de Jonge- Zuidema 

Br. H.W. Westeneng 

Zr. T.A. Ekens-Dwarshuis 

Br. en zr. Rozema-Hofstee 

 

 

 
 

 

25-5 95 T. Klei-van Bijssum   

26-5 83 S.E. Kremer-Weeseman   

4-6 89 F. Holtman-van der Goot   

10-6 98 G. Hoeksema-van der Woude   

11-6 81 W. Holtman-Havenga   

     

 Verjaardagen 70 + 

Kerkelijke mutaties 
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12-6 89 A. van der Knaap   

17-6 81 Zr. M. Steenhuis   

18-6 83 G.J. Noorman-Mars   

18-6 82 A. Hoekstra-Kruijer   

22-6 85 H. Wierenga   

23-6 87 E. Vast-Schilthuis   

25-6 95 A. Kloosterhuis-Vredevoogd   

25-6 75 A.K. Wietsma   

     

2-7 70 G.K. Haan-Oostra   

3-7 71 C. Venhuizen   

4-7 73 S. Palsma   

4-7 82 J. Schraa   

5-7 83 A. Claus-Postmus   

 
 
 
 
 

 
07-04 Br. en zr. C. Venhuizen, ter bemoediging 

zr. G.C. Dijkhuizen-Moltmaker, zij is weer terug gekomen 

na een verblijf in het Revalidatiecentrum Eemsdelta, en naar 

Br. H. van der Wolde, hij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
 

14-04 Zr. G. Entjes-Nijburg, in verband met haar 90 ste verjaardag, 

 zr. A.M. Bloema-Dijkhuizen, in verband met haar 84 ste verjaardag, en naar 

br. H. Gelling, in verband met zijn 82 ste verjaardag, 
 

28-04 Zr. H. Oosterhuis-Vriezema, in verband met haar 80 ste verjaardag, 

echtpaar Palsma-Pastoor, ter gelegenheid van hun 50-jarig huwelijk, zij 

hebben de bloemen geschonken  aan                                       

br. en zr. van Gennep-Slagter, ter bemoediging, 

 

 

De bloemen uit de Kerk zijn met 
een hartelijke groet gegaan naar: 
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echtpaar Zuidema-Wedema, ter gelegenheid van hun 55-jarig huwelijk, 
 
echtpaar Offringa-Raangs, ter gelegenheid van hun 55-jarig huwelijk, en naar 

zr. J. de Boer-Ridder,  zij is weer thuisgekomen uit het verpleegtehuis 

Maartenshof. 

 
05-05 Br. H. van Bijssum, in verband met zijn 90 ste verjaardag, 

br. en zr. Hoekstra- Kruijer, ter gelegenheid van hun 60-jarig huwelijk,
  
André Huisman, in verband met zijn 61 ste verjaardag, en naar 

 Nanning Noorman, in verband met zijn 58 ste verjaardag. 
 
09-05 Zr. R.H. Rozema-de Wind, in verband met haar 81 ste verjaardag. 
 
12-05 Zr. S. Rozema-Hofstee, in verband met haar 81 ste verjaardag, 

 br. J. Venhuizen, in verband met zijn 81 ste verjaardag. 
 
19-05 zr. K.J. Slagter-Buist, in verband met haar 85 ste verjaardag en naar 

echtpaar van der Laan-Danhof, ter gelegenheid van hun 60-jarig huwelijk.
  

 

 
 

 

Zaterdag 24 mei Kledingbeurs en inleveren statiegeld  

  Flessen t.b.v. Tearfund 19.00 uur 

Woensdag 29 mei College van Kerkrentmeesters 19.45 uur 

Dinsdag 11 juni Bijeenkomst jonge gezinnen 20.00 uur 

Woensdag 19 juni Kerkenraad 19.45 uur 

Woensdag 26 juni College van Kerkrentmeesters 19.45 uur 

Dinsdag 2 juli Diaconie 19.45 uur 

Donderdag 11 juli Samenstellen van N. v. K. en K. 10.00 uur 

 

Kerkelijke agenda 
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Kerk en deurcollecten:  

  

03-03 Diaconie 318.60 

 Kerk 206.70 

10-03 Zending Indonesië 357.70 

 Kerk 202.75 

13-03 Kerk 195.75 

 Bloemenfonds 125.00 

17-03 Speelgoedbanken 612.99 

 Kerk 112.00 

24-03 Eigen Jeugdwerk 374.30 

 Kerk 161.07 

31-03 Missionair werk 418.50 

 Onderhoudsfonds 249.95 

 Bloemenfonds 147.03 

01-04 Kerk 29.00 

 Bloemenfonds 14.50 

07-04 Jong Protestants 340.20 

 Kerk 230.40 

14-04 Kerk 295.20 

 Bloemenfonds 142.45 

21-04 Springtime 4.490.00 

28-04 Kerk 236.35 

 Onderhoudsfonds 184.00 

 Bloemenfonds 129.60 

   

Ontvangen Vaste Vrijwillige bijdragen en giften Bedrag 

   
Kerk Toegezegd 118.647,82  

 Extra ontvangsten  1.108,82  

 Totaal 119.756,64  

 Ontvangen bijdragen 50.105,18  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-4-2024 69.651,46  

Ontvangen collecten en giften, 
 V.V.B en overige opbrengsten: 
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Zending en Werelddiakonaat  

 Toegezegd 13.744,00  

 Extra ontvangsten  0,00  

 Totaal 13.744,00  

 Ontvangen bijdragen 5.471,97  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-4-2024 8.272,03  

Evangelisatie  

 Toegezegd 9.791,00  

 Extra ontvangsten  50,00  

 Totaal 9.841,00  

 Ontvangen bijdragen 3.577,29  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-4-2024 6.263,71  

   
Overige opbrengsten  

   
Oud papier Ontvangen t/m april ( 7.980 kg) 410,09  

   
Giften-april   

 Kerk 30,00  

 Diaconie 25,00  

 Orgelfonds- uit dankbaarheid 5.000,00  
 
 
 

 
 

 
 

26 mei 9.30 uur   DMD afsluiting GGG 

Voorganger Ds. E. van Gulik  
m.m.v.  Muziekteam  
Koster H. Bulthuis/ H. Norden  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kinderoppas Gerdien, Rosa en Sara  

   

Dienstenrooster: 
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2 juni 09.30 uur - Voorbereiding Heilig Avondmaal 

Voorganger mevr. J. Elzinga-Bakker, Groningen 

Organist F. Reitsema  
Koster A. Zuidema / J. Cappon  
Beamer Willem Hoekstra60  
Collecte Diaconie  
Deurcollecte Kerk  
Kinderoppas Alice, Elisa en Thirza  

   

9 juni 09.30 uur Heilig Avondmaal 19.00 uur "Wij wensen jou" 

Voorganger Da. Inge de Rouwe, Leeuwarden 

Organist J. Wolfs  
Koster A.H. Vriezema  
Beamer Martin Schaaphok  
Collecte Kerk  
    2e H.A. Mens voor Mens 

Deurcollecte Bloemenfonds  

Kinderoppas Hélène, Sennah en Sarah  

   

9 juni   16.00 uur H.A. Bloemhof 

Voorganger  mevr. Gea Haan 

    

16 juni 09.30 uur 

Voorganger Ds. K. Oosterhuis, Haren  
Organist F. Reitsema  
Koster W.P. Burema  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Kerk  

Deurcollecte Bloemenfonds  
Kinderoppas Karin, Tess en Noa van D  
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23 juni 10.00 uur Boerderijdienst bij de fam. Lammers, Rijksweg 107 

Voorganger Ds. E. van Gulik                                                                  Ten Post 

m.m.v. Muziekteam  
Collecte Evangelisatie  

   

29-jun                             16.00 uur  Maandviering Bloemhof 

Voorganger  Da. Gonny de Boer 

   

30 juni 09.30 uur   

Voorganger Ds. E. van Gulik  
Organist J. Wolfs  
Koster A. Zuidema / J. Cappon  
Beamer Martin Schaaphok  
Collecte Kerk 

    2e Onderhoudsfonds  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kinderoppas Astrid, Noa T. en Rosalie  

   

7 juli 09.30 uur   

Voorganger mevr. Gea Haan  
Organist J. Elderman  
Koster A. H. Vriezema  
Beamer Janou Slagter  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kinderoppas Rienke, Eva en Danique  

   

14 juli 09.30 uur - afscheid groep 8 kindernevendienst/ doopdienst 

Voorganger Ds. E. van Gulik  
Organist F. Reitsema  
Koster W.P. Burema  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Diaconie  
Deurcollecte Kerk  
Kinderoppas Rachel, Sarah, Eline en Sara  
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KOPIJ voor het eerstvolgende nummer dient te worden ingeleverd 

uiterlijk donderdag 4 juli a.s. voor 18.00 uur op Koopmansplein 99 
 

Dit kan via e-mail: nvkenk@pkntenboer.nl 
of uiteraard op de oude vertrouwde wijze getypt of geschreven. 

 
       N.v.K. en K. zal o.o.v. verschijnen op 11 juli, 12 september en 24 oktober 
 

  
Nieuws van Kerk Kansel digitaal 

Graag attenderen wij u/jij op de mogelijkheid Nieuws van Kerk en Kansel digitaal  
te ontvangen, aanmelden graag via mail: nvkenk@pkntenboer.nl 

 
  

mailto:nvkenk@pkntenboer.nl
mailto:nvkenk@pkntenboer.nl

